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Sovyetler'in onayının da H mm 
sağlandığı ve ikumel 
Zin verdigini 


S || Türkiye'ye iletildiği bildiriliyor 
s U2 lere i 
yakında açıklayacak 
24 Kurultay `a 


© Tepkilerin açıklık A giderken 
kazanmasını 


bekleyen Hükümet 
uygun zaman 
kolluyor 


ANKARA (ÖZEL) 

„Hükümetin birkaç güne kadar, 
U-2 casus uçaklarının Türk hava 
sahasından uçarak, Rusya'daki nükleer denemeleri izlemesine izin veril- 
(Devamı sa.7, sü.8'de) 


“Amerikan Savunma Bakanı: 
Brown:” U-2” ler 
konusunda 
Türkiye” nin 
görüşünü 
benimsiyoruz” 


BRÜKSEL 

HADİ ULUENGİN 

Birleşik Amerika Savunma Bakanı Harold Brown önceki gün Brüksel” 
deki çalşmal-rını sona 
erdiren NA' Askeri 
Komitesi otur. nunun bitiminden sonra yaptığı 
basın toplantısında, ' Tür- 


CUMA 
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MAYIS 1979 


Kuruluş yıh: 1921 500 KURUS 


Kurucusu: ŞEFİK HUSNU 


BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 


Baha Targün Kıbrıs Bonn 


George Tacovou: 
“Kıbrıs ikiye bölünmek 


için çok 

küçüktür” 

© "Her iki taraftada 
yakınlaşma için halk 


desteği var” 


© "Büyük devletlerin 
Orta Doğudaki 
rekabet ve etki alanı 
mücadelesi sorunun 
çözümünü 
zorlaştırıyor” 


BAHA TARGÜN 
Kıbrıs'taki Denktaş- 
Kipriyanu zirvesine az bir 
zaman kala tarafların görüşlerini okuyucularımıza 
ulaştırmaya devam ediyoruz 


Büyükelçisiile görüştü 


Kıbrıs Bonn Büyükelçisi George lacovou arkadaşımız Baha Targün 'ün 
sorularını cevaplandırırken görülüyor. 


RA yua 


rean 
Beklenen zirveğ 
bugün ZN 
başlıyor 


(Devamı sa.7,sü.1'de) 


K.Maraş 
Davası 

4 Haziranda 
başlıyor 


© Ecevit, Olağanüstü Hal Yasası 
hazırlandığını doğruladı 


CHP Genel Sekreteri, 
arkadaşımız Çolakoğlu’ na 
görüşlerini anlattı 


Üstündağ: 
“CHP dışında 
düşünenlerin 
çatımızda se gume smon ve 
yeri yoktur” p.565 miyen ogan pe 


ANKARA (ÖZEL) 

Başbakan Bülent Ecevit; Eşgüdüm Toplantısından çıkarken yaptığı açıklamada 
Kahramanmaraş olaylarıyla ilgili davanın 4 
Haziranda Adana'da başlayacağını söyledi. 


Ecevit Genelkurmaydaki toplantıdan çıkarken yaptığı açıklamada toplantıda güvenlik sorunları ve sıkıyönetim mahkemelerinde 


i YOĞ ” z görülmekte olan davalarla ilgili bilgi aldığını 
Parti çinde utak tetek olaylar olur. belirterek, "Sıkıyönetim gereksinmesini azal- 


Nuri Çolakoğlu ak yer ii ae LERA iret tacak yasal önlemler üzerinde de duruyoruz" 
madığımız için nçukları bümeden dedi. Ecevit daha sonra şöyle konuştu: 
bazen maksatlarını aşarak hareket 
edebilirler" şeklinde konuştu. 


— S.sayfamızda 


CHP'deki gelişmeler ve bölgemizdeki olaylarla ilgili sorularımızı ceyon an CHP Genel Sekreteri Mustafa Üstündağ, "CHP dışında düşü- 


"Belli durumlarda sıkıyönetime gerek 
kalmaksızın bazı yetkilerin artırılması 
için yasa 'hazırlığı içindeyiz. Bunun 


(Devamı sa.7, sü.5'de) 


LEFKOŞE (ÖZEL) 
Kıbrıs'taki Türk ve 
Rum toplumlarının lider- 


İçişleri Bakanı Güneş: 
"7 kişiyi katledenler sağ eğilimlidir” 


leri iki yılı aşkın bir aradan sonra ilk kez bugün 
tekrar bir araya geliyor. 
İki toplumun liderleri 
son olarak 1977 yılında 
Başpiskopos (o Makarios' 
un ölümünden önce buluşmuştu. 1977 yılının 
ocak ve şubat aylarında 
Rauf Denktaş'ın davetiyle gerçekleşen son zirvede, bugünkü görüşmede 
temel alınması beklenen 
4 maddelik ilke anlaşması imzalanmıştı. 


1974'teki Nikos 


kiye'nin U-2 uçaklarının 
kullanılmasına ilişkin 
| tezini benimsiyorum" 
dedi. 

Aynı konuya ilişkin 
olarak bir demeç veren 
Milli Savunma Bakanı 
Akmandor da "U-2 uçaklarının Türkiye hava sahasını kullanmaları, SALT-2 
Anlaşmasının imzalanmasından ABD ile Sovyetler 
Birliği'nin bu konuda anlaşmaya varmasından 

(Devamı sa./, sü.8'de) 


Etlik” de 7 kişiyi 


katleden 


komandoların 


Sampson darbesi ve bunu . 
izleyen Türk silahlı mü N Demirel: | 

esinden sonra © m 
sintiye uğrayan toplum- U-2 lere izin u a [>] >) a 
lararası görüşmeler, Kıb- i i H 
Tee: e gh imlikleri belirlendi 
Rum halkı arasında se- Kibr bülteni "Dikenli Tellerle Ayrılmış İki Kardeş Toplum" adlı yazı dizimi- topun ağzına 
ine ekiyor. Ea ze geniş yer verdi. A 
ilam YAGBA baf | ris ušu savunan l izimiz koyar © Ankara Belediyesi Başkanı Dinçer : “insanlık katilleri 
lanmasını amaçlayan K b ta d | ğ d i n e i eta 
TE in ost yaz Hian AVAN (THA) yakalansın” © İstanbul ve Manisa'da 4kişi 


raftar bulamadığı görü- 
(Devamı a.7.sü.4'de) 


BAŞSYAZI > 


Kıbrıs ve 
işadamları 


2 uçaklarının ülkemiz semalarında 


Kıbrıs'ın Rum kesiminde yayınlanan "'Kıbrıs Bülteni" adlı haftalık 
haber bülteni, arkadaşımız Erdoğan Özbalıkçı' 
nın hazırladığı "'Dikenli Tellerle Ayrılmış İki 
Kardeş Toplumu" adlı 
yazı dizisinin bir bölü- 


Rum kesiminde yankı uyandırdı 


gelirken yolda gazetecilerin sorularını cevaplayan 
AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, "'Biz Türkiye'yi topun ağzına koyaak şeylere karşıyız, U-2 
erin Türkiye üzerinde 
ıçmalarını sakıncalı görüroruz"' dedi. 

İş adamlarının son açıklamalarına da değinen 
Demirel, şöyle konuştu: 


7 


Kadıköy-Örnek Mahallesi arasında çalışan minibü“in şoförü Fevzi Doğan yolcuların şaşkın bakışları arasında, başına sıkılan üç kurşunla öldürüldü. (Fotoğraf: AKIN YA- 


ZICIOĞLU) 


öldürüldü ©Manisa'da misillemeye girişen komandolar 


çok sayıda işyerini tahrip ettiler 2 kişiyi ağır 


tarafından öldürüldü 


Vakıf Gureba 
Hastanesi çalışanları: 


EJ .. . se se . 
uçması için sürdürülen tartışmalar, işa- münü daha yayınladı. "Meslek kuruluşları .. 
damlarının gazetelere ilan vererek açtığı kam- Gazetemizde 26 görüşlerini açıklamaya- “Ozma 
panya, CHP Kurultayı gibi önemli gelişmeler, Mart ve 6 Nisan tarih- caklar mı? Burası Orta n 


bugünlerde kamuoyunu en çok meşgul eden 
konular. Gazetelerin ve radyoların ilk haberlerini bunlar teşkil ediyor, 

Bu arada ülkemizi ilgilendiren önemli bir gelişme gözlerden uzak kaldı. Gürültü patırdı için- 


leri arasında yayınlanan yazı dizisinde Kıbrısı Rumların ve Kıbrıs Türk liderlerinin görüş ve düşüncelerini yan- 


İbrahim Denizcier: 


” Siyasi 


Afrika Krallığı mı? Ecevit'in 15 Mayıs konuşması, tehdit dolu, tutarsız ve bir hükümet başkanı'nın ağzına Siiri 
$ 


ayakkabılarım 
Edimekapı 


yaraladılar @ İstanbul'da bir minibüs şoförü iki kişi 


MAHALLE 
SAKİNLERİ 


ANLATIYOR 


MHP yanlısı Sıtkı 
Yeşilyurt kahvede 
ne yapıyordu? 


x 3 : x z ak sözlerdir. İş adam- 
de, bugün Lefkoşe'de birkaç yıldan beri en yük- sıtmaya çalışmıştık. Ay : > mb kik etmis a far 
sek düzeydeki iki Kıbrıs yetkilisi bir araya geli- lann e e | partilerasgali | Bunu şirretlikle çık Yurdundaki 1 kişiyi katleden 
yor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Waldhe- lıkçı'nın "Kıbrıs Bugü- se kl d (Devami s2.7, sti.7'de) komandolarkahvedekilere 
im'ın da bulunacağı bu görüşmeler, gerek ülke- ne Nasıl Geldi?" adlı bir müştere erde koma dola Ö 4 "biz polisiz yere yatın 
miz, gerekse bölgemiz için büyük önem taşıyor. incelemesi de yer alıyor- . . ge AEE n ra p yi yi d 
Denktaş-Kipriyanu zirvesinin bugün sorunla- p EEE re birleşmelidir” Odalar Birliği arama var!” dediler 
rı çözecek durumda olmadığı söylenebilir. Ger- EO z ç in! ABDULLAH KURTAY 
çekten de iki liderin bugün yapacağı toplantı, nimy D Kardos e ayr Başkanlığı için Vakıf Gureba Hastanesinde dö- | Ilk kurşunları kendilerine 
ha deyince sorunların üstesinden gelecek koşul- $ daha ` önce de Kıbrıs | nel Kurulunda seilen | Sabancı, Dıblan ve ke le halkania yee karşı direnen ocakçı ve 
(Devamı: Sa.7, Sü: 9'da) Rum ve Türk basınında Yönetim Kurulunun Bod ki k hita Gri b ES Mazhar Ozman, P 
yankılar uyandırmıştı. dün Ankara'da yaptı- ur çekişece vor. SARI anna devani edi- kahveciye sıktılar 


ğı ilk toplantıda konuşan Genel Baskan 
(Devamı 42.7, sü.1'de) 


"Kıbrıs Bülteni" yazı dizisinin ilk bölümünü av- 


(Devamı sa.7, sü.6'da) 


Başta gazetemiz AYDINLIK ol- 


(Devamı sa.7, sü.6'da) 


HABERİ 4. SAYFADA (HABERİ 
4. SAYFADA) 


is Mayıs 1979 


Amca ve İvan 


Tercüman'ın 12 Mayıs tarihli sayısının İ. sayfasında 6 sütun üzerine bir 


başlık yeralıyordu: 


, Amca ve İvan dün öldürüldü. 
Sansasyon gazeteciliği açısından 
“cazip”, "başarılı" bir başlık. İnsan 
bu başlığı okuyunca ister-istemez iri 
bir, soru işaretinin çengeline takılı- 


yor: 


— Bu Amca ile İvan da kim olu- 


yor? 


Amca ile İvan'ın kim olduğu alt 
başlıkta açıklanıyor. Amca ile İvan 


THKP-C MLSPB'nin 
miş. Amca ile 


kalanlar sürüyle!.. 


Amca ile İvan'ın (kuşkusuz biçimsel bakımdan çok çarpıtılarak verilen) öldürülmeleri öyküsü, çok hatalı 
bir siyasi çizginin ve bu çizginin üzerine bastığı teorik temelin kimbilir tip 
kaçıncı kez kafamızda iplik iplik açılip yeniden dokunmasına yol açtı. 
"Sol" militarizmle karşı-karşıyayız!.. 

Bazı solcu çevreler sınıfsal tabanını esas olarak küçük bujuvazi içinde 


bulan militarizmle hemen 


lenmiyorlar. Militarizmi güya önemsemiyorlar. Militarist akımları teorik 
planda eleştirme zahmetine bile katlanmıyorlar. Oysa militarizm, bir 
başka deyişle "örgütlenmiş anarşizm”, sosyal-siyasal bir olgudur. Üs- 


telik (biçimsel karakterde 


demoksariyi bilinçli olarak rafa kaldırmayı amaçlayan bir olgu!.. Bazıları önemsemese de, onu görmezden de 
gelseler, devrimci hareket bu olguyla 
mücadele etmek, onu etkisiz hale getirmek göreviyle karşı-karşıyadır. 
Bulvar gazetelerinin pabuç kadar harf 
ler ve kanlı resimlerle sömürmeye çalıştığı Amca'ların, İyan'ların trajik 
öyküleri, gerçekte devrimci harekete, 
genel olarak emekçi kitlelerinin menfaatlerine satır atılması için girişilen 
hinoğluhince bir maânevranın ışıklı 
şamandıralarıdır. Atik davranıp bu 
şamandıraları 
güçbela elde tutulmaya çalışılan 


Sina Çıladır 


liderlerinden- 
İvan, Tercüman'ın 
verdiği habere inanmak gerekirse, 
Yarbay Cihangir Erdeniz ve MHP İl 
Başkanlarından Haşatlı ile oğlunun 
katli olaylarına karışmışlar. Aynı kişilerin 1 işçinin ve 2 polisin öldürüldüğü, 5 polisin yaralandığı iki büyük 
soygunla da ilişkileri varmış. Haberin 
metninde Amca ile İvan'ın nasıl öldürüldüğü de uzun-uzadıya anlatılıyor: Körlemesine bir ihbar, tabanca 
ile yakalanan birisinin gözaltına alınışı ve bilinen kısır döngü: 
tuklama-itiraf... Bu arada gepegenç 
insanlar ölüyor, yaralananlar, sakat 


görmezseniz, 


mevcut özgürlükler, gitti-gider!... 
Peki Amca'ların, İvan'ların proble- 
mi nedir? Bunlar ne istiyor? Kelleyi 
koltuğa alıp niçin atılıyorlar ortaya? 
İşçidir, bekçidir demeden niçin öldürüyorlar? Niçin soygun, sabotaj, vb. 
eylemlere girişiyorlar? Amca'lar, İvan'lar klinik birer vak'a mı, yoksa 
belirli bir siyasal-ideolojik tercihin ileri ittiği bilinçli" kişiler mi? Benzeri eylemlere girişen MHP'li komandolarla bunlar arasındaki ayrım nedir? 
, İşte size bir yığın soru. Bu soruları yanıtlamak gerekiyor. Çünkü Amca'ların, İvan'ların trajik ölümlerinde 
flaşlaşan militarist eylemler, sadece 
birer sonuçtur. Oysa devrimci hareket için esas önemli olan, sonuçlar 
değil, nedenlerdir. Öyleyse nedenlere 
gelelim. Militarizmin stratejik anatomisi Şöyle özetlenebilir: Amca'lara, 
İvan'lara göre, ülke siyasal bir buhran içindedir. Bu buhran dün vardı, 
yarın da olacaktır; süreklidir. Bu siyasal buhranı, dağınık şekilde girişilecek şiddet eylemleri ile bir iç-çatışmaya dönüştürmek gerekir. Bu durum, iktidarı elinde tutanları, siyasi 
çehrelerini bırakıp askeri çehrelerini 
takınmaya zorlayacaktır. Yani faşist 
bir diktatörlük, halkın tepesine oturacaktır. İvanlara göre bu iyi bir şeydir. 
Çünkü böylesi bir durum, geniş kitleleri kendiliğinden harekete geçirecek- 


İtiraf-tu- 


Budur Amca'ların, İvan'ların trajik 
ölümlerinin ardında yatan stratejik 
tercih. Ve açıktır ki bu tercihin devrimci bilimle hiç bir ilişkisi yoktur. 

Şimdi şöyle bir düşünelim: Şu 
içinde bulunduğumuz dönemde, ülkemiz, aynı tercihe aynı yöntemlerle 
yönelen başka hangi hareketleri 
sırtında taşıyor? Düzmece TKP'nin 
“Savaş Örgütleri" çığırtkanlığını gözönüne alın!.. Ülkücü-Komandoların 
soygunlarını, cinayetlerini!.. Ve düzmece TKP gibi Sovyetler Birliği tarafından güdümlenen Talabaninin, Şıvancıların, vb. Doğu Bölgelerimizde 
giriştikleri bölücü-maceracı girişimleri!.. 


hiç ilgi- 


de olsa) 


Bunlarm hepsi ayni iplikten dokunmuştur. Türkiye'yi ite-kaka götürüp sokmak istedikleri batak, ayni bataktır. Bu gerçeğin ne denli bilincin- 
de olursak, gericiliğin "sol" maskeli 
hedefi de gözümüzün önünde o denli 
berraklaşır. Faşist cinayet şebekeleri zaten burnumuzun ucunda! . 

Gün, ülkemizin ve halkımızın esen. 
liği için, bütün bunlara karşı birleşmek günüdür. 


zaten 


HALKIN SESİ 


Çandır halkı 1 Mayıs'ı, yaşlısıyla genciyle, halay çekerek, birlik içinde kutladı. 


YOZGAT 


Çandır'da halk 1 Mayıs'ı "Kin nefret yok olsun, 
Çandır halkı bir olsun” diyerek kutladı 


Yozgat'ın Çandır nahiyesinde 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlandı. Töreni Köy- 
Koop bağlı Ayça Yağ 
Fabrikası işçilerinin kurmuş olduğu Köy-San-İş 
Sendikası düzenledi. 


Ülkücü Gençlik Derneği 
bayramı mutlaka engelleyeceğini söyleyerek bayram öncesi çeşitli yerlerde 
dinamit patlatıp, "komünistler 1 Mayıs'ı bombalar- 


la kutluyor" diye propa- 


İşçinin, Emekçinin Bayganda yaptılar. Çandır 


ramı" , "Kin Nefret Yok 

halkı bunların yalan söy- olsun, Çandır Halkı Bir 
lediğini bayram günü gör- olsun" Ve en çok beğenidü. len 'Hak Verilmez Alınır" 
Bayram sabahı sendika- pankartıydı. "Emek En 
nın önünde başladı, yürü- Yüce Değerdir". Ayrıca 
nerek meydana varıldı. Yü- miting meydanında da 


rüyüş kolunun önünde 
Türk bayrağı, iki adet 
Atatürk resmi vardı veKalkınma Kooperatifi flaması- Yürüyüş, önde işçiler, 
nın ardında da sıra ile Şu ardında Halk Odası Üyeleri 
pankartlar vardı: ''1 Mayıs ye halktan, kenarda işçiler- 
den oluşan kolluk görevliler) bulunuyordu. Meydana varana kadar davul 
zurna eşliğinde yüründü, 
kısa aralıklarla alkış çalındı. 

Meydanda sendika başkanı ve üyeler konuşmalar 
yaptılar, Ardından şiirler 
okundu ve halay çekildi. 

Miting - meydanından 
sendikanın önüne kadar 
aynı disiplin içinde yürünerek miting sona erdi. 


Mustafa Aslandoğdu 


"Ezenden Değil Ezilenden 
Yanayız" pankartı asılıydı. 


TMMOB YURTSEVER GELENEĞİNİ 
SÜRDÜRECEKTİR (2) 


ZELLİKLE yaşadığımız son iki yıl 

içinde gözlenen 
bazı noktaları açarak, revizyonizminTMMOB'deki 
tahribatını anlatalım. 

Bütün odaların birliğinin merkezi yayın organı 
olan "Birlik Haberleri" 
Ağustos 1977'den beri 
çıkarılamazken, revizyonist görüşleri yayan şube 
yayın organlarında çıkarılması körüklendi. Böylece "Birlik Haberleri" 
nin çıkışı fiiliyatta engellendi. 

Mersin Soda grevinde- 
ki emekçilerin mücadelesıne katkıda bulunulmazken örgütümüz TMMOB 
varlığının hiç bir nesnel 
dayanağı olmayan TÜ- 
TED'e tabi kılınmaya çalışıldı, çalışılıyor da.. 

Oda yan kurullarınca 
meslek alanımıza giren 
konularda yapılan, araştırmalar lafta "bilimsel 
değil" denilerek fiiliyatta 
Türkiye'nin çıkarlarını 
savunup, Rusya'nın çıkarlarına aykırı olduğu 
için önlenmeye çalışıldı. 
ABD emperyalizminin 
teşhir edilmesi gereken 
yatırımları kaba hatlarla 
yayınlanırken, "Seydişehir Dosyası" açan Anorganik Kimya yan kurulunun çalışmalarına ve "1. 
Ulusal Alüminyum Kongresi"'ne bir üye tarafından 
sunulan tebliğe ambargo 
konularak sosyal-emperyalizm gizlendi. 

Revizyonizmin genel 
ilkelerinin başında yer 
alan "Uluslararası Sosya? 
list Sisteme' küfretmeme 
(Rusya'yı eleştirmeyi anlayın) TMMOB'nin ilkesi 
haline getirilmek istendi.. 
Hem bu ilke ile MMOİK 
K işlemez hale getirildi, 
Hem Rusya'nın” çıkarlar 
nin ülkemiz ve halkımızın 
çıkarlarının üstünde tutulduğu ortaya kondu. 
Yine koordinasyon kurulları meselesinin bir 
parçası olan TMMOB lokalleri mühendis ve mimarların gidebilecekleri 
yerler olmaktan çıkarılarak revizyonizmin tekke- 


İSTANBUL 


Ben bu ülkenin kurtuluşu için kanını dökenlerden birinin torunlarındanım. Yaşım otuz. 
Hamallık yaparak geçimimi sağlıyorum. Kkerliğimi yaptım. Ve ülkemizin kurtuluşu için 
sizlere oy veriyorum. 

Madem, tasada kıvanç- 
ta ortağız der yasalarımız 
o halde neden düşeriz 
hastane kapılarına? Ve 
neden dert anlamaz doktor ve memurların keyfi hareketleri dolayısıyla 
kimimiz kör kimimiz sağır kalır? 

Çocuğum sağır kaldı 
sayın bakanım. 

İzin verirseniz anla: 
tayım size çocuğumun nasıl sağır olduğunu ve hâla da tedavi olmadığını. 

1977 Nisanında çocuğum menenjit hastalığına 
yakalanmıştı. Tedavi ettirdim geçti. Sekiz ay 
sonra tekrar bu hastalığa 
tutuldu. Ocak1978 günü 
Cerrahpaşa Hastanesine, 

ocuk Acil Servisine götürdüm. Bu servisteki bayan doktora çocuğumun 
tedavisi için gerekli özeni 
östermesini rica ettim. 
oktor, ayakta tedavinin 
yeterli olacağını söyleyerek bizi başından savdı. 
İki gün sonra çocuğumu 
aynı hastanenin kulak 
burun boğaz servisine götürdüm. Doktor Adnan 
Akıncı'ya durumunu 
anlattım. Bu doktordan 
Allah razı olsun, Çocuk 
Acil Servisine yazı yazarak çocuğun durumunun 
acil olduğunu, hastaneye 
yatırılmasını, yatak yoksa kendi bölümünde ie 
tak ayırabileceğini bildir 
di. Bu yazıyı bayan doktora verdiğimde "kulak 
burun boğazdan torpilli- 


Nilüfer Tözge 
Kimya Müh. 


Ongun Onur 
Kimya Y.Müh. 


si haline getirilmek istendi. 

Adı "Barış Derneği" 
olan Rusya'nın reklam 
acentasının "Nötron 
Bombasına Hayır" afişi 
üzerine yaygara koparılırken, geçmişte ülkemize 
gelen Zimbabve halkının 
ulusal temsilcisi "Zanu" 
heyetinin gelişini duyuran afişe asılma izni verilmedi. Hem de "MC" 
hükümeti "Zanu"yu 
sınırdışı ederken... 

Ama Brejnev "artık 
bizim de nötron bombamız var" deyince afiş 
yok oldu; üstelik "başta 
iki süper devlet olmak 
üzere nükleer silahlanma- 
ya karşı çıkalım" sözleri 
de örtbas edildi. 

TMMOB'nin o "diğer 
kitle örgütleri ile yapılacak olan çalışmaları 
merkezi düzeyde ele alma 
ilkesi çiğnenerek revizyonizmin hakim olduğu 
odaların ya da şubelerin 
birlik dışında çeşitli ilişkiler kurması sağlanmaya 
çalışıldı. 

Rus filosunun gelişini 
protesto eden devrimcilere karşı Sovyet konsolosluğuna gidilerek "bağlılık 
yeminleri" edildi. Ülkemizi "zayıf halka" ilan 
eden Sovyetler "karagün 
dostumuz" masallarıyla 
lanse edilmeye çalışıldı. 

Odalarda çalışan 
emekçiler salt kendileri 
gibi düşünmüyor diye, üstelik de yasal olmayan 
yollarla işten çıkarıldı. 

Kontrgerilladan- hesap 
sorma kampanyasına katılmak için verilen öneriler gerekçesiz reddedildi. 

Mimarlar Odası Kongresinin de mahkeme kararları, şantaj ve tehditler arasında ertelemeyle 
zar zor yapılmasına revizyonizmin mevzi kaybedince saldırgan dişleri- 


ni göstermesi neden oldu. 

Uluslararası işçi sınıfı- 
nın "Birlik Dayanışma ve 
Mücadele" günü olan 1 
Mayıslarda ise son yıllarda şunlar gözlendi: 

77 1 Mayısında 36 
yurttaşımızı katleden 
Kontrgerilla gizlendi. 

78 1 Mayısında gösteriere TMMOB çatısı 
altında değil, "yaşasın 
Rusya" diye bağıran ve 
mitinge hakim olan revizyonizmin güdümünde- 
ki örgütlerle birlikte katılındı. 

79 1 Mayısında ise İzmir'de İGD'nin başını 
çektiği ve yeni bir ihanet 
gösterisi haline gelen 
mitingde birlik kararlarına rağmen yönetimde 
bulunanodalar ve şubeler 
sürüklenmek istendi. 

Örneklerini verdiğimiz 
bu uygulamalar "Birlik- 
Dayanışmacılar" ın odalardaki yüzünü belli ölçüde açığa çıkartmış ve 
kitlenin de bunlara karşı 
tavır alma eğilimi artmıştır. Buna bağlı olarak sahte "TKP'nin TMMOB 
içinde yayılması frenlenmiş, hatta kısmi olarak 
gerilemiştir. 

Bununla beraber giinümüze ilişkin anlayışımızı belirtmeden önce şu 
görüşümüzü yineleyelim. 

TMMOB'de çıkmaza 
giren çökmeye başlayan 
revizyonizme karşı bu 
çöküşü hızlandıracak, bu 
halk düşmanı ideolojiyi 
teşhir ve tecrit edecek 
mücadele sabırla ve kararlılıkla sürdürülmelidir. 


Günümüze ilişkin 
anlayışımız 


Günümüzde TMMOB' 
nin kamusal ve mesleksel 
işlevlerini yerine getirmesi, örgütsel durumunu 
güçlendirmesi, bağımsız- 


EL 


Sağlık Bakanına açık mektup 


DOKTOR, AYAKTA TEDAVİYİ YETERLİ 
GÖRDÜĞÜNDEN MENENJİT OLAN 
ÇOCUĞUM SAĞIR OLDU 


siniz demek" dedi. Koma 
halinde yatan çocuğuma 
bakarak. 

Hastaneye (o yatırdım. 
Çocuğum hastanede e 
tarken Dr. Yasemin Hanım yakından ilgilendiği 
halde sırf geç yatması dolayısıyla bir faydası ol- 


madı. 25 gün sonra çocuğum hastaneden 


sağır 


olarak çıktı. 
Çocuğumun sağır olmasına Acil Servisteki 


bayan doktor neden olmuştur. Okulu bitirirken 
ettiği doktorluk yemini- 
ne Oo kanmasıydım çocuumun kulakları bugün 
işitebilecekti. 


Tahir Ergün 


Kar Marks 
Friedrich Engels. 
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lik ve demokrasi mücadelesinde alacağı yere bağlıdır. Bu yer önüne "'anti" 
konulmuş sözcükleri sıralamakla değil, milli 
bağımsızlık, örgütsel bağımsızlık, demokrasi ve 
örgüt içi demokrasi meselelerinin kavranması ve 
uygulanması ile sağlanabilir. ABD emperyalizmi 
ve odalardaki uzantılarına karşı odaları ve TM- 
MOB'yi yurtsever birer 
mevzi haline getiren mücadele geleneği temelinde; ülkemiz ve halkımızın 
çıkarlarını savunan, onu 
ezen, sömüren ve boyun 
eğdirmeye çalışan her 
emperyaliste karşı duran 
bir anlayışla mücadeleyi 
sürdürmek gerekir. Halka 
karşı sorumluluğumuzun 
kıstası o emperyalistlere 
teslimiyet değil, direnme 
ruhunu taşımamız 
demektir. 

TMMOB ve bağlı odaların uzmanlık alanına 
giren, yurt gerçeklerine 
ilişkin çalışmalar yapmaları ve gerçekleri halka 
açıklama sorumluluklarını yerine getirmeleri ancak bu bakış açısı ilemümkündür. 

“Uluslararası Sosyalist 
Sistem", nama diğer 
Rusya ile girişilen ve 
meslek alanlarımıza giren 
ilişkiler çok yönlü araştırmalardan vareste tutularak, ülkemizin ve halkımızın çıkarlarının savunulamayacağı bilinmeli, 
bu konudaki iltimasçılığa 
ve vurdumduymazciliğa 
son verilmelidir. 

TMMOB mesleksel işlevini bağımsızlık perspektifiyle “MİLLİ EKO- 
NOMİ" O mücadelesinde 
yerine getirebilir. 

"Doğal kaynaklarımızin sahibi halktır" , "madenler üzerindeki yerli ve 
yabancı sömürüye karşı 
çıkmak" "kendi gücümüze güvenmek" ilkelerini 
savunmak milli ekonomi- 
nin inşası için kararlı bir 
mücadele vermek demektir. 

Odalarımız ve birliğimiz, örgütsel bağımsızlıgımıza sımsıkı sarılmalı, 
örgütlerin kendi etkinliği dışında şunun ya da 
bunun (bugün başta da 
revizyonizmin kuyruğuna takılması önlenmelidir. 


TMMOB ve bağlı odala-. 


rın, esas olarak kendi kitlemize karşı sorumlu olduğu ve üyelerimizin eğilim ve kararlarını temel 
almasının zorunlu oldugunu unutmaksızın 
emekçi halkın örgütleri 
ile işbirliğini savunuyoruz. 

Gözümüz kulağımız 
"Bizim (!) Radyo" da 
değil, bizim üyelerimizde 
ve halkımızda olmalıdır; 
zira TMMOB'nin örgütsel bağımsızlığını korumak ülkenin bağımsızlığını 
korumanın kıstasıdır. 

Örgütümüzün geçmişten aldığı en güzel miras, 
halkımızın demokrasi 
mücadelesinin içinde yer 
almasıdır. Özellikle 12 
Mart ve sonrası dönemde 
halkımıza yönelen tüm 
baskılara karşı mücadele 
eden TMMOB'nin bu görevi bugün daha da büyük 
boyutlara ulaşmıştır. 
Çünkü: 

Halk safında olan, nesnel açısından birleşmesi 
gereken insanlar arasında 
düşmanlıklar yayılmaya, 
kaderleri ve çıkarları bu 
tarihsel koşullarda uyum 
gösteren aynı saftaki insanlar birbirine düşman 
edilmeye çalışılıyor. 

Ülke genelindeki bu 
durum TMMOB'yi de et- 


` kiliyor ve yol ayrımın. 
iteliyor. 
TMMOB revizyonizme 


de tutum olarak; halk 


içindeki ayrılığa ve düşmanlığa daha da etkin bir 
biçimde mi karşı çıkacak, 
demokrasi temelinde 
tüm halkın emperyalizme 
karşı birleşmesinden, aralarındaki çelişmelerin 
dostça çözülmesinden 
yana mı olacak, yoksa 
aksine mi davranacaktır? 

Bizce TMMOB soluklu, 
kararlı ve cesur bir mücadelenin ürünü olan birligin, ergeç sağlanmasından yana olmalıdır, olacaktır. Örgüt içinde de 
anayasal, yasal,ve tüzüksel düzenlemelere 
aykırı olan, ama daha da 
temel olarak halk ve meslek düşmanı anlayıştan 
kaynaklanan "'atmaktan' 
“dışlamaktan" "örgüt çalışmalarına katmamaktan 
sözeden revizyonistlerin 
özellikle de "Birlik-Dayanışmacıların" bu düşüncelerini esaslı bir 
biçimde uygulayamadıkları, bu anlamda bizzat 
hayatın dayattığı nesnel 
gerçekliğin kabul edilmek zorunda kalındığı 
söylenebilirse de; meselenin özü bu nesnel gerçekliğin bilince çıkarılması, kavranmasıdır. 

Bu konuya ilişkin olarak savunduğumuz görüş 
şudur: 

TMMOB ve bağlı odalar hiç bir zaman, bir gücün tekkesi olarak görülmemeli, TMMOB çatısı 
altında halk içindeki bütün akımlar (grup ya da 
kişiler olarak) bulunmalı, 
bulunabilmelidir. o Halk 
düşmanı, emperyalist uşağı faşist ve revizyonist 
akımlara karşı mücadele 
edilmelidir. Ancak bu 
mücadelede halk ve meslek düşmanı düşünceler 
eyleme (o dönüşmedikçe, 
açıklamalarına izin verilmelidir , Halk düşmanı 
akımlara karşı verilmesi 
gereken mücadele, üyelere karşı bir mücadele degil, düşüncelere karşı mücadele biçiminde olmalıdır. 

TMMOB ve bağlı odalarda, "şu görüşten olanlar çalışamaz" gibi anlayışlara kararlı bir biçimde karşı çıkılmalıdır. 

Zorbalığa ve saldırganlığa asla boyun eğmeden, 
tek bir mühendis ve mimarın halk düşmanı akımlarda kalmaması için 
yürütülen bir mücadele- 
den yanayız. 

İşte TMMOB'nin ilkelerinin en başına yazılması gereken budur. Demokrasi ve bağımsızlık 
temelinde üyelerin ve 
halkın birliğini savunmak. 

24. Genel Kongreye 
giderken TMMOB'nin bu 
mücadelenin önüne dikilen engelleri aşacağına 
güveniyoruz. Çünkü geçmişinden devraldığı miras, geleceğe yönelik çalışmasının mayasıdır. 

BİTTİ 
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[Aydınlık E] 


demokrat 
gözüyle 


ii Lİ e 
Tedhişçilerin 
e e © 
günah galerisi! 

Sen misin “ülkücülerin günah galerisini'' sergileyen? 

Ülkücülerden mektup üstüne mektup geliyor. ee 

Hemen her zarftan birkaç da gazete küpürü 
çıkıyor... 

Küpürlerde öldürülen ülkücülerin resimleri. . . 

Mektuplarda , hayattaki ülkücülerin sitemleri: 

“Gerçek bir demokratsanız eğer, birgün lütfeder, ülkücülerin günah galerisi" gibi devrimcilerin günah galerisini'de yazarsınız..." 

Varsa yazarız elbet... Kimden korkarız? 

Öldürülen ülkücü de olsa, devrimci de olsa 
bundan ancak üzüntü duyarız. 

Çünkü politikamızı ta baştan saptamışız. 

Eli-kanlı kim olursa olsun karşıyız. 

Bunu da,bırakın demokratlığı, insanlığın bir 
gereği sayarız. 


Önümüzde ülkücülerin gönderdiği küpürler... 

Küpürlerde kanlı resimler... 

İşte Recep Haşatlı.. MHP İstanbul İl Başkanı... 

İşte Erdoğan Hançerlioğlu... MHP Kartal 
eski İlçe Başkanı. . . 

İşte Hacı Cuma Tiryaki... MHP Nizip eski 
İlçe Başkanı. .. 

İşte Yusuf Bahri Genç... MHP Şişli İlçe 
Başkanı... 

İşte adeta geçit resmi yapan genç-yaşlı ülkücüler. .. 

Bunlar ülkücü ölüler. . . 

Bir de bakalım ülkücüler kimleri öldürmüşler? 

İşte Doğan Öz'ler... 

İşte Bedrettin Cömert'ler. . . 

İşte hunharca katledilen yüzlerce genç-yaşlı 
ilerici, demokrat , yurtsever , devrimci kişiler. . . 

Hatta AP'liler, MSP'liler... 

MSP'li Metin Yüksel'ler. . . 

AP'li Muammer Diri'ler. . . 

MSP'li Mustafa Bilgiler. . . 

Daha neler, neler? 

Bakalım ülkücüler bunlara ne diyecekler? 

Kendi ölülerine üzüldüklerinin kaçta kaçı 
kadar bu ölülere üzülecekler? 

Yahut hiç üzülmeyecekler! 

İsterdik ki ülkücü gençler hep kendi ölülerinin resimlerini göndereceklerine, bir de kendi 
öldürdüklerini görsünler. . . 

Kendilerininki, insan ölüsü de, başkalarının 
ki köpek ölüsü mü? 

Böyle mi düşünmekte ülkücüler? 


* * * 


"Amca..", "Lenin..","İvan.." "Kızıl Doktor.." 

Nedir, ne oluyoruz? 

Yeni televizyon dizilerini mi 
yoruz? 

Hayır, onu yapmıyoruz. 

Bir tedhiş örgütünün elebaşlarının lakaplarını 

ardarda sıralıvoruz. . . 

Nedense önümüzdeki gazetelerde; bu örgütün elebaşlarının resimlerine baktıkça, İtalya'da 
ki Kızıl Tugayları anımsıyoruz. .. 

Lakapları benzer, eylemleri benzer. . 

Kimbilir kaç kişinin kanına girmişler? 

Kimbilir kaç kere karşı devrimcilerin ekmegine yağ sürmüşler? 

Terörle, şiddetle, cinayetle devrimi gerçekleştirebileceklerini bellemişler vah! 

Silahlı propaganda yoluyla kitleleri ayaklandırabileceklerini ümit etmişler vah ! 

Hep, ülkücülerin günah galerisi"' olmaz ya. . 

Bu da, "tedhişçilerin günah galerisi..." 

Buyrun gezin... 

Ve lütfen bizi yeni bir "günah galerisi.." 

yazmaya mecbur etmeyin. $ 


tanıtı- 
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SOLDAN SAĞA: 1) Demiryolu ulaşımı ile ilgili birçok kuruluşun 
bulunduğu yer-Asya'da 
bulunan, dünyanın en 
yüksek sıradağı. 2) Aşın 
güçlük ve sıkıntı-Bir maden. 3) Bulamaç biçiminde hazırlanmış yemek 
Hareketli, aktif-Litrenin 
kısa yazılışı, 4) İz, işaret- 
Tersi ceset-Eski dilde su, 
5) Kan emici asalak bir hayvan-Gücü, kuvveti yerinde, zinde-Bir elektirik üreticisi 6) İntikam-Karamsar. 
lik (eski dil)-Erkek. 7) Bir çoğul eki-Bir harfin okunu- 
şu- Bir erkek adı. 8) Eskiden sarıklı din bilginlerine 
denirdi-Elde yün eğirmeye yarar, 


Mar 
23 4 A26 A 
elviriziohirİsir. 


Bili Yarra 


muyaya gara 
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YUKARIDAN AŞAĞI: 1) Çanakkale'nin bir ilçesi, 2) 
En çok-Yabancı. 3) Tersi bir mesleğin kurucusu sayılan yada o mesleğin ustası olan kişilere denir-Görenekler, adetler, 4) Islak, ıslanmış. 5) Tersi 'fena değil' 
anlamında bir ünlem-İsim-Bir nota 6) Yangın söndürme 
ve kurtarma çalışmalarıyla ilgili kuruluş.7)Cocuk sahibi kadın. 8) Bir tür kalın kumaş -Çizgi.9)Cocuğa bakan 
emektar erkek uşak-Bir emir, 10) Beyaz-Kimyada Baryum'un siwgesi-Tersi mililitrenin 4 :a yazılışı, 11) Sene-Terazi gözü. 12) İnsanların tük im ihtiyacını aşan,” 
üretim fazlası, 
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Dr. İbrahim Yazdi, ülkesinin bloksuzluk hareketine katılacağını ve büyük 
bir olasılıkla Havana'da 
toplanacak olan Konferansa katılacağını söyledi. 

Yazdi, yaptığı açıklamada, İran'ın dış politikasının bloksuzluk ve 
olumlu bir tarafsızlığa 
dayandığını hatırlatarak, 
"Süper devletler arasındaki çatışmalara katılmayacağız. Ancak dış siyasetimiz eylemsiz değil, 
eylemli olacaktır. Her ülkeyle, ulusal çıkarlara 
karşılıklı saygı gösterme 
esasına dayalı olarak, iyi 
ilişkiler kurmak arzusun- 


Günü" dolayısıyla Kum 
kentinde verdiği demeçte, Şah zamanında kadınlara kötü davranıldığını belirterek, bu geçmiş dönemi eleştirdi. Homeyni, Şah zamanında 


“kadınlara mal gözüyle" 
bakılıyordu dedi. 


dayız" dedi. 
VUR EMRİ 

İran Jandarma Genel 
Komutanı General Elias 
Danişvar, hükümet kuvvetlerine karşı koymak 
isteyenler için vur emri 
çıkarıldığını açıkladı. 
General açıklamasında, 
son günlerde bazı olay- 


FRANKFURT(ÖZEL) 


Romanya, Macar Haber Ajansının (MTİ) geçtiğimiz hafta Romanya 
askeri birliklerinin Varşova Paktınca Macaristan' 
da yapılan "Kalkan 79" 
mahevralarına katılmak 
üzere Macaristan'a geldi- 


lara sahne olan Belücis 
tan ve Sistan eyaletlerin- 
de, güvenliği sağlamak ve 
sınırları korumak amacıyla, 1300 kişilik bir birlik 
oluşturulduğunu da belirtti. Bu eyaletler Afganistan sınırındadır. 

ŞAH OTELCİLİK 

YAPACAKMIŞ 

Devrik İran Şahınınbir 
süredir kaldığı Bahama 
Adalarının Nassau kentinde bir otel almak için 
girişimlerde bulunduğu 
bildirildi. Nassua'daki 
kaynaklar devrik Şah'ın 
beş milyon dola. ödeyerek oteli almakta ısrar ettiğini bildirdiler. 

Şah'ın bu isteği Bahama hükümetince de görüşülecek. 

3 İDAM DAHA 

Meşhed kentinde, SA- 
VAK görevlilerinden üç 
kişi, gösteri yapan savunmasız halkı katletmekten 
suçlu görülerek yargılandılar ve haklarında verilen idam cezası 17 Mayıs 
sabahı infaz edildi. 

Kirman &entinde ise 
114 kişinin yargılanmasına devam ediliyor. Duruşmaların altıncı günün- 
de sanıklar, Şah döneminde, savunmasız halka 
saldırmak suçundan yargılanıyor. 


BAHTİYAR 
İSVİÇRE'YE 
SIĞINMIŞ 

Fransa radyosunun 
bildirdiğine göre, devrik 
Şah'ın son Başbakanı 
Şahpur Bahtiyar bundan 
bir ay önce İsviçre'ye sıgındı. 


Habere göre İsviçre 
lükümetine siyasi sığınna için başvuran Bahtiarın bu talebi kabul 
dildi. X 


BAZERGAN 
HÜKÜMETİ 
DEĞİŞECEK 


Bir grup öğrenci ile 
zörüşen dini lider Ayeullah Homeyni Anayasa’ 
un kabülü ve Kurvcu 
Meclisin seçiminden sona Bazergan' hükümetinin 
örevinin biteceğini söyedi. 


Öğrencilere "Bizi yıknayı deneyen şeytanla- 
ın şimdiki sorunlardan 
e yetersizliklerinden yaarlanmalarından çekiniorum" diyen Homeyni, 
u geçici dönemde, birğin korunması, fabika ve üniversitelerde 
irliğin korunmasının 
nemli olduğunu belirtti. 


Bu arada bir grup esafla konuşan Homeyni, 
Tıpkı Hoveyda gibi, 
ah'ın diğer başbakanrı olan İmami, Azhari, 
Bahtiyar da cezalandıacaklardır." dedi. 


“eğ 


Dışişleri 
rahim Yazdı. 


ği yolundaki 
yalanladı. 


Dr. İb- 


Bakanı 
(Foto: AYDINLIK) 


49 kıtadan 


7 KISAHABERLER 


BREJNEV SALT-3 GÖRÜŞMELERİNE 
HAZIR OLDUĞUNU SÖYLEDİ 


ABD kaynakları, Sovyetler Birliği Devlet 
Başkanı Leonid Brejnev'in, SALT - 2 Anlaşmasının imzalanmasından sonra, SALT - 3 görüşmelerine hazır olduğunu söylediğini bildirdiler. 


NİKARAGUA'DA 
14 KİŞİ DAHA ÖLDÜRÜLDÜ 


Nikaragua'nın çeşitli kentlerinde çarşamba 
günü meydana gelen çatışmalarda 14 kişinin daha öldürüldüğü bildirildi. Geçen cuma gününden 
beri ölenlerin sayısı böylece 43'e çıkmış oldu. 


VENEZÜELLA PETROLE ZAM YAPTI 


Güney Amerika'nın petrol ihracatçısı olan 
Venezuella, hafif nitelikli petrolün varil fiyatını 
60 sent artırdı. Venezüella ağır petrolün fiyatına 
ise cumartesi günü az miktarda bir zam yapılacağını belirtti. 

Venezüella'nın ham petrol fiyatlarına yaptığı 
zammın bu ülkenin müşterileri olan ABD ve Kanada'da benzinve diğer yakıt fiyatlarında da 
artışa neden olacağı sanılmakta. 


CEZAYİR PETROL FİYATININ 
ARTIRILMASINI İSTİYOR 


LONDRA (THA) 

Cezayir'in, Haziran ayında Cenevre'de yapılacak OPEC toplantısında, ham petrolün fiyatına yüzde 20 oranında yeni bir zam yapılmasını 
isteyeceği bildirildi. 

Cezayir Enerji Bakanı Belkacem Nabi, "Petrolün fiyatı, bulunması gereken düzeyin çok altındadır. Ucuz enerji siyasetinin, bize kurulmuş 
bir tuzaktan başka bir şey olmadığına inanıyoruz" dedi. 

“Financial Times” gazetesine bir demeç veren Nabi sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Enerji sorunu giderek vahimleşiyor. Bu nedenle petrol kullanımını düşürmek için baş vurulacak tek yol petrol fiyatına büyük ölçüde 
zam yapmaktı" o Böylece diğer enerji kaynaklarından faydalanılmasına başlanabilir." 

Ham petrolde bu yıl yapılan zamlarla, Cezayir'in, bir milyar dolar kâr etmesi bekleniyor. 


MEKSİKA'DA ÜÇ BAKAN İSTİFA ETTİ 


Meksika'da Içişleri, Dışişleri ve Bütçe-Planlama Bakanları istifu etli. Başkent Meksico 
Cily'de yayınlanan Devlet Başkanlığı bildirisin- 
de, söz konusu bakanların "kişisel nedenlerle" 
istifa ettikleri bildirildi. Seçimlere iki ay kala üç 
bakanın istifası Meksika siyasi çevrelerinde sürpriz olarak değerlendiriliyor. 

Dışişleri Bakanı'nın istifası, Bakanın son 
ABD ziyareti sırasında izlediği siyasetle ilgili görülüyor. İçişleri Bakanının istifasının gerçek nedeni hakkında ise herhangi bir tahmin ileri sürülmedi. 


haberleri 


Manevralara katılanların, şimdiye kadar olduğu gibi, sadece Romanya 
Genelkurmayının gönderdiği subaylar olduğu,Ro- 


manya hükümeti tarafından doğrulandı. 


Romanya hükümeti 
yaptığı açıklamada, ma- 


nevralara askeri birlik 
gönderme konusunda 
Romanya hükümetinin 


1968'den beri olan tutumunda hiç bir değişiklik 
olmadığını bildirdi. Romanya hükümeti mätřevra sebebiyle de olsa ne 
yabancı ülke askerlerini 
kendi topraklarında, ne 
de kendi askerlerini yabancı ülke topraklarında 
görmek istemeciğini belirtti. 


Varşova Paktı kuvvetlerinin 1968'de Çekoslovakya'yı işgalinden 
sonra Romanya hükümeti yaptığı bir kanunla, 
yabancı askerlerin ülkeye gelmesini ya da yabancı ilkelere asker göndermeyi ancak devlet başkanı ve parlamentonun onayına bağladı. 


Sözkonusu Varşova 
Paktı manevraları Macaristan'ın Transdanubia 
bölgesinde, Devlet Başkanı Paul Losoncsin'in 
de katılmasıyla başladı. 


Carter, 
Rusya'ya 
"ticarette 

en çok 
kayırılan 

ülke” 


statüsünü 
tanımak istiyor 


WASHİNGTON (AA) 


ABD Başkanı Carter' 
in, ABD'nin Sovyetler 
Birliği ile normal ticari ilişkiler kurmasını güçleştiren engellerin bir yıl 
süreyle askıya alınmasını 
Kongre'den istemeye karar verdiği bildirildi. 


Haberi veren ABD resmi kaynakları, Carter'in 
bu kararı Dışişleri Bakanı Cyrus Vance'nin tavsiyesi üzerine aldığını belirttiler. SALT-2'nin imzalanmasına bir ay kala 
Başkan Carter Kongreye 
başvurarak, Sovyetler 
Birliği'ne geçici olarak" 
Ticarette en çok kayırı- 


lan ülke" statüsü verilmesini isteyecek, ABD 
Kongresi 1974 yılında 


bir karar alarak, ülke dışına göçetmek isteyen 
yurttaşlarına kısıtlamalar uyguladığı sürece Sovyetler Birliği'ne "en çok 
kayırılan ülke statüsü" tanınmaasını yasaklamıştı. 


Öte yandan SALT-2' 
nin imzalanacağı 15-18 
Haziran tarihlerinde Sovyet vetkililerinin de "ticaretin normalleştirilmesi” konusunu orlaya atmaları bekleniyor 
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Romanya, Varşova Paktı 


manevralarına katıldığı 
yolundaki haberleri yalanladı 


©"Ne yabancı askerleri kendi topraklarımızda, ne kendi 
askerlerimizi yabancı topraklarda görmek isteriz” 


© Yabancı ülkelerde asker bulundurmak 
için Cumhurbaşkanı ve parlamentonun onayı gerekli 


KEMAL KOÇ KOPENHAG'DAN BİLDİRİYOR 


"EMPERYALİSTLERİN İSRAİL'İN GENİŞLEME SİYASETİNİ ” 


DESTEKLEMESİNE KARŞILIK” 


Demokratik 
Kamboçya 


Temsilcisi söz alınca | 


Rusya ve 13 ülke 
temsilcisi UNCTAD 
Toplantısını terketti 


MANİLA 

Filipinler'in başkenti Manila" 
da devam etmekte olan Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansında (UNCTAD) 
dün Demokratik Kamboçya temsilcisinin söz alması üzerine,Sovyetler Birliği ve Doğu Blokuna 
ait 13 ülke, görüşmelerin yapıldığı salonu terketti. Sovyet temsilcisi ve öteki ülkelerin temsilcileri, Kamboçya'yı Pol Pot'un 
değil, Heng Samrin'in temsil ettiğini iddia ettiler. 

Daha sonra Bulgaristan, Küba 
ve Vietnam, UNCTAD'ın Kamboçya'daki Heng Samrin yönetimini tanımasını istediler. Ancak UNCTAD'ın bunu kabul etmeyeceği, Manila'daki kaynaklarca ifade ediliyor. 


Sovyetler 
Birliği 
iki Alman 
televizyon 
muhabirini 
sınırdışı 


ediyor 


BONN (THA) 

Sovyetler Birliği, o Sovyet 
aleyhtarı propaganda yaptıkları 
ger: kçesiyle Batı Alman TV'$si 
ZDPF'nin bir muhabiriyle bir kameramanını sınır dışı etme kararı 
aldı. 

ZDF görevlileri Robert Stengi 
ile Herbert Altmann'dır. Altmann Moskova'da gazetecilere 
-bir demeç vererek bu kararı şaşkınlıkla karşıladığını ve şimdilik 
Sovyetler Birliği'ni terketmeye 
niyeli olmadığını söyledi. 

Batı Almanya'nın üç TV 
kanalından ikincisi olan ZDF yöneticileri de bu kararı protesto 
edeceklerini açıkladılar. 


“Biz uzun dönemli savaşa 


Demokratik Kamboçya 
Temsilcisi Sam San: 


VİETNAM'IN KATLİAMA GİRİŞMESİ 


Demokratik Kamboçya Hükümetini, Cenevre'de yapılan Deniz Hukuku Konferansında 
temsil eden Demokratik Kamboçyanın Laos 
eski Büyükelçisi Sam San ile 1970-75 yıllarında 
Kamboçya Kraliyet Milli Birlik Hükümetinin 
Paris temsilcisi olan Hing Un, Konferansın 
bitmesinden sonra Kuzey Avrupa ülkeleriyle 
diplomatik ilişki kurmak için Kopenhag'a gel 
diler, Kopenhag'da Danimarkalı gazeteciler için 
bir basın toplantısı düzenleyen Demokratik 
Kamboçya heyeti, gazetecilerin sorularını cevapladılar. Biz de Kamboçya heyetine 3 soru 
yönelttik. 


KEMAL KOÇ — Danimarka Hükümetiyle görüştünüz. Danimarka hükümeti Demokratik 
Kamboçya hükümetini tanıyor mu? 

SAM SAN — Danimarka Dışişleri Bakanlığının elçisi Dyrig ile bizzat açıkça tartıştık. 
Dışişleri Bakanlığı elçisi Danimarka Hükümetinin, Demokratik Kamboçya hükümetini tanımaya devam edeceğini ve Danimarka'nın Birleşmiş Milletlerden, Vietnam'ın Kamboçya' 
daki işgalci kuvvetlerini çekmesini talep ettiğini ve Danimarka'nın 1979 yılında Vietnam'a yaptığı ekonomik yardımı kestiğini 
açıkladı. 

KEMAL KOÇ Danimarka basınında, 
Demokratik Kamboçya kuvvetlerinin Tayland'a geçtiği yolunda haberler yer alıyor. 
Bu konuda bilgi verir misiniz? 

SAM SAN — Vietnam. Kamboçya halkına 
karşı katliamlara giriştiği için halk can giüvenliğini sağlamak için zorunlu olarak Tayland sınırını geçiyor. 

Halkın elinde kendini savunacak silah yok. 
Devrimci Kamboçya ordusu halkımızı Korumak için Tayland sınırı civarında mücadele 


ediyor. 

KEMAL KOÇ — Demokratik Kambuçya 
Kuvvetlerinin kontrolü altında ne kadar, yer 
bulunuyor? 


SAM SAN — Tüm tarım alanları ve kırlık 
bölgeler Demokratik Kamboçya ordusunun ve 
halkının elinde bulunuyor. Vietnam işgal 


kuvvetleri ise bazı büyük şehirleri ve ana yolları kontrolü altında tutuyor. 


s 


n 
> "e, e e NE 


Demokratik Kar:bccya temsilcileri, Sam San 


W (solda) ve Hing Ün (sağda) 


Ml MEDİ, 


KARŞISINDA HALK CAN GÜVENLİĞİNİ | 
SAĞLAMAK İÇİN TAYLAND'A GEÇİYARİ 
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şıyor. 


) hazırlanıyoruz” 
pese 


Kamboçya halkı Sovyet desteğindeki Vietnam'lı işgalcilere karşı sava- 


© Sovyetler Birliği, Vietnam”ı ekonomik ve 
askeri alanda tam kontrolü altına almıştır 


Demokratik Kamboçya heyeti 
“Demokratik Kamboçya'yı savunma 
komitesi" üyelerinin ve Danimarkalı 
devrimcilerin düzenlediği toplantıda 
şu açıklamayı yaptı. 

"Vietnam ve Sovyetler Birliği 
Kamboçya'da yıkıcı faaliyetlerini 
devam ettiriyorlar. Şayet Kamboçya bağımsız bir ülke olursa bunlar 
yıkıcı faaliyetlerini devam ettiremezler. Bu yüzden Sovyetler Vietnam'a 
hertürlü askeri yardım yapıyor ve 
Vietnam'da bu desteğe güvenerek 
Kamboçya halkına zulüm uyguluyor. 
Demokratik Kamboçya'nın tüm yöneticileri ve halkı ocak ayında şehirleri terkettiler. Biz uzun dönemli bir 
savaşa hazırlanmış durumdayız. Biz 
açık cephede uzun Süreli direnemeyiz. 


VİETNAM SİYASAL VE 
EKONOMİK BUNALIMA 
YUVARLANMIŞTIR 


Rusya, hastanelerimizi, resmi kurumlarımızı, okullarımızı ve üretim 
kooperatiflerimizi önce savaş uçaklarıyla bombaladı. Sonra tanklarla 
şehirlere girdiler. Kırlık bölgelere 
kaçamayan halk, katledildi. Demokratik Kamboçya ordusu ve halkı 150 bin kişilik Vietnam işgalci 
kuvvetlerini çember altına almıştır. 
Bu yüzden Vietnamlılar şehirlerden 
dışarı çıkamıyor ve binaları yerle bir 


ediyorlar. Vietnam büyük bir ekonomik ve siyasal bunalıma düşmüştür. 
150 bin kişilik işgalci bir kuvveti 
beslemek zorunda olması da bu bunalıma yol açıyor. 

Vietnam işgal altında tuttuğu Laos'ta, halka çok baskı yapıyor. Laos 
halkı Vietnam işgalci kuvvetlerinden 
nefret ediyor. Vietnam halkı da, yöneticilerinden nefret ediyor. 


SOVYETLER BİRLİĞİ 
VİETNAM'I 
ASKERİ VE EKONOMİK ALANDA 
TAM KONTROLU ALTINA ALDI 


Sovyetler Birliği askeri ve ekonomik alanda Vietnam'ı tam kontrolu 
altına almıştır. Kamboçya ordusu ve 
halkı ülkesinin kurtuluşu uğruna yıl. 
madan mücadele ediyor. Halkımız 
uzun süreli savaşla işgalcileri yerle bir 
edecektir. Vietnan, ABD'ye kaişı 
mücadelemizi de bölmeye çalıştı. İşgalcilere karşı mücadelemizi destekleyen tüm dünya halklarına giiveni. 
miz sonsuzdur, çünkü mücadelemiz 
haklı bir mücadeledir. Şimdiye kadar 
300'den fazla Sovyet ve Kübalı saldırgan öldürdük ve bir çoğunu da 
esir aldık. Kamboçya'da yaklaşık 
1000 kişilik Sovyet ve Kübalı danışman var. Bunun 3-4 misli de Vietnam'da.Vietnam'daki Sovyet üslerin- 
de Rus danışmanlar görev yapıyor. 


Danimarka'yı ziyaret eden Demokratik Kamboçya Heyeti: 


AK.: 


/Aydınlıklığ 


IRAK DEVLET BAŞKAN YARDIMCISI MARUF 


“Araplar petrolü 
silah olarak 
kullanmaya 
devam edecekler” 


BRASİLİA (THA) 

Irak Devlet Başkan 
Yardımcısı Taha Muhittin Maruf, "emperyalist ülkelerin İsrail 
in genişleme siyasetini 
desteklemelerine son 
vermek için Arap ülkeleri, petrolü bir silah olarak kullanmaya devam | 
edeceklerdir" dedi. 

Brezilya'nın başkenti 
Brasilia'da bulunan Maruf,düzenlediği basın toplantısında sözlerini şöyle 
sürdürdü; 

"Arap ülkeleri birleşerek Filistin davasını yok 
etmeye çalışan emperyalizm ve siyonizmin yarattığı sorunlarla baş edebil: “ 
mek için önlemler almak! 
tadırlar. Emperyalist ül. 
keler İsrail'in siyonist sivasetini desteklemeye 
devam ettikleri sürece, 
petrol fiyatının stratejik 
önemi de artacaktır. Busaldırganlığı önlemek zorunlu kale gelmiştir. 
Arapların kendi hakları 
ve egemenliklerini koru: * 
mak için bazı silahlara 
başvurmaları doğaldır" 

Maruf, çokuluslu petrol şirketlerinin sadece 
kendi çıkarlarını korumak amacıyla dünyada 
petrol darlığı bulunduğu yolunda söylentiler 
yaydıklarını, oysa bunun 


-i 


doğru olmadığını ileri “ ' 
sürdü | 
İdi Aminin 
elindeki 

son cephe de | 


düştü 


KAMPALA (AA) 
Uganda Geçici Hükümetine bağlı birlikler, İdi 
Amin'e bağlı askerlerin 
elinde bulunan Lira kentini de ele geçirdi. 
Uganda Kurtuluş Cephesi ve Tanzanya birlik- 


lerinin ortak harekatı ön- | 
cesinde kentten kaçmaya 
çalışan bir askeri kong 
voyun tahrip edildiği ve 
kentin bütünüyle ele geçirildiği bildiriidi. Lira kentinin de düşmesi ile İdi 
Amin'e bağlı birlikler 
Kuzey-Batı'daki iki 
çük kentte sıkıştırılmış 


oldular. Bu iki kentin 
düşmesinin de an meselesi olduğu belirtiliyor. 
Gözlemciler son çarpışmalar sırasında tdi 
Amin'e bağlı askerlerden ` 
en az 6ö'inin öldürüldü- 


| 
co 
| 


ğünü haber veriyorlar. | 
Giscard 
d'Estaing 
b. Fransa- 

Afrika zirvesi için | 
Ruanda'ya gitti 


PARİS 

Fransa Devlet Başkanı Giscard d'Estaing ve 
eşi resmi bir ziyaret için 
Ruanda'ya gitti. 

Ruanda'da iki gün kalacak olan Giscard d'Estaing, 5.Fransa-Afrika 
zirve toplantısına da katılacak, Bu zirveye 20' 
ye yakın Afrika ülkesinin devlet başkanları da 
katılıyor. 

Her yıl d'Estaing ile 
bazı Afrikalı devlet başkanları arasında yapılan 
söz konusu zirvede Fransa-Afrika ilişkileri ve Afrika'nın çeşitli sorunları 
ele alınıyor. 

Giscard d'Estaing Ruanda ziyaretinden sonra 
Sudan'a gidecek. 


12 Kübalı 
Venezüella'nın 
Havana 
Büyükelçiliğine 
sığındı 


FRANKFURT (ÖZEL) 
Alman Basın Ajansı 
OPA'nın bildirdiğine gö- 


re 14 Mayıs Pazartesi gü;:. 


nü 12 Kübalı Havanadaki ps 
Venezuella Flçiligine siaa? 


ğındı. Kübalı askerlerin 
makinalı tüfek ateşi al 
tında, bir otobüsle elçilik + 


bahçesinin kapısını kıran ... 


Kübalıların hangi nodu; 
le elçiliğe sığındıkları ve 
aialasşuda yaralanan olup 
olmadığı konusunda aysıntılı haber alınamadı. 


Kubalıların halen Ve 
nezuella elçiliğinde ol. 
duklar ve makamlarıyla görüşmeler yaptıkları bildiriliyor. Bonn'daki Venezuella büyükelçiliğinden 
alınan bilgiye göre «atin 
Amerika ülkeleri arasında 
geçerli olan bir iltica anlaşması, elçiliğe sığınan 
bu 12 Kübalıya iltica 
hakkı verilmesini garanti 
ediyor. 


NURİ ÇOLAKOĞLU 


CHP'nin 24. Olağan Kurultayına bir hafta kala, 
sorularımızı cevaplayan CHP Genel Sekreteri Mustafa Üstündağ, bölgemizdeki gelişmeler ve CHP içindeki olaylar konusundaki görüşlerini anlattı. 

F CHP içine sızmalar konusunda "CHP dışında düşünenlerin bizim çatımız altında yerleri yoktur" diyen Mustafa Üstündağ, gerek örgüt, gerekse parlamenterler arasında CHP görüşlerini paylaşmayan kişiler olmadığını söyledi. 

Üstündağ ile yaptığımız görüşme şöyle: 


Bölgede olan olayları küçümseyemeyiz 


Çolakoğlu: Türkiye'yi çevreleyen bölgede son 
yıllarda çok hızlı ve çok önemli gelişmeler oluyor. 


CHP Genel Sekreteri 


@” Ulusumuzun yararına olan 


konularda bize bir adım 
gelinirse, biz on adım 
yaklaşmaya hazırız” 


e”Çevremizdeki ülkelerle 
iyi ilişkiler geliştirerek 
dostlarımıza daha çok 
yardımcı olabiliriz” 


"GHP dışında düşünenlerin 
çalımız altında veri yoktur” 


66,5 milyon oy alan bir partiyiz. Ufak, tefek 
olaylar olur. Yeterince de parti içi eğitim 
yapamadığımız için-veni başladık- birçokları 
bilmeden bazen maksatlarını aşarak 

hareket edebilirler.Bunları incelememiz 
sonucunda ayırırız. Ya o CHP çizgisi içinde 
kalmayı öğrenir, va da partinin dışına çıkarırız 


Bu gelişmeleri siz nasıl değerlendiyorsunuz? Bu ortam 
da Türkiye'nin konumunu nasıl görüyorsunuz? 


ei 


" 
ye” 


e AR 


Üstündağ: 


@ Geçen yıl Birlik Dayanışma grubunun 
So kavga çıkararak engellediği kongre 20 Mayısta yapılıyor 


Bölgede olan olayları küçümseyemeyiz. Olayları, Türkiye olarak çok iyi değerlendirip, 


İstanbul Sube 
<=" Kongresine giderken 


İstanbul Şubesi 3 yıldır Birlik Dayanışmanın 


... uu .. 


bolücülüğü yüzünden huzursuz 


eBirlik Dayanışma TÖB-DER tarihinde, işgal-fesihmahkeme dönemini başlattı 


20 Mayıs 1979 günü TöB— 
DER İstanbul Şubesi Kongresi 
yap.iıyor. Kongre bir yıl gecikmeyle yapılabiliyor. Geçen yıl 
yapılması gereken 6. Olağan 
Kongre, çıkan olaylar nedeniyle yapılamamıştı. Kongre öncesi 
İstanbul Şubesindeki durumu 
daha iyi kavrayabilmek için geçmişe kısaca, göz atmakta yarar 
var. 


1976'da Birlik 
Dayanışmanın Sube 
yönetimine gelişi 


TKP yanlısı Birlik Dayanışma 
Grubu 1976'da İstanbul Şubesi 
yönetimine geldi. 


Talip Öztürk'ün başında bulunduğu yönetim, ilk iş olarak 
örgüt içindeki demokratik 
ortamı kaldırdı. Çeşitli toplantılarda üyelerin görüşlerini açıklamalarını yasakladı. Dernek 
içinde yayın faaliyetini sınırladı 
ve örgütün genel merkezinden 
bağımsız olarak yayın çıkarmaya başladı. Muhalefet eden öğretmenlerin örgütten ihraç edilmesi için Genel Merkezi zorladı. Bunun sonunda muhalefetin önderliğini yapan öğretmenler örgütten ihraç edildiler. 

Bu yönetimin içinde yer alan 
Musa Kasa, "Artık örgütte fikir 
mücadelesi bitmiştir" ilanını 
yaptı. Arkasından örgüt lokalinde İGD'liler nöbet tutmaya başladılar. Gün geçtikçe kolundan 
tutulup lokalden atılan, kafasın- 
da sopa kırılan öğretmen sayısı 
arttı. 

1977'de tekrar yönetime 
gelen Talip Öztürk'ün başında 
bulunduğu Birlik Dayanışma 
Grubu, TöB—DER'in ilkelerini 
bir yana bırakarak örgüt içindeki baskıyı daha da arttırdı. 

Doğu Almanya'dan talimatı 
alan Talip Öztürk-Hasan Gürkanlar "UDC'de birleştik" diye 
faaliyete giriştiler. Öğretmenlerden toplanan aidatlar, UDC 
komiteleri için harcanmaya başlandı. Aidatların genel merkez 
payları bile gönderilmedi. 

Şube yayın organı, UDC'nin 
defteri haline getirildi. Bu yet- 


na birinci hamur kağıttan ayrı 


dı 


` Talip Öztürk ve Hasan Gürkanlar TÖB-DER İstanbul Şube- 


sini yine TÖB—DER'e karşı ayrı 


bir merkez gibi hareket etmeye. 


başladılar. Bunun üzerine TöB— 
DER Genel Merkezi İstanbul 
Şube yönetimini feshetti. 


işgal-saldırı- 
karşı saldırı-baskın 


İstanbul Şubesinin feshedilmesiyle birlikte, Talip Öztürk' 
ün komutasındaki (o İGD'liler 
şubeyi işgal ettiler. Kapıları tutan fedailer kırk yıllık öğretmenleri bile örgüte sokmadılar. Bir 
kısım öğretmenler ise lokalin 
önünden geçemez oldular. Duvarlara "Yaşasın Sovyetler Birliği" yazan IĞD'liler kimlik 
kontrolü yapıyorlardı. 

İGD'lilerin örgütü işgal et- 


melerinden bir süre sonra, 
TSİP yanlısı genel merkezden 
koltuk alan Devrimci Öğret- 


da Dev-Gençlileri 
yanına alarak (Örgütü işgal etti. 

Bir süre sonra, İGD'liler 
örgütü tekrar işgal ettiler. Artk TöB—DER, kim erken kalkarsa, kimin yumruğu kuvvetliyse onun işgaline uğrama durumunda kalmıştı. 

İGD'liler örgüte değil öğretmen sokmak, kuş uçurtmamaya 
karar vermişlerdi. Binanın etrafına yüksek duvarlar ördüler, Kapıları demirle kaynak yaptılar. 
Lokalde İGD'liler için yatakhaneler, aşhaneler kuruldu. 


men Grubu 


Kavgayla engellenen 
kongre 
Geçici Yönetim, şubeyi bu 


şartlarda kongreye götürdü. 13 
Mayıs günü İstanbul Belediye 
Sarayında 3000'e yakın öğretmen toplanmıştı. Hava oldukça 
gergindi. Birlik Dayanışma şefleri o önceden bastıkları "Bu 
kongre öğretmen olmayan unsurlar başında, yapacakları saldırıyı ortaya koyuyorlardı. Divan 
oylamasında yapılan hata bunlara hazırladıkları planı 
uygulama fırsatını verdi. Süley- 


miyormuş gibi bir de yurt diş “man Üstün sandalyeye fırlava- 


bir yayın gönderilmeye başlan- 


rak, “Arkadaşlar gitmeyin, divanı mutlaka alacağız" diyerek 
saldırıyı başlattı. 

Salonun dışında daha önceden toplanan İGD'lilerin de 
müdahalesiyle kavga büyütüldü. Böylece kongre sonuçlanmadan dağılmış oldu. 

Öğretmen o iradesin. hiçe 
sayan Birlik Dayanışmacılar 4 
Haziran 1978'de Spor Sergi Sarayında bir kongre topladılar. 
Bu kongre öğretmenlerden gereken ilgiyi görmedi. İGD'lilere üye kartı dağıtılarak yapılan 
kongre Genel Merkez tarafından 
geçersiz savıldı. 


Mahkemeler 
dönemi 


Bunun üzerine Genel Merkez 
tarafından atanan geçici yönetim 
kuruluna Birlik Deyanışma'cılar 
itiraz ettiler, Mahkemeden fesih 
kararı çıkarttılar. 

İstanbul Şubesinde yarattıkları kargaşalığı 4. Olağan Kongreye de götürmeyi hedefleyen 
Birlik Dayanışma Grubu, ayrı bir 
Genel Kurul topladı. Talip Öztürk'ü Genel Başkan ilan ederek, 
öğretmenlerin seçtiği Gazioğlu 
yönetimini tanımadığını açıkladı. 


Arkasından Gaziosmanpaşa 
ve Bakırköy'de sahte TÖB-DER 
şubeleri açarak öğretmenleri 
bölme faaliyetine hız verdiler. 
Bu arada mahkeme Gazioğlu 
yönetiminin meşru olduğuna 
karar vermişti. 


Ve Gazioğlu, İstanbul'a Ziya 
Akgün'ün başkanlığında tekrar 
bir geçici yönetim atadı. İşte, 
İstanbul Şubesi Kongresine bütün bu gelişmelerden sonra gidiliyor, Öğretmenlerin isteği artık 


TÖB-DER'de birliğin sağlanması, . 


huzurun gelmesi, bölücülük ve 
kargaşalığın son bulması. 20 Mayıs Kongresine öğretmenler bu 
isteğin gerçekleşmesi için. geliyorlar. 


YARIN: İSTANBUL ŞUBE 
BAŞKANI 
ZİYA AKGÜN'LE RÖPORTAJ 


polıtıkamızı ona gore saptamamız gerekir. Özellikle 


@ Siyasi partilerin, herzaman söylediğimiz gibi, 
ana ilkelerde, daha alışılmış bir terimle 
asgari müştereklerde birleşmesi gerekir. 
Ülkenin yararları söz konusu olduğu zaman 
particiliğimizi, siyasi görüş farklılıklarımızı 
bir yana bırakıp, ulusumuzun o yararında 
birleşmemizin gereğine inanmışızdır 


Çolakoğlu: 


üstündağ: 


Çolakoğlu: 


Çolakoğlu: 


Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü üzerindeki hassasiyetimizin gereğine her zaman olduğu gibi bugün de inanıyorum. Ama Türkiye'nin birliği konusunda bir kuşku taşımıyorum. Taşımamamın nedeni de Türk halkının sağduyusuna güveniyor olmam. Türkiye'de Cumhuriyet tarihimiz boyunca kökleşmiş kurumların etkinliğine-bu kurumlar derken her şeyi içeriyorumgüveniyorum. 

Parti olarak son Cerece dikkatliyiz, son derece titiziz. Gerekli her türlü önlemi almaya çalışıyoruz. Genel Yönetimdeki çalışmalarımızda en etkin ölçüde 
buna dikkat edilmesinin gereğine inanıyoruz. Özellikle Türkiye'nin milli birliğinin pekiştirilmesi, ülke bütünlüğünün zedelenmemesi konusunda gerekli titizliğin gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz. 


NATO üyesiyiz ve öyle kalmayı düşünüyoruz 


Çolakoğlu: : Buna bağlı olarak bu konuda 
CHP olarak nasıl bir siyaset izlenmesi gerektiğini düşünüyorsunuz? Yani gerek çevremizde olan olaylara 
karşı, gerekse Türkiye içindeki olaylara karşı... 


Üstündağ: : Efendim,bunu Başbakan çeşitli kereler belirtti. Dışta meydana gelen çeşitli gelişmelere 
karşı parti olarak izlediğimiz politika şu: Çevremizdeki komşu ülkelerle iyi ilişkiler kurmak, bu ilişkilerimizi geliştirmek. Bu arada tabii çeşitli uluslararası 
anlaşmalarla bağlıyız. Bunlara bağlı kalarak fakat 
çevremizdeki ülkelerle ilişkilerimizi iyileştirmede ve 
geliştirmede gerekli gayreti göstereceğimizi belirttik. 
CHP'nin bugün izlediği politika budur. Biraz daha açık konuşmak gerekirse, biz NATO'nun üyesiyiz ve 
üyesi olarak kalmayı düşünüyoruz. Ama NATO'nun 
üyesi olarak kalırken NATO'ftün gerçekten üyesi olmak. istiyoruz. NATO'nun herhangi bir şekilde belli bir bölgedeki bekçisi olmak ə»durumunda değiliz: 
Bunu:derken üyeliğin bütün haklarından yararlanarak 
bir üye olmak istiyoruz. Ve öyle de bir üyeyiz. 

Bu arada çevremizdeki ülkelerle de iyi ilişkiler 
geliştirerek dostlarımıza daha çok yardımcı olabileceğimizi düşünüyoruz. 


Çolakoğlu: : Yani Sovyetler Birliği. . . 
Üstündağ: : Hepsi, Irak'ı da, İran'ı da, Sovyetler Birliği de, Bulgaristan'ı da, Yunanistan'ı da, 
yani komşu ülkelerimizle iyi ilişkilerimizi geliştirerek diğer dostlarımıza ve müttefiki olduğumuz ülkelere daha çok yardımda bulunabileceğimiz kanısını 
taşıyoruz . 


: Peki efendim ülke içinde bugün 
önemli bir mesele olarak ortaya çıkan, Türkiye'de kışkırtılmak istenen iç savaşa karşı CHP olarak, nasıl bir 
yaklaşımla ele almak gerektiğini düşünüyor sunuz? 


"Bu vatan benimdir” diyenler aynı haklara sahiptir 


: Efendim bu arızalar geçmişteki 
yanlış tutumun bir sonucu olarak bu hale geldi. Özellikle her zaman söylüyorum. Cephe hükümetlerinin 
ulusu cephelere bölen politikasının acı sonuçlarını yaşıyoruz. CHP olarak biz gerek muhalefette olsun gerek iktidarda olsun yansız bir politika izlenmesinden 
yanayız. 

Yurttaşlarımıza görüşlerine göre farklı muamele 
edilmemeli, mezheplerine göre, inançlarına göre farklı 
muameleye tabi tutulmamalıdır. Türkiye'de yaşayan 
tüm yurttaşların "bu vatan benimdir"' diyen '"Türküm" diyenler-kısa bir deyişle bunu Mustafa Kemal 
milliyetçiliği diye nitelendiriyoruz- aynı haklara sahip 
tirler. Doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde 
yaşayan tüm yurttaşlar, neresinde yaşarlarsa yaşasınlar hepsi bu ulusun üyeleridir. Aynı haklara sahiptirler. Böyle niteleyerek, bütün uygulamalarımızı bu 
yönde, bu şekilde yaparak başarılı sonuç alabileceğimize inanıyoruz, ulusal birliğin güçlenmesi yönünde 
her türlü olanaktan yararlanmamızın gereğine inanıyoruz. 


: Bu dedikleriniz Sayın Ecevit'in 
de sözünü ettiği gibi Türkiye'deki "etnik gruplar "' arasında da her türlü ayırım yapılmasına karşı çıkmayı da 
içeriyor mu? 


Üstündağ: : İsterseniz mezhep yönünden bakın, 
isterseniz etnik farklılıklar yönünden bakın, bir de 
tabii düşünceleri yönünden. Vatandaşlar şu görüşte, 
Adalet Partili Halk Partili, Güven Partili diye bu görüş 
lerinden dolayı da farklı muamele yapılmamalı. Kanunlarımız açık. 


Bir adım gelinirse, on adım yaklaşmaya hazırız 


: Efendim bu noktada bir soru daha sormak istiyorum. Türkiye büyük sorunlarla karşı 
karşıya. Bu sorunların üstesinden gelmek için acaba 
Türkiye'deki iç savaş kışkırtma girişimlerine karşı, 
ülkede ulusal birliği sağlayıcı bir yönetim ya da yöntem düşünülebilir mi? Tabii ki buna iktidardaki parti 
olarak CHP girişebilir. Etrafındaki farklı görüşteki insanları birleştirecek, kanalize edecek bir girişimde bulak 3 mi, böyle bir şeyin imkanını görüyor musunuz! 


. 
Üstündağ: : Efendim bugün iktidardaki hükümetin asıl görevlerinden bir tanesi biraz önce de söylediğim gibi hangi hükümet olursa olsun hepsinin asli 
ve baş görevleri milli birliği korumak, ulusun bütünlü- 
günü sağlamak, muhafaza etmektir. Bu konuda her 


türlü girişimi yapmadığımızı söyleyemeyiz. 


Özellikle siyasi partilerin her zaman söylediğimiz 


gibi ana ilkelerde, daha alışılmış terimle asgari müştereklerde birleşmesi gerekir. Ülkenin yararları sözkonusu olduğu zaman particiliğimizi, siyasi görüş farklı- 


ben birçok demeçlerimde belirttim. Genel Başkanımız sık sık söyledi. Bir gün o olgunluğa gelebilirsek, 
buna bir alışabilirsek o zaman demokrasinin de güçlenmesine ve etkinleşmesine büyük katkıda bulunmuş 
oluruz. 

Siyasi tartışmalarımızı gene yapalım. Tabii muhalefet partisinin görevidir iktidar partisini eleştirmek. 
Bunlara varım. Ama gerçekten ulusun yararına olan 
konularda, ulusun birliğini ve bütünlüğünü ilgilendiren konularda hele hele bunlara zarar verecek konularda hepimizin azami titizliği göstermesi bu memleketin çocuğu olarak birinci görevimiz, sorumlu kişiler 
olarak önemli görevlerimizden birisidir. 

Ama zaman zaman bunu düşünmeyen ya da düşünmez gibi gözüken davranışlarla karşılaşıyoruz. Ulusumuzun sağduyusu bunları çok iyi değerlendirmektedir. Bu sorumluluğu bilmeden hareket edenlere zamanı geldiğinde cevabını vererek sorumluluğunu idrak etmesini öğretecektir. Buna güveniyorum. 

Zaten demokrasi de yaşanarak öğrenilir. Genciz, yani demokrasimiz genç. Zaman zaman karşılaştığımız sorumsuzluklardan biz de çok üzgünüz ama altını çizerek bir defa daha söylemek 
gerekirse ulusumuzun yararına olan tüm konularda 
bize bir adım gelinirse biz on adım yaklaşmaya 
hazırız. Bir adım gelsinler, biz bugün bunu istiyoruz. Bir milimetre yaklaşsınlar, biz yüzlerce metre 
yaklasmaya, kucak açmaya hazırız. 


Bizim dışımızda olanları partinin dışına çıkarıyoruz 


v 
Çolakoğlu: : Yaklaşan kurultay nedeniyle 
gözlemlediğimiz bir olay, CHP ile ilgisi olmayan bir 
takım sahte sclcuların CHP içinde faaliyet göstermeleri. Buna karşı ne yapmayı düşünüyor sunuz? 


Üstündağ: “ Bu Konudaki tavrımız son derece 
ağık. 'CHP'nin kürülta ad kabul €&dilmiş programları vardır. CHP demokratik sol bir partidir. 


İsmi üstünde biz soluz. Ama mutlaka demokratik soluz. Yani biz ancak halkın iradesiyle iktidar isteriz. 
Halkın iradesi dışında bir iktidarı reddederiz. CHP 
programıyla, tüzüğüyle ortadadır. Uzun bir geçmişi 
olan bir partidir. Özellikle sizin işaret ettiğiniz konuda oldukça hassasız. Biz muhalefet yıllarımızda da 
bizim ilkelerimize uymayan yanaşmalar ve bazı hareketler karşısında en sert tavrı almışızdır. CHP'nin Genel Başkanı gezilerinde bazen "'yapmayın, üzerine gitmeyin'' diye yanındakiler tarafından telkinler yapıl 
masına rağmen bizimle ilgisi olmayan sloganların üzerine gitmiştir. Açıkça " Bu bizden değildir, bunlar 
seslerini kesmedikçe ben burada konuşmam" diyebilmiştir. Her yerde bunlara karşı çıkmıştır. 

Şu anda da Genel Merkez olarak nerede en küçük 
bir haber alırsak, en küçük bir şikayet alırsak derhal 
değerlendirmekteyiz. CHP'nin ilkelerini, CHP'nin 
amaçlarını aşacak tavırlar içine giren üyelerimizle 
ilgili tahkikat yapıyoruz. Gerçekten bizim dışımız- 
Jaysa, partinin dısına çıkarıyoruz. 


CHP dışında düşünenlerin, 
bizim çatımız altında yerleri yoktur 


Biz bundan hiç zarar görmedik. Bazıları "'zarar görürsünüz"' dediler. Hiç de zarar görmedik. Genel Başkan bazı farklı sloganların üzerine gittiği bölgelerde 
oyumuz arttı, azalmadı. 

O bakımdan örgütümüze telkin ettiğimiz fikir de 
bu. Biz CHP'liyiz. CHP dışında düşünenlerin bizim çatımız altında yerleri yoktur. 

CHP olarak biz tüm fikir özgürlüğüne inanan bir 
partiyiz. Bizim dışımızdaki görüşlere biz saygı duyarız. Ama biz bir partiyiz. Bir görüşü temsil ederiz. Bu 
görüşe de onların saygı duymasını isteriz. 

Geçen gün de belirttiğim gibi, onlar miting yaparlar dışarıda. Onların sözlerini rahatça söyleyebilmeleri 
için hükümetin onların güvenliğini, esenliğini sağlamasını isteriz. Onların mitingine gidip CHP sloganları 
bağırılmasını istemeyiz. Ama biz miting yaptığımız 
zaman da bizim içimize girip kendi sloganlarını bagıranlara da asla izin vermeyiz. Grup olmanın kurallarından biri de budur. 

O bakımdan biz bilimsel olarak da, bir gerçek olarak da CHP bu programıyla, amaçlarıyla, tüzüğüyle 
tam tutarlı, kurultayın verdiği direktifler yönünde 
tutarı hareket edilmesini sağlamakla görevli sayarız 
kendimizi. CHP Genel Merkezi oiarak bununla görevliyiz biz. Biz kurultayın ortaya koyduğu programla 
tüzükle tutarsız hale gelenlerin bize fayda değil,zarar 
getirdiğini bili-iz. Ve bunlara karşı çıkarız. 

Bir toplumda zaman zaman bunlar olur. 6.5 milyon oy alan bir partiyiz. Ufak tefek olaylar olur. Yeterince de parti içi eğitim yapamadığımız için-yeni 
başladık- birçokları bilmeden bazen maksatlarını 
aşarak hareket edebilirler. Bunları incelememiz sonucunda ayrıyız. Ya o CHP çizgisi içinde kalmayı öğrenir, ya da partinin dışına çıkarırız. 

CHP'nin programı bellidir, amacı bellidir, tüzüğü 
bellidir. Bunların içersinde, bunları saptırmamak 
koşuluyla arkadaşlarımın farklı yorumları olabilir, 
bu gayet doğaldır. Ama ben CHP'nin içerisinde 
bugün, özellikle parlamenter arkadaşlarımın arasında 
ve örgütümde CHP programı dışında düşünen arkadaşımı görmüyorum 


CHP il Kongrelerine 
yapılan 
itirazların tümü reddedildi 


ANKARA (ÖZEL) 
Büyük çoğunluğu mayısın ilk haftasında tamamlanan CHP İl Kongrelerine yapılan itirazla- 


lendirilerek redüedildi. 


Kongrelerine iuraz 
edilen iller arasında Ankara, Malatya, Çankırı, 


Tr, 


Hükümet basınının 
"sağ" duyusu 


Başbakan ile işadamları arasındaki düello- 
nun daha bir süre devam edeceği anlaşılıyor. 

İşadamları hükümet hakkındaki görüşlerini 
içeren ilanları daha bir süre yürütmek niyetindeler. 

Ecevit de her konuşmasında işadamlarına 
çatmayı sürdürme niyetinde. Hele şu Kurultay 
öncesi günlerde buna iyice ihtiyacı olduğu anaşılıyor. 

Ama söylediklerinden hep desteğini kaybetmiş bir başbakanın hırçınlığı dökülüyor. Birbirini tutmaz laflar ediyor: 

“Bunları söylemek için gazetelere milyonlarca liralık duyurular vermelerine gerek yoktu. 
Bunu bir araya geldiğimiz sırada bize masrafa 
girmeksizin, külfete girmeksizin de rahatça 
duyurabilirlerdi.” l 

Altıların muhtırasına karşı da aynı şeyi 
söylemişti: "Neden bana söylemediniz de 
kamuoyuna açıkladınız, halka duyurdunuz?" . 

Yani, işadamlarına da "Yine kol kırılıp ` 


yen içinde kalsaydı. Şikayetlerinizi kendi | 
aramızda çözerdik, kimseye de birşey çak- | 
tırmazdık” demek istiyor. > 


"Ne güzel bugüne kadar bu işleri gizlilik 
içinde sürdürüp götürüyorduk. Bundan sonra da öyle yapardık. Dışarıya karşı da işadamları bizi destekliyor deyip durumu idare 
ederdim" demeye getiriyor. 

Ecevit'in kızgınlığının ana nedeni işadamlarının hükümete karşı tutumlarını böylesine açık açık ilan etmeleri. 

Bundan sonra da başbakan, nasıl oluyor- 
sa, eski bir mensubu olduğu basına hitap etme 
ihtiyacını duyuyor: l 

“Basının sağduyusuna güveniyorum" diyor, 

Ama "parayı veren düdüğü çaldığı için 
“Ecevit'in bu sözleri sabun köpüğü gibi uçup 
gidiyor. Hükümet basını bile "sağ" duyu göstererek tam sayfa ilanı yayınlıyor. t 

Bu konuda da sorumluluğunu ortaya koyan 
tek gazete yine Aydınlık. 

Halkın gazetesi, emekçi halkın menfaatlerini savunmaya devam ediyor. İşçi sendikalarını 
hedef alan, demokrasinin temelinin "hür teşebbüs” olduğunu söyleyen ilanı, temsil ettiği sınıfların menfaatine aykırı buluyor. 

Ülkenin bugün duyduğu milli birlik ihtiyacına işadamlarının sınıfsal çıkarlarının değil, 
Türkiye'nin milli menfaatlerinin esas olması 
fikrini savunuyor. 

Peki, solculuğu elden bırakmayan, işçi sınıfının “savaşımından" yana olduğunu söyleyen gazete ne yapıyor? 

Beşinci sayfasında Ecevit'in "gazeteyi okurlar ayakta tutar" sözünü kullanıyor. Altıncı 
sayfasında ise işadamlarının "Gerçekçi Çıkış 
Yolu" bildirisini tam sayfa yayınlıyor. 

Başka gazetelere her gün "boyalı basın" diye 
saldıran "boyasız gazete", işadamlarının ilanı 
karşısında yelkenleri suya indiriveriyor. 

“İlan mı, koy sepete! " diyor. 

Ecevit, yarı-resmi yayın organı Cumhuriyet 
in bile bu ilanı koyacağından o kadar emin ki, 
durumu şöyle kurtarmaya çalışıyor: 

"Bu duyuruları basan gazetelerin yorumları bile böyle bir oyuna gelmeyecek kadar sorumluluk bilinci içinde oldukları ve onurlu 
olduklarını kanıtlamıştır." 

Bir kere ilanı bastıktan sonra, çocuk bile 
yorum yazar: 

“Kahrolsun işadamları, kahrolsun paralı 
muhtıralar..." 

Değil mi ki sen hükümetten yanasın. 

Okuyucuna karşı tutarlı davranman gerekir. 

İşadamlarının senin tuttuğun hükümeti direk hedef alan ilanını yayınladığın zaman, ciddiyet, sorumluluk gibi lafları kimseye anlatamazsın. 

İşte hükümet basınının "sağ" duyusu da bu 
kadar: 

"İstemem, yan cebime koy." 


Çemberlitaş Yurdu'ndan çıkartılan öğrenciler yurdun önünde görülüyor. 


Halkın Kurtuluşu 
taraftarlarının kışkırtması 
sonucunda 19 kız öğrenci 


Çemberlitaş 
Yurdundan atıldı 


İSTANBUL (ÖZEL) 

Geçtiğimiz hafta Çemberlitaş Kız öğrenci Yur“ 
dunda eğlence amacıyla düzenlenen yurt gecesinde, 
Halkın Kurtuluşu taraftarı bir kaç öğrencinin geceyi 
baltalamak amacıyla çıkarmaya çalıştıkları olayın ardından 19 öğrenci önceki gün yurttan atıldı, É 

Konu ile ilgili olarak basına yazılı bir açıklama ya“ 
pan İstanbul Devrimci Gençlik Birliği (DGB) Başkanı 
Atilla Aytemur, yurt öğrencilerinin huzur ve birlik 
içinde geçirmek istedikleri geceyi bazı sahte solcu 
grupların engellemeye çalıştıklarını belirterek şunları 
söyledi: 

"Öğrenciler bu zorbacatutuma,huzur bozucu kars 
gaşalık ortamına ve bunu yaratan sahte solculara karşıdırlar. Onları bu yanlış teşebbüslerinde yalnız bırakmışlardır. Fakat bir avuç kışkırtıcı ile huzur isteyen 
gençlik aynı muameleye tabi tutulmamalıdır. Huzur 
bozanların etkisizleştirilmesi yurtta barınma hakkını, 
hedef alan kararlarla gerçekleştirilemez. Huzur, en ge, 


lıklarımızı süratle bir yana bırakıp ulusumuzun o ya- 


> 1 : rın tümü Gevel Yöneti 
rarında birleşmemizin gereğine inanmışızdır. Bunu a 


Erzincan, Kars ve Aydın 
Kurulu tarafından değer- 


niş demokrasi ve fikir özgürlüğünün sağlandığı bit orbulunuyordu. 


tamda gerçekleşecektir." 
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TKSE Yönetmeni Cenap Nuhrat:” Amacımız 


sanat ve kültür sorunları üzerine insanlara yafta 
asmadan tartışılan özgür bir ortam yaratılmasıdır” 


m” TKSE' nin kapıları siyasi düşüncesi ne olursa 
olsun Milli ve Demokratik kültürümüzün 
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Konsolosluğu yara) Tarzi 
Tünel Kültür-Sanat Evi bu- bir karma sergi, TKSE'nin panellerle, 3 konferanslarla bir tartışma ortamını geliş- 
gün yapılacak bir kokteylle çalışma programıyla ilgili ve- gündeme getirilecek, sanat tirmek, insanlara yafta asma- 


açılıyor. Sanat Eyi' nin ilk 
etkinliği 52 ressam, heykel- 


rilen bilgiye göre burada, 


ürünlerinin tartışılması çerçevesinde okurlarıyla ve diğer 


dan sanatçıların karşılıklı tartışabilecekleri ve daha doğ- 


sanat, edebiyat ve diğer kültür 
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traş ve seramikçinin katıldığı 


PİR SULTAN ABDAL 
VE NEDİM'İN 
ŞİİRLERİ ÜZERİNE 


M.Cemal 


Bu yazıda divan şiirinden 
bir örnekle halk şiirinden bir 
örneğin karşılaştırmasını yapmak istiyoruz. 

Bunun için divan ve halk 
şiirinin dünya görüşünü, hayata bakışını yansitâcak iki 
tipik örnek seçtik: Pir Sultan 
Abdal ve Nedim. Pir Sultan 
Abdal'ın şiiri halk şiirinin 
dünya görüşünü yansıtmaktadır. Her şeyden önce köylülerin hayata bakışları şiire damgasını vurmuştur. Nedim'ir.ki 
ise, divan şiizini yaratan feodal sınıfın bakış açısının tipik 
bir temsilcisidir. 


Pir Sultan Abdal'ın şiirin 
de koy lünün değer yargıları 
var. Bir köylü üretim aracı üzerinde nasıl titrer, şiir bunu 
çok güzel yansıtıyor. Pir Sultan Abdal okuyucusuna koşumdan koşuma öküzün gözünü öpmesini söylüyor. Nedim 
gib. asilzade bir şair için ne 
kadar bayağı bir iş değil mi? 
Hiç öküzün gözü öpülür müymüş? Pir Sultan'ı ancak bir 
köylü anlayabilir, bir köylü 
duyabilir, Pir Sultan'ın mesajını. Cünkü öküz, köylünün 
hayatıdır, canıdır, kanıdır, her 
şeyidir. Şiirde belirtildiği gibi 
evin devliğini döndüren öküzdür, dağdan odun getiren ve 
evimizin Isınmasını sağlayan 
öküzdür, çifte koştuğumuz, 
ekmeğimizi çıkarma çabamız- 
da gücünden yararlandığımız, 
gene öküzdür. Pir Sultan öküzünü çifte koşar, alın teri döker, buğdayı, pamuğu, üzümü 
şarabı, bütün tarım ürünlerini 
üretirken, Nedimler ise onların ürettikleri ile keyif ve sefa aleminde yaşarlar, Nedimlerin hayatı, Pir Sultanların 
alınteri üzerine kurulmuştur. 
Köylü çalışır, yaratır, Feodaller, çimenlerde, gül bahçelerinde eğlencededir. Pir Sultan öküzden söz eder, Nedimler gül ile bülbülden, rakstan 
ive eğlenceden, sazdan, ney- 
den,tamburdan ve santurdan. 


Pir Sultan, öküzünün üzerine titremektedir. Kendisi gibi rençberlere, yani köy emek 
çilerine ögütler vermektedir: 
"Öküzün damını alçacık yapin." demektedir. Ağılın damı alçak yapılmalıdır, çünkü 
bu sayede kışın ağılın sıcaklığını koruması mümkün olur, 
Böylece öküzler hasta olmazlar. “Altında yaş komayın, 
kuruluk sepin"' demektedir. 
Gerçekten de ağıl. rutubetli 
olmamalıdır, bu öküzlerin 
sağlığına aykırıdır. Sanırsınız 
öküz, Pir Sultanın çocuğudur, 
e gözü gibi bakmaktadır, 
Nedim için bunlar ne kadar 
“adi” duygulardır. Bu duygular ve bilgiler Nedim'e ne kadar uzaktır. 
, Pir Sultan öküze bakmasını 
biliyor, üretim bilgisine sahiptir. Çünkü emekçidir, çalışmaktadır, hayatını alınteri ile 
kazanmaktadır, ekmeğini taştan çıkarmaktadır. Nedim ise, 
eğlenmesini biliyor, zevk ve 
sefa sürmesini biliyor. Tembel 
lik etmesini biliyor, sırtüstü 
yatmasını ve başkalarının sırtından yaşamasını, sevgilisine 
şiirler yazıp ilanı aşk etmesini 
biliyor. Her ikisinin bilgileri 
de farklıdır. 

Örnek olarak iki siiri ele 
aldık. Fakat burada yalnız iki 
şiir yok. İki zıt sınıf var: Köy e- 


— 


mekçileri ve feodaller. İki 
dünya görüşü var: Emekçilerin dünya görüşü ve emekçilerin alın terine el koyarak 
yaşayan feodallerin dünya görüşü. İki zıt duygu: Üretim 
aracı üzerinde titreyen köylünün temiz ve saf duyguları ile 
feodallerin sözümona incelmiş asilzade duyguları. İki zıt 
bilgi: Üretimin bilgisi ile,emekçileri soymanın, zevk ve 
sefanın bilgisi. 


PIR SULTAN ABDAL'DAN 
BIR ŞİİR 


Dağdan kütür kütür hezen 
indirir 
İndirir de ateşlere yandırır 
Her evin devliğin öküz 
döndürür 
İrençberler hoşça tutun 
öküzü 


Öküzün damını alçacık yapın 
Yaş koman altında, kuruluk 
z sepin 
Koşumdan koşuma gözlerin 
öpün 

İrençberler hoşça tutun 
öküzü 


Pir Sultan'ım der ki kaynar 
coşunca 
Tekne hamur kalmaz ekmek 
pişince 
Adem At'öküzün çifte 
koşunca 
İrençberler hoşça tutun öküzü 


hezen: Ağac kütüğü 
Rencber: Köy emekçısi 


NEDIM’ DEN BIR ŞARKI 


Yine bezm-i çemene lale rürüzarı 


geldi 

Müjdeler gül-şene kim vakti 
. çerâgan geldi 

Bülbül âşüftelenüp bezme gazelhân geldi 


Müjdeler gül-şene kim vaktçerâgaan geldi 


Çıkıp ikbal ile gül-zâra şehen-şâh 
P i cihân 
iltifâtiyle eder gülleri şâd ü 
handân 
Lâle-zâra gelir elbet yine Sultân-i 
zamân 
Müjdeler gül-şene kim vaktçerâgaan geldi. 


Seyrolup raksı yine dil-ber-i 
mümtâzların 
Yine eflâke çıkar nâleleri sâzların 
Câna âteş biragur şu'lesi 
âvâzların 
Müjdeler gül-şene kim vakt-i 
çerâgaan geldi. 


Ney Üü santur ü rebâb ü def ü 
tanbur ile çeng 

Nâle-i bülbül ü kumriya olup hem- 
Aheng 

Pür eder ålemi şevk ü tarab-i reng 
â-reng 

Müjdeler gül-şene kim vakt-i 
çerâgaan geldi. 


ŞARKI” NIN BUGÜNKÜ 
TÜRKÇEYE ÇEVİRİSİ 


1. Yine çemen meclisine lale 
Işık saçarak geldi. 

Gül bahçeseni müjdeler (olsun) 
çeragan (eğlencelerinin) vakti 
geldi. 

Bülbül baştan çıkıp meclise gazelhan olarak geldi, 

Gül bahçesine müjdeler (olsun) 
çeragan (o(eğlencelerinin) vakti 
geldi, 

2. Dünya padişahlarının padişahi ikbal ile gül bahçesine çıkıp, 

İltifatıyle gülleri sevindirir ve 

güldürür. 

Devrin padişahı elbet yine lale 
bahçesine gelir, 

Gül behçesine müjdeler (ol- 
Sun) çeragan (eğlencelerinin) vakti geldi, 

3. Yine seçkin güzellerin dans 
(lar) ı seyredilir, 

Yine sazların iniltileri göklere 
çıkar, 

(yine) 
tutuşturur, 

Gül bahçesine müjdeler (olsun) 
çeragan (eğlencelerinin) vakti geldi, 

4. Ney, santur, rebab, def, tanbur ve çeng 

Kumru ile bülbülün iniltilerine 
aheng uydurur 

(ve) türlü türlü eğlenceler (bu) 
clihani doldurur, 

Gül bahçesine müjdeler (olsun) 
çeragan (eğlencelerinin ) vakti geldi. 


seslerin alevi canları 


yasamadan ma ci 


sorunları açık oturumlarla 


sanatçılarla karşı karşıya getirmeye çalışacak. Böylece, 
sanatçıyla kitlesi arasında, 
sınırlı da olsa bir köprü görevi 
yapma uğraşı verecek. TKSE- 
'de film gösterilerine ve müzik 
dirletilerine de yer verilecek, 
yabancı ülkelerin sanatından 
örnekler sergilenmeye çalışılacak. 

Tünel Kültür-Sanat Evi'nin 
yönetmeni Cenap Nuhrat, 
yaptığı açıklamada Sanat 
Evi'nin amaçlarını şöyle açıkladı: 


“TKSE her şeyden önce 
bir tartışma yeri olacak. 
Amacımız çeşitli kültür ve 
sanat sorunları üzerinde özgür 


ruya ulaşmada birbirlerine 
yardım edebilecekleri bir ortamın yaratılmasına hizmet 
etmektir. Bugün ihtiyacımız sanat ve edebiyat alanında canlı bir tartışma ortamının sağlanmasıdır. Sanatsal 
yaratıcılığın önündeki engeller de böyle canlı ve özgür bir 
tartışma ortamının geliştirilmesiyle kültür ve sanat alanında demokrasi rüzgarlarının 
esmesiyle sağlanacaktır. 
TKSE'nin kapıları siyasi düşünceleri ne olursa olsun, 
milli ve demokratik kültürümüzün oluşumuna ve gelişmesine katkıda bulunmak için 
uğraş veren tüm sanatçılarımıza açıktır." 


Gani Bozarslan 


Ankara'da anıldı 


"Hesabı sorulsun 

Kaçıncı çiçeği bu 

Anadolu yaslıdır 

Bir daha gelmeyecek mi bahar" 


Sündüs HAŞAR 


O bu dizeleri Filistin'de şehit düşen dokuz yiğit için yazmış, biz o- 


nun için okuduk... 


Gani Bozarslan böyle anıldı. Yaşadığı gibi. . . Şiirlerle, türkülerle, 


marşlarla... 


"Halkız biz, haber olsun 
Zulmün son torununa 
Brejnev Nemruduna 


Bilsin ona ah çekmişlerin cümlesi 


Tükeniyor Nemrudun silsilesi 
Anadolu, dünyamız 


Çekilecek artık; küş sütü eksik sofralardan." 


Türkiye Işçi Köylü Partisi'nin Ankara'daki Il lokalinde O'nun anısına düzenlenen tören bu şiirle başladı. Sonra iki dakikalık saygı duruşun- 
da bulunuldu. Toplantıya katılanlar sadece şiirlerinden tanıdıkları ve 


birçoğuna mücadele azmi veren bu 
ler bir kere. 


güçlü dizelerin sahibi için düşündü- 


yarın törenlerle kutlanıyor 


Gösterilere katılacak 
öğrenciler sınıfta kalmak 
kaygısı içindeler 


ANKARA (ÖZEL) 


Nisan ayından bu yana 19 Mayıs törenleri için çalişma yapan öğrenciler sınıfta kalma kaygısı içindeler, 

Derslerden çok geri kaldıklarını belirten öğrenciler 
konu ile ilgili olarak şunları söylüyorlar: 

"Bu bayram gençlik bayramı. Ancak 19 Mayıs kut- 


lama törenlerine katılan 


öğrenci gençlerin çoğunun 


okul ile başı dertte, öğrencilere başlangıçta bakanlıkça garanti verildi. Ama bu garanti şimdi gözönüne a- 


inmiyor. 


Biz bir aydan beri çalışmalara geliyoruz. Derslerden geri kaliyoruz. Bu gidişle törene katılan öğrencilerin çoğu sinifta kalacak," 

Başka bir öğrenci ise bu konuda görüşlerini şu şe- 


kilde ifade ediyor: 
"Bayramın 


görkemli olmasını isteyen Gençlik ve 


Spor Bakanlığı, törenlerde görevli öğrenci gençleri hiç 
düşünmüyor. Nisan'dan beri derslere girmeyip törenler 


için çalışıyoruz. Burada 


6bin öğrenci görevli, Bun- 


lardan ancak 2 bin tanesi sınıf geçecek, diğerleri dökü- 


lecek. 


Bakanlık bize yardımcı olacağını söylemişti, ama 
şimdi pek yardımcı olmuyor, Okul idaresi bizim devamsızlığımızdan şikayetçi, İkişer sınava girmedik. Ayrıca bizi Bakanlığın kampına göndereceklerini söyle + 


mişlerdi. Şimdi 


"kampa para ödeyerek gidebilirsi- 


niz" diyorlar. Ayakkabılarımızı dahi kendi paramız ile 
aldık. Şikayetlerimizi Çakmur'a ilettiğimizde "sınıfta 


kalsanız ne olur bu milli 


bir görevdir"' dedi. Biz milli 


bir göreve Koşa koşa gideriz, Ama hiç olmazsa bizim 
bayramımızda bizi düşünsünler, 


“Eg = 


19 MAYIS MARATONUNDA 
BALLI VESALMAN FAVORİ 


ANKARA 


Uluslararası nitelikte ilk kez 1969 yılında düzenlenmeye 


başlanan 19 Mayıs Maratonu 


yarın Ankara'da koşulacak, Ko- 


şunun favorileri Veli Ballı ve Sadık Salman. 


Uluslararası duzeyde maraton vrnasına râgınen bu yıl yabancı atletlerin katılmayacağı maratona Şu atletlerimiz katı- 


lacak: 


Anma toplantısından bir görüntü. 


TİKP Merkez Komitesi Üyesi Mustafa Kemal Çamkıran onu bize 
şöyle anlattı: 

"Devrimci ozan, partimiz üyesi Gani Bozarslan'ı Hitler'in kitap yakma gününün yıldönümünde, bileklerinde 142. maddeden kalma 7,5 yıllık 
prangayla uğurlamış olmanın acısıyla anıyoruz. O,kısa süren yaşantısı 
boyunca, faşizme revizyonizme karşı kararlı bir çizgi izledi. 

Şiirlerinde ısrarla belirttiği gibi, Bedrettinler, Börklüceler, Babekler 
gibi ölmedi. Türkiye halkının mücadelesinde yaşıyor. 


'O gerçek bir devrimciydi. Çevresinde esen, rövizyonist ve milliyetçi 
rüzgardan etkilenmedi. Devrimci saflarda yerini aldı. Ve bize birçok 
devrimci eser kazandırdı. Kürt halkının toprak ve özgürlük mücadelesi 
verişini anlatan birçok eseri tanımamızı ve sevmemizi sağladı. O,gerçek 
bir kültür emekçisiydi. O, Ciğerhun'u ve Feki Teyran'ı bize tanıttı. Türk 
Kültür ve Sanat havatına değerli katkılarda bulundu. 


“Gani, Partimizin kültür ve sanat alanında açtığı mücadelede en önde 
gelen sanatçılarımızdandı. Onun şiirlerinde halka karşı duyduğu güveni 
ve inancı görürüz, Emekçi halkın ozanı olduğunu şiirlerinden kavrarız 


“Onun bağımsızlık ruhu ve yaratıcılığı öylesine güçlüydü ki, Rus savaş gemilerini boğazlarda gördüğü zaman Martıları bile bir direnme ordusuna benzeterek "Hopalı Rüstem'in Kızı" adlı şiirini yazmıştı. 

"Gani bir Türkiye yurtseverivdi. Hic bir zaman ayrılığı savunmadı, 
her zamari birleşmeyi savundu. Enternasyonalist bir ruha sahipti. Onun 
çağrısı iki milliyetten halkın TİKP Bayrağı altında birleşmeleriydi." 

Ve Gani'den bir şiir daha okundu... 


Körüyün hey, dağ kardeşler 
Kars tam siper, 

Marmara, Boğaziçi, Karadeniz 
Karşıyaka düşman kesileli 
Türkiye mahpus gibi 
Karşıyaka Nemrud kalesi 
Körüyün hey, dağ kardeşler 
Koyverin, ateşi görsünler 
Proletarya ayakta demek 


Veli Ballı, Altan Türkeri, Necmettin 


Sağlam, Musa Kalem, 


ANKARA (ÖZEL) 
Atatürk'ün Samsun'a 
çıkışının 60.Yıldönümünde 19 Mayıs Gençlik ve 
Spor Bayramı yarın bü - 
tün yurtta törenlerle 
kutlanıyor. Ankara'da 
yapılacak büyük törenin 
ve İstanbul'da yapılacak 
törenin genel provaları 
ise dün yapıldı 

19 Mayıs Gençlik ve 
Spor Bayramı bu yıl ilk 
kez bir hafta boyunca 
"Beden Eğitimi Kültür ve 
Spor Şöleni" olarak yurdun çeşitli yerlerinde 
kutlanacak. Ayrıca 3.Uluslararası Halk Oyunları 
Şenliği de bu hafta içinde yapılacak. 

Ankara'da yapılacak 
olan tören yarın Zafer ve 
Atatürk Anıtına çelenk 
konularak yapılacak saygı duruşuyla başlayacak, 
Aynı günün sabahında Atatürk'ün Samsun'a çıktığı saatte 07.00'de 21 pare top atışı yapılacak. 
8.45'de Anıt Kabir'de tören yapılacak. Törene 
Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet ve Senato Başkanları Başbakan, Ana Muhalefet Partisi Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genel Kurmay Baş- 


i 


ANKARA (THA) 
Beden Terbiyesi Genel 
Müdür Vekili Ergun Aymergen yabancı antrenöre karşı olduğunu, sorunu kendi öz kaynaklarımızla çözmek gerektiği, fakat kaliteli yabancı 
antrenöre de karşı olmadığını söyledi. 


19 Mayıs ile ilgili gösterilerin dün yapılan genel provası 


kanı, Bakanlar, Yüksek 
Yargı Organları Başkanları, Kuvvet Komutanları 
Anıt Kabir'i birlikte ziyaret ederek kabre çelenk 
koyacaklar ve saygı duruşunda bulunacaklar, 


İstanbul'daki tören ise 
sabah 8.30'da Taksim 
Cumhuriyet Anıtına çelenk konulmasıyla başlayacak. Kutlama törenleri İnönü stadında 9.15' 
de başlayacak. 


, AYMERGEN:”YABANCI 
| ANTRENÖRE KARŞIYIM” 


"Her şeye rağmen 


kendi öz kaynaklarımızla bu işin 
yürütülmesinden yanayım” 


antrenör getirileceği yo- 


lundaki açıklamaları üzerine Aymergen "Bu konuda yetkili olan Futbol 
Federasyonudur. Ancak 
benim kişisel görüşüm 
kendi öz kaynaklarımız 
la sorunu çözümlemeye 
çalışmaktır." dedi. 
Aymergen ayrıca ka- 


oğlu Hüseyin Yıldırım, Murat Taşçıoğlu, Abdurrahman 
Sorgucu, İsmail Yılmaz, Vedat Aytıöz, Sıddık Dursun, Mehmet Terzi, Bayram Şahin, Hasan Saylan, Turgay Oguz, Dursun Aykaç, Yaşar Erboz, F. Bayram, Hadi Ahmet Unal, Ha- 
MW Ekici, Mehmet Ekici Mehmet Berber, Sadık Salman ve 
Nurettin Kahraman, 


Futbol o Federasyonu, 


liteli yabancı antrenöre 
Cemal Saltık'ın yabancı 


de karşı olmadığını be- 


“Sorunlarımızın başında tesis 
yetersizliği geliyor” 


İSTANBUL (THA) 

Dağcılık Federasyonuna 

ait 1.5 milyon lira değerindeki maizemeleri ile 300'den 

fazla gizli askeri haritası kayboldu. 


MC döneminden bu yana 
görev bırakan federasyonların hiç birinin devir teslimi 
yapmadığı ve bu yüzden de 
malzeme ile haritaların nerede olduklarını bilemediklerini belirten Dağcılık 
Federasyonu Genel Sekreteri Sönmez Targan konu 
ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: 


“Biz Dağcılık Federasyonu olarak 1 ay önce göreve geldik. Eski Federasyon 
bize devir teslimi yapmadı. 
Federasyonda yaptığımız 
araştırmalara göre yaklaşık 
1.55 milyon lira değerindeki 
dağcılık malzemesinin ve 
daha önemlisi 300'den fazla gizli askeri haritanın yerinde olmadığını gördük. 


Çıksalin Takımı 


tesis yetersizliği gelmektedir. Futbolcularımız semtimizin gençlerinden oluşmaktadır. Bu futbolcular 
federasyondan ilgi beklemektedir. Serbest giriş kart 
ları, profesyonel $sporculara verilirken, futbolcu kaynağı olan, amatörlere verllmektedir. Böylece sporcular arasında ayrım yapılmaktadır. 

Tertip komitesi de bize 


1955 yılında kurulan 
Çıksalin Spor Külübünün 
minikler, jinyörler, gençler 
ve amatörler olarak, dört 
futbol takımı var. 

Daha önce basketbol ve 
voleybol dallarında da faaliyet gösteren Çıksalın, olanaklar olmadığı için, bu 
dallardaki çalışmalarına 
son vermiş, 


daha önceki 
gruplarında 


miniklerin 
turnuvalarda, 
birinci olarak, kâatildıkları 
İstanbul şampiyonasında |- 
kinci olduklarını A takımı- 
nın ise, ligteki durumunun 
kötü olduğunu, ancak kulübün sorunları gözönüne 
alınırsa, bunun başarı sayilmasi gerektiğinibelirtti. 
Futbolcuların çoğunun 
işçi olduğuna da değinen 
Ahmet Arslan, futbolcu- 


Türkiye Spor Yazarları 
Külübun 


, Bu da Bolşevik pususu desinler 
Ölsün, dirilsin, ölsünler. .." 


Ardından saz ozanı Abuzer Karakoç halk türküleri söyledi. Halk için 
ölenleri andı. Daha sonra Devrimci Koro türküler ve marşlar söyledi 
Gani işin... En son da "Hopalı Rüstem'in Kızı"'nı. .. 


"Martılar, Martılar 
Fırtına kanatlılar 

Tutun Boğaziçimizi 
Geçmesin Yeni Çarlar!" 


sorunlarını, 
yönetim kurulunda geçici 
görev yapan Ahmet Arslan, 
Şöyle anlattı, 

"Geçmiş dönemlerde oluşturduğumuz yönetim 
kurulu, kulübün sorunlarına çözüm getiremeyince, 
görevden ayrıldılar, Şimdi 
yapacağımız kongre ile 
yeni yönetim kurulunu oluşturacağız. 

Sorunlarımızın başında 


ters gelmektedir. Biz Halicıoğlu'ndan kalkarak, Kartal'a, Maltepe'ye karşılaşma yapmak için gitmek zorunda kalıyoruz, Zaten amatör kulüplere yapılan 
yardımlar oldukça yetersiz. Bu Şartlar altında, yol 
masraflarımızı temin edememekteyiz.'' 

Kulübün başarılarına da 
değinen Ahmet Arslan, 


lara izin almak zorunda 
kalmanın da, kendileri için 
bir "orun teşkili ettiğini 
söyledi: 


Son olarak sahalarda 
meydana gelen olayları. , 
hakemlerin çok katı kural 
koyduklarına bağladı ve bu 
konuda hakemlerin daha 
"esnek" bir tutum alması 


gerektiğine işaret etti, 


lirterek şöyle konuştu: 
"Kaliteli yabancı antrenöre herkes gibi ben de 
karşı değilim. Örneğin 
bir Kovacs gelse kendin- 
den çok yararlanılır. Ortadaki sorun gelecek olan antrenörün, kalitesini saptamaktır. Her şeye 
rağmen kendi öz kaynaklarımızla bu işin götürülmesinden yanayım. 


1,5 milyonluk dağcılık 
malzemesi ve 300 askeri 


harita kayıp!.. 


Yaptığımız o araştırmalarda 
MC döneminden bu yana 
görev birakan federasyonların devir teslimi yapmadıklarını belirledik. Bu durumda haritaların nerede oldugunu bulmak çok güç. Biz 
durumu bir yazı ile Beden 
Terbiyesi Bölge Müdürlüğü- 
ne bildirdik. Ancak şu ana 
kadar hiç bir sonuç alamadık. 


Dağcılık için gerekli olan Harita Genel Müdürlügünden alınan 25 binlik haritalar gizli ve önemli bir olaydı. 


Ayrıca malzeme eksikliği de bu sezon dağcılık sporunun yaygın bir şekilde yapılmasını engelleyecektir. Örnek olarak bir dağcının 
donatımı 35 bin lira tutmaktadır. Bizim bütçemizin sadece 100 bin lira olduğunu 
gözönüne alırsak kaybolan 
1.55 milyon liralık malzeme- 
nin önemi ortaya çıkar." 


TSYD yeni Yönetim Kurulu 


görev bölüşümü yaptı 


ISTANBUL !YZEL) 
Derneği'nin 12 Mayıstaki 


Genel Kurulunda seçilen yeni Yönetim Kurulu görev 


bölüşümü yaptı: 
Buna göre: 


Sekreteri: Togay Bayatlı, 


Başkan: Kahraman Bapçum, ikinci başkan:Rıdvan 
Yelekçi, ikinci başkan: Güven Taner, Genel Sekreter: 
Erdoğan Arıpınar, Genel Sekreter Yardımcıları Kemal 
Belgin, Reha Erus, Vural Saygılı, Uluslararası İlişkiler 


Eğitim Sekreteri: Çetin 


Esen Kaftan, Genel Sayman: İlyas Namoğlu, Genel 


Kaptan: Arif Işıldayan, Üyelikler: Unal Tümin, Kemal | 
Deniz, Aziz Aktel, Doğan Yıldız seçildiler. 
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CHP Genel Sekreteri 


Üstündağ. == 
"GHP dışında düşünenlerin 
çatımız altında yeri yoktur” 


6 Siyasi partilerin. herzaman söylediğimiz gibi, 
ana ilkelerde, daha alışılmış bir terimle 
asgari müştereklerde birlesmesi gerekir. 
Ülkenin yararları söz konusu olduğu zaman 


particiliğimizi, siyasi görüş farklılıklarımızı 


e”Çevremizdeki ülkelerle 
iyiilişkiler geliştirerek 
dostlarımıza daha çok 
yardımcı olabiliriz” 


@” Ulusumuzun yararına olan 
konularda bize bir adım 
gelinirse, bizon adım 
yaklaşmaya hazırız” 


Hükümet basınının 
"sağ" duyusu 


Başbakan ile işadamları arasındaki düello- 
nun daha bir süre devam edeceği anlaşılıyor. 

İşadamları hükümet hakkındaki görüşlerini 
içeren ilanları daha bir süre yürütmek niyetindeler. 

Ecevit de her konuşmasında işadamlarına 
çatmayı sürdürme niyetinde, Hele şu Kurultay 
öncesi günlerde buna iyice ihtiyacı olduğu anaşılıyor. 

Ama söylediklerinden hep desteğini kaybetmiş bir başbakanın hırçınlığı dökülüyor. Birbirini tutmaz laflar ediyor: 

“Bunları söylemek için gazetelere milyonlarca liralık duyurular vermelerine gerek yoktu. 
Bunu bir araya geldiğimiz sırada bize masrafa 
girmeksizin, külfete girmeksizin de rahatça 
duyurabilirlerdi." 

Altıların muhtırasına karşı da aynı şeyi 
söylemişti: "Neden bana söylemediniz de 
kamuoyuna açıkladınız, halka duyurdunuz?" . 

Yani, işadamlarına da "Yine kol kırılıp ` 
yen içinde kalsaydı. Şikayetlerinizi kendi 
aramızda çözerdik, kimseye de birşey çak- 


NURİ ÇOLAKOĞLU 


CHP'nin 24. Olağan Kurultayına bir hafta kala, 
sorularımızı cevaplayan CHP Genel Sekreteri Mustafa Üstündağ, bölgemizdeki gelişmeler ve CHP içindeki olaylar konusundaki görüşlerini anlattı. 

,, CHP içine sızmalar konusunda "CHP dışında düşünenlerin bizim çatımız altında yerleri yoktur" diyen Mustafa Üstündağ, gerek örgüt, gerekse parlamenterler arasında CHP görüşlerini paylaşmayan kişiler olmadığını söyledi. 


66,55 milyon oy alan bir partiyiz. Ufak, tefek 
olaylar olur. Yeterince de parti içi eğitim 
yapamadığımız için-veni başladık- birçokları 


bilmeden bazen maksatlarını aşarak 
“hareket edebilirler.Bunları incelememiz 


pi 
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Üstündağ ile yaptığımız görüşme ş 


Bölgede olan olayları küçümseyemeyiz 


Çolakoğlu: 


ei | 


öyle: 


Türkiye'yi çevreleyen bölgede son 
yıllarda çok hızlı ve çok önemli gelişmeler oluyor. 
Bu gelişmeleri siz nasıl değerlendiyorsunuz? Bu ortam 
da Türkiye'nin konumunu nasıl görüyorsunuz? 


Üstündağ: 


sonucunda ayırırız. Ya o CHP çizgisi içinde 
kalmayı öğrenir, ya da partinin dışına çıkarırız 


Bölgede olan olayları küçümseyemeyiz. Olayları, Türkiye olarak çok iyi değerlendirip, 


İstanbul Sube 


=" Kongresine giderken 


e Geçen yıl Birlik Dayanışma grubunun 
kavga çıkararak engellediği kongre 20 Mayısta yapılıyor 


İstanbul Şubesi 3 yıldır Birlik Dayanısmanın 


bölüc 


ulu LAEL 


üğü yüzünden huzursuz 


eBirlik Dayanışma TÖB-DER tarihinde, işgal-fesihmahkeme dönemini başlattı 


20 Mayıs 1979 günü TöB— 
DER İstanbul Şubesi Kongresi 
yapıyor. Kongre bir yıl gecikmeyle yapılabiliyor. Geçen yıl 
yapılması gereken 6. Olağan 
Kongre, çıkan olaylar nedeniyle yapılamamıştı. Kongre öncesi 
İstanbul Şubesindeki durumu 
daha iyi kavrayabilmek için geçmişe kısaca, göz atmakta yarar 
var. 


1976'da Birlik 
Dayanışmanın Sube 
yönetimine gelişi 


TKP yanlısı Birlik Dayanışma 
Grubu 1976'da İstanbul Şubesi 
yönetimine geldi. 


Talip Öztürk'ün başında bulunduğu yönetim, ilk iş olarak 
örgüt içindeki demokratik 
ortamı kaldırdı. Çeşitli toplantılarda üyelerin görüşlerini açıklamalarını yasakladı. Dernek 
içinde yayın faaliyetini sınırladı 
ve örgütün genel merkezinden 
bağımsız olarak yayın çıkarmaya başladı. Muhalefet eden öğretmenlerin örgütten ihraç edilmesi için Genel Merkezi zorladı. Bunun sonunda muhalefetin önderliğini yapan öğretmenler örgütten ihraç edildiler. 

Bu yönetimin içinde yer alan 
Musa Kasa, "Artık örgütte fikir 
mücadelesi bitmiştir" ilanını 
yaptı. Arkasından örgüt lokalinde İGD'liler nöbet tutmaya başladılar. Gün geçtikçe kolundan 
tutulup lokalden atılan, kafasın- 
da sopa kırılan öğretmen sayısı 
arttı. 

1977'de tekrar yönetime 
gelen Talip Öztürk'ün başında 
bulunduğu Birlik Dayanışma 
Grubu, TÖB—DER'in ilkelerini 
bir yana bırakarak örgüt içindeki baskıyı daha da arttırdı. 

Doğu Almanya'dan talimatı 
alan Talip Öztürk-Hasan Gürkanlar ''UDC'de birleştik" diye 
faaliyete giriştiler. Öğretmenlerden toplanan aidatlar, UDC 
komiteleri için harcanmaya başlandı. Aidatların genel merkez 
payları bile gönderilmedi. 

Şube yayın organı, UDC'nin 
defteri haline getirildi. Bu yet- 


na birinci hamur kağıttan ayrı 


dı. i 

Talip Öztürk ve Hasan Gürkanlar TÖB-DER İstanbul Şubesini yine TÖB—DER'e karşı ayrı 


bir merkez gibi hareket etmeye. 


başladılar. Bunun üzerine TöB— 
DER Genel Merkezi İstanbul 
Şube yönetimini feshetti. 


işgal-saldırı- 
karşı saldırı-baskın 


İstanbul Şubesinin feshedilmesiyle birlikte, Talip Öztürk' 
ün komutasındaki o İGD'liler 
şubeyi işgal ettiler. Kapıları tutan fedailer kırk yıllık öğretmenleri bile örgüte sokmadılar. Bir 
kısım öğretmenler ise lokalin 
önünden geçemez oldular. Duvarlara "Yaşasın Sovyetler Bir- 


liği" yazan IGD'liler kimlik 
kontrolü yapıyorlardı. 
İGD'lilerin örgütü işgal etmelerinden bir süre sonra, 
TSİP yanlısı genel merkezden 
koltuk alan Devrimci Öğret- 


da Dev-Gençlileri 
yanına alarak (Örgütü işgal etti. 

Bir süre sonra, İGD'liler 
örgütü tekrar işgal ettiler. Artk TÖB—DER, kim erken kalkarsa, kimin yumruğu kuvvetliyse onun işgaline uğrama durumunda kalmıştı. 

İGD'liler örgüte değil öğretmen sokmak, kuş uçurtmamaya 
karar vermişlerdi. Binanın etrafına yüksek duvarlar ördüler, Kapıları demirle kaynak yaptılar. 
Lokalde İGD'liler için yatakhaneler, aşhaneler kuruldu. 


men Grubu 


Kavgayla engellenen 
kongre 
Geçici Yönetim; şubeyi bu 


şartlarda kongreye götürdü. 13 
Mayıs günü İstanbul Belediye 
Sarayında 3000'e yakın öğretmen toplanmıştı. Hava oldukça 
gergindi. Birlik Dayanışma şefleri önceden bastıkları "Bu 
kongre öğretmen olmayan unsurlar başında, yapacakları saldırıyı ortaya koyuyorlardı. Divan 
oylamasında yapılan hala bunlara hazırladıkları planı 
uygulama fırsatını verdi. Süley- 


miyormuş gibi bir de yurt diş: “man Üstün sandalyeye fırlava- 


bir yayın gönderilmeye başlan- 


rak, "Arkadaşlar gitmeyin, divanı mutlaka alacağız" diyerek 
saldırıyı başlattı. 

Salonun dışında daha önce- 


den toplanan İGD'lilerin de 
müdahalesiyle kavga büyütüldü. Böylece kongre sonuçlan- 


madan dağılmış oldu. 

Öğretmen iradesir. hiçe 
sayan Birlik Dayanışmacılar 4 
Haziran 1978'de Spor Sergi Sarayında bir kongre topladılar. 
Bu kongre öğretmenlerden gereken ilgiyi görmedi. İGD'lilere üye kartı dağıtılarak yapılan 
kongre Genel Merkez tarafından 
geçesiz savıldı. 


Mahkemeler 
dönemi 


Bunun üzerine Genel Merkez 
tarafından atanan geçici yönetim 
kuruluna Birlik Deyanışma'cılar 
itiraz ettiler, Mahkemeden fesih 
kararı çıkarttılar. 

İstanbul Şubesinde yarattıkları kargaşalığı 4. Olağan Kongreye de götürmeyi hedefleyen 
Birlik Dayanışma Grubu, ayrı bir 
Genel Kurul topladı. Talip Öztürk'ü Genel Başkan ilan ederek, 
öğretmenlerin seçtiği Gazioğlu 
yönetimini tanımadığını açıkladı. 


Arkasından Gaziosmanpaşa 
ve Bakırköy'de sahte TÖB-DER 
şubeleri açarak öğretmenleri 
bölme faaliyetine hız verdiler. 
Bu arada mahkeme Gazioğlu 
yönetiminin meşru olduğuna 
karar vermişti. 


Ve Gazioğlu, İstanbul'a Ziya 
Akgün'ün başkanlığında tekrar 
bir geçici yönetim atadı. İşte, 
İstanbul Şubesi Kongresine bütün bu gelişmelerden sonra gidiliyor. Öğretmenlerin isteği artık 
TöB-DER'de birliğin sağlanması, 
huzurun gelmesi, bölücülük ve 
kargaşalığın son bulması. 20 Mayıs Kongresine öğretmenler bu 
isteğin gerçekleşmesi için, geliyorlar. 


YARIN: İSTANBUL ŞUBE 
BAŞKANI 
ZİYA AKGÜN'LE RÖPORTAJ 


polıtıkamızı ona gore saptamamız gerekir, Özellikle 
Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü üzerindeki hassasiyetimizin gereğine her zaman olduğu gibi bugün de inaniyorum. Ama Türkiye'nin birliği konusunda bir kuşku taşımıyorum. Taşımamamın nedeni de Türk halkının sağduyusuna güveniyor olmam. Türkiye'de Cumhuriyet tarihimiz boyunca kökleşmiş kurumların etkinliğine-bu kurumlar derken her şeyi içeriyorumgüveniyorum. 

Parti olarak son Cerece dikkatliyiz, son derece titiziz. Gerekli her türlü önlemi almaya çalışıyoruz. Genel Yönetimdeki çalışmalarımızda en etkin ölçüde 
buna dikkat edilmesinin gereğine inanıyoruz. Özellikle Türkiye'nin milli birliğinin pekiştirilmesi, ülke bütünlüğünün zedelenmemesi konusunda gerekli titizliğin gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz. 


NATO üyesiyiz ve öyle kalmayı düşünüyoruz 


v 
Çolakoğlu: : Buna bağlı olarak bu konuda 
CHP olarak nasıl bir siyaset izlenmesi gerektiğini düşünüyorsunuz? Yani gerek çevremizde olan olaylara 
karşı, gerekse Türkiye içindeki olaylara karşı... 


Üstündağ: : Efendim,bunu Başbakan çeşitli kereler belirtti. Dışta meydana gelen çeşitli gelişmelere 
karşı parti olarak izlediğimiz politika şu: Çevremizdeki komşu ülkelerle iyi ilişkiler kurmak, bu ilişkilerimizi geliştirmek. Bu arada tabii çeşitli uluslararası 
anlaşmalarla bağlıyız. Bunlara bağlı kalarak fakat 
çevremizdeki ülkelerle ilişkilerimizi iyileştirmede ve 
geliştirmede gerekli gayreti göstereceğimizi belirttik. 
CHP'nin bugün izlediği politika budur. Biraz daha açık konuşmak gerekirse, biz NATO'nun üyesiyiz ve 
üyesi olarak kalmayı düşünüyoruz. Ama NATO'nun 
üyesi olarak kalırken NATO'hün gerçekten üyesi olmiak. istiyoruz. NATO'nun herhangi bir şekilde bélli bir bölgedeki bekçisi olmak »durumunda değiliz; 
Bunu:derken üyeliğin bütün haklarından yararlanarak 
bir üye olmak istiyoruz. Ve öyle de bir üyeyiz. 

Bu arada çevremizdeki ülkelerle de iyi ilişkiler 
geliştirerek dostlarımıza daha çok yardımcı olabileceğimizi düşünüyoruz. 


Çolakoğlu: : Yani Sovyetler Birliği. . . 


Üstündağ: : Hepsi, Irak'ı da, İran'ı da, Sovyetler Birliği de, Bulgaristan'ı da, Yunanistan'ı da, 
yani komşu ülkelerimizle iyi ilişkilerimizi geliştirerek diğer dostlarımıza ve müttefiki olduğumuz ülkelere daha çok yardımda bulunabileceğimiz kamsını 
taşıyoruz. 


Çolakoğlu: : Peki efendim ülke içinde bugün 
önemli bir mesele olarak ortaya çıkan, Türkiye'de kışkırtılmak istenen iç savaşa karşı CHP olarak, nasıl bir 
yaklaşımla ele almak gerektiğini düşünüyor sunuz? 


"Bu vatan benimdir” diyenler aynı haklara sahiptir 


Üstündağ: : Efendim bu arızalar geçmişteki 
yanlış tutumun bir sonucu olarak bu hale geldi. Özellikle her zaman söylüyorum. Cephe hükümetlerinin 
ulusu cephelere bölen politikasının acı sonuçlarını yaşıyoruz. CHP olarak biz gerek muhalefette olsun gerek iktidarda olsun yansız bir politika izlenmesinden 
yanayız. 

Yurttaşlarımıza görüşlerine göre farklı muamele 
edilmemeli, mezheplerine göre, inançlarına göre farklı 
muameleye tabi tutulmamalıdır. Türkiye'de yaşayan 
tüm yurttaşların "bu vatan benimdir'' diyen '"Türküm" diyenler-kısa bir deyişle bunu Mustafa Kemal 
milliyetçiliği diye nitelendiriyoruz- aynı haklara sahip 
tirler. Doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde 
yaşayan tüm yurttaşlar, neresinde yaşarlarsa yaşasınlar hepsi bu ulusun üyeleridir. Aynı haklara sahiptirler. Böyle niteleyerek, bütün uygulamalarımızı bu 
yönde, bu şekilde yaparak başarılı sonuç alabileceğimize inaniyoruz, ulusal birliğin güçlenmesi yönünde 
her türlü olanaktan yararlanmamızın gereğine inanıyoruz 


Çolakoğlu: 


: Bu dedikleriniz Sayın Ecevit'in 


de sözünü ettiği gibi Türkiye'deki "etnik gruplar'' ara- 


sında da her türlü ayırım yapılmasına karşı çıkmayı da 
içeriyor mu? 


Üstündağ: 
isterseniz etnik farklılıklar yönünden bakın, bir de 
tabii düşünceleri yönünden. Vatandaşlar şu görüşte, 
Adalet Partili Halk Partili, Güven Partili diye bu görüş 
lerinden dolayı da farklı muamele yapılmamad. Kanunlarımız açık. 


Bir adım gelinirse, on adım yaklaşmaya hazırız 


Çolakoğlu: : Efendim bu noktada bir soru daha sormak istiyorum. Türkiye büyük sorunlarla karşı 
karşıya. Bu sorunların üstesinden gelmek için acaba 
Türkiye'deki iç savaş kışkırtma girişimlerine karşı, 
ülkede ulusal birliği sağlayıcı bir yönetim ya da yöntem düşünülebilir mi? Tabii ki buna iktidardaki parti 
olarak CHP girişebilir. Etrafındaki farklı görüşteki insanları birleştirecek, kanalize edecek bir girişimde bule mi, böyle bir şeyin imkanını görüyor musunuz? 


. 
Üstündağ: : Efendim bugün iktidardaki hükümetin asıl görevlerinden bir -tanesi biraz önce de söylediğim gibi hangi hükümet olursa olsun hepsinin asli 
ve baş görevleri milli birliği korumak, ulusun bütünlü- 
günü sağlamak, muhafaza etmektir. Bu konuda her 
türlü girişimi yapmadığımızı söyleyemeyiz. 

Özellikle siyasi partilerin her zaman söylediğimiz 
gibi ana ilkelerde, daha alışılmış terimle asgari müştereklerde birleşmesi gerekir. ülkenin yararları sözkonusu olduğu zaman particiliğimizi, siyasi görüş farklılıklarımızı süratle bir yana bırakıp ulusumuzun o yararında birleşmemizin gereğine inanmışızdır. Bunu 


: İsterseniz mezhep yönünden bakın, 


bir yana bırakıp, ulusumuzun o vararında 
birleşmemizin gereğine inanmışızdır 


ben birçok demeçlerimde belirttim. Genel Başkanımiz sık sık söyledi. Bir gün o olgunluğa gelebilirsek, 
buna bir alışabilirsek o zaman demokrasinin de güçlenmesine ve etkinleşmesine büyük katkıda bulunmuş 
oluruz. 

Siyasi tartışmalarımızı gene yapalım. Tabii muhalefet partisinin görevidir iktidar partisini eleştirmek. 
Bunlara varım. Ama gerçekten ulusun yararına olan 
konularda, ulusun birliğini ve bütünlüğünü ilgilendiren konularda hele hele bunlara zarar verecek konularda hepimizin azami titizliği göstermesi bu memleketin çocuğu olarak birinci görevimiz, sorumlu kişiler 
olarak önemli görevlerimizden birisidir. 

Ama zaman zaman bunu düşünmeyen ya da düşünmez gibi gözüken davranışlarla karşılaşıyoruz. Ulusumuzun sağduyusu bunları çok iyi değerlendirmektedir. Bu sorumluluğu bilmeden hareket edenlere zamanı geldiğinde cevabını vererek sorumluluğunu idrak etmesini öğretecektir. Buna güveniyorum. 

Zaten demokrasi de yaşanarak öğrenilir. Genciz, yani demokrasimiz genç. Zaman zaman karşılaştığımız sorumsuzluklardan biz de çok üzgünüz ama altını çizerek bir defa daha söylemek 
gerekirse ulusumuzun yararına olan tüm konularda 
bize bir adım gelinirse biz on adım yaklaşmaya 
hazırız. Bir adım gelsinler, biz bugün bunu istiyoruz. Bir milimetre yaklaşsınlar, biz yüzlerce metre 
yaklasmaya, kucak açmaya hazırız. 


Bizim dışımızda olanları partinin dışına çıkarıyoruz 


Çolakoğlu: : Yaklaşan kurultay nedeniyle 
gözlemlediğimiz bir olay, CHP ile ilgisi olmayan bir 
takım sahte sclcuların CHP içinde faaliyet göstermeleri. Buna karşı ne yapmayı düşünüyor sunuz? 


esine W e İNE, A 

Üstündağ: < Bu Konudaki tavrımız son derece 
açık. CHP'nin kürültaylarinca kabul edilmiş programları vardır. CHP demokratik sol bir partidir. 
İsmi üstünde biz soluz. Ama mutlaka demokratik soluz. Yani biz ancak halkın iradesiyle iktidar isteriz. 
Halkın iradesi dışında bir iktidarı reddederiz. CHP 
programıyla, tüzüğüyle ortadadır. Uzun bir geçmişi 
olan bir partidir. Özellikle sizin işaret ettiğiniz konuda oldukça hassasız. Biz muhalefet yıllarımızda da 
bizim ilkelerimize uymayan yanaşmalar ve bazı hareketler karşısında en sert tavrı almışızdır. CHP'nin Genel Başkanı gezilerinde bazen ''yapmayın, üzerine gitmeyin'' diye yanındakiler tarafından telkinler yapıl 
masına rağmen bizimle ilgisi olmayan sloganların üzerine gitmiştir. Açıkça " Bu bizden değildir, bunlar 
seslerini kesmedikçe ben burada konuşmam" diyebilmiştir. Her yerde bunlara karşı çıkmıştır. 

Şu anda da Genel Merkez olarak nerede en küçük 
bir haber alırsak, en küçük bir şikayet alırsak derhal 
değerlendirmekteyiz. CHP'nin ilkelerini, CHP'nin 
amaçlarını aşacak tavırlar içine giren üyelerimizle 
ilgili tahkikat yapıyoruz. Gerçekten bizim dışımızdaysa, partinin dısına çıkarıyoruz. 


CHP dışında düşünenlerin, 
bizim çatımız altında yerleri yoktur 


Biz bundan hiç zarar görmedik. Bazıları ''zarar görürsünüz"' dediler. Hiç de zarar görmedik. Genel Başkan bazı farklı sloganların üzerine gittiği bölgelerde 
oyumuz arttı, azalmadı. 

O bakımdan örgütümüze telkin ettiğimiz fikir de 
bu. Biz CHP'liyiz. CHP dışında düşünenlerin bizim çatımız altında yerleri yoktur. 

CHP olarak biz tüm fikir özgürlüğüne inanan bir 
partiyiz. Bizim dışımızdaki görüşlere biz saygı duyarız. Ama biz bir partiyiz. Bir görüşü temsil ederiz. Bu 
görüşe de onların saygı duymasını isteriz. 

Geçen gün de belirttiğim gibi, onlar miting yaparlar dışarıda, Onların sözlerini rahat ça söyleyebilmeleri 
için hükümetin onların güvenliğini, esenliğini sağlamasını isteriz. Onların mitingine gidip CHP sloganları 
bağırılmasını istemeyiz. Ama biz miting yaptığımız 
zaman da bizim içimize girip kendi sloganlarını bagıranlara da asla izin vermeyiz. Grup olmanın kurallarından biri de budur. 

O bakımdan biz bilimsel olarak da, bir gerçek olarak da CHP bu programıyla, amaçlarıyla, tüzüğüyle 
tam tutarlı, kurultayın verdiği direktifler yönünde 
tutarlı hareket edilmesini sağlamakla görevli sayarız 
kendimizi. CHP Genel Merkezi oiarak bununla görevliyiz biz. Biz kurultayın ortaya koyduğu programla 
tüzükle tutarsız hale gelenlerin bize fayda değil,zarar 
getirdiğini biliiz. Ve bunlara karşı çıkarız. 

Bir toplumda zaman zaman bunlar olur. 6.5 milyon oy alan bir partiyiz. Ufak tefek olaylar olur. Yeterince de parti içi eğitim yapamadığımız için-yeni 
başladık- birçokları bilmeden bazen maksatlarını 
aşarak hareket edebilirler. Bunları incelememiz sonucunda ayrıyız. Ya o CHP çizgisi içinde kalmayı öğrenir, yada partinin dışına çıkarırız. 

CHP'nin programı bellidir, amacı bellidir, tüzüğü 
bellidir. Bunların içersinde, bunları saptırmamak 
koşuluyla arkadaşlarımın farklı yorumları olabilir, 
bu gayet doğaldır. Ama ben CHP'nin içerisinde 
bugün, özellikle parlamenter arkadaşlarımın arasında 
ve örgütümde CHP programı dışında düşünen arkadaşımı görmüyorum 


CHP il Kongrelerine 
yapılan 
itirazların tümü reddedildi 


ANKARA (ÖZEL) 

Büyük çoğunluğu mayısın ilk haftasında tamamlanan CHP İl Kongrelerine yapılan itirazların tümü Genel Yönetim 
Kurulu tarafından değer- 


lendirilerek redüedildi. 


Kongrelerine itiraz 
edilen iller arasında Ankara, Malatya, Çankırı, 
Erzincan, Kars ve Aydın 
bulunuyordu. 


tırmazdık'' demek istiyor. 

“Ne güzel bugüne kadar bu işleri gizlilik 
içinde sürdürüp götürüyorduk. Bundan sonra da öyle yapardık. Dışarıya karşı da işadamları bizi destekliyor deyip durumu idare 
ederdim" demeye getiriyor. 

Ecevit'in kızgınlığının ana nedeni işadamlarının hükümete karşı tutumlarını böylesine açık açık ilan etmeleri. 

Bundan sonra da başbakan, nasıl oluyor- 
sa, eski bir mensubu olduğu basına hitap etme 
ihtiyacını duyuyor: 

“Basının sağduyusuna güveniyorum” diyor. 

Ama "parayı veren düdüğü çaldığı için 
“Ecevit'in bu sözleri sabun köpüğü gibi uçup 
gidiyor. Hükümet basını bile "sağ" duyu göstererek tam sayfa ilanı yayınlıyor. r 

Bu konuda da sorumluluğunu ortaya koyan 
tek gazete yine Aydınlık. 

Halkın gazetesi, emekçi halkın menfaatlerini savunmaya devam ediyor. İşçi sendikalarını 
hedef alan, demokrasinin temelinin "hür teşebbüs" olduğunu söyleyen ilanı, temsil ettiği sınıfların menfaatine aykırı buluyor. 

Ülkenin bugün duyduğu milli birlik ihtiyacına işadamlarının sınıfsal çıkarlarının değil, 
Türkiye'nin milli menfaatlerinin esas olması 
fikrini savunuyor. 

Peki, solculuğu elden bırakmayan, işçi sınıfının “savaşımından" yana olduğunu söyleyen gazete ne yapıyor? 

Beşinci sayfasında Ecevit'in "gazeteyi okurlar ayakta tutar' sözünü kullanıyor. Altıncı 
sayfasında ise işadamlarının "Gerçekçi Çıkış 
Yolu" bildirisini tam sayfa yayınlıyor. 

Başka gazetelere her gün "boyalı basın"' diye 
saldıran "boyasız gazete", işadamlarının ilanı 
karşısında yelkenleri suya indiriveriyor. 

"İlan mı, koy sepete! " diyor. 

Ecevit, yarı-resmi yayın organı Cumhuriyet' 
in bilə bu ilanı koyacağından o kadar emin ki, 
durumu şöyle kurtarmaya çalışıyor: 

"Bu duyuruları basan gazetelerin yorumları bile böyle bir oyuna gelmeyecek kadar sorumluluk bilinci içinde oldukları ve onurlu 
olduklarını kanıtlamıştır." 

Bir kere ilanı bastıktan sonra, çocuk bile 
yorum yazar: 

“Kahrolsun 
muhtıralar..." 

Değil mi ki sen hükümetten yanasın. 

Okuyucuna karşı tutarlı davranman gerekir. 

İşadamlarının senin tuttuğun hükümeti direk hedef alan ilanını yayınladığın zaman, ciddiyet, sorumluluk gibi lafları kimseye anlatamazsın. 

İşte hükümet basınının "sağ" 
kadar: 

"İstemem, yan cebime koy." 


işadamları, kahrolsun paralı 


duyusu da bu 


dun önünde görülüyor. 


Halkın Kurtuluşu 
taraftarlarının kışkırtması 
sonucunda 19 kız öğrenci 


Çemberlitaş 
Yurdundan atıldı 


İSTANBUL (ÖZEL) 

Geçtiğimiz hafta Çemberlitaş Kız öğrenci Yur: 
dunda eğlence amacıyla düzenlenen yurt gecesinde, 
Halkın Kurtuluşu taraftarı bir kaç öğrencinin geceyi 
baltalamak amacıyla çıkarmaya çalıştıkları olayın ardından 19 öğrenci önceki gün yurttan atıldı. iğ 

Konu ile ilgili olarak basına yazılı bir açıklama ya” 
pan İstanbul Devrimci Gençlik Birliği (DGB) Başkanı 
Atilla Aytemur, yurt öğrencilerinin huzur ve birlik 
içinde geçirmek istedikleri geceyi bazı sahte solcu 
grupların engellemeye çalıştıklarını belirterek şunları 
söyledi: 

"Öğrenciler bu zorbacatutuma,huzur bozucu ki 
gaşalık ortamına ve bunu yaratan sahte solculara karşıdırlar. Onları bu yanlış teşebbüslerinde yalnız bırakmışlardır, Fakat bir avuç kışkırtıcı ile huzur isteyen 
gençlik aynı muameleye tabi tutulmamalıdır. Huzur 
bozanların etkisizleştirilmesi yurtta barınma hakkını 
hedef alan kararlarla gerçekleştirilemez. Huzur, en ge, 
niş demokrasi ve fikir özgürlüğünün sağlandığı bit ortamda gerçekleşecektir." 


, 


18 Mavıs 1979 


22 ressam ve heykeltraşın katıldığı sergiyle birlikte | 
Tünel Kültür-Sanat 
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im TKSE Yön 


asmadan tartışılan özgür bir ortam yaratılmasıdır” | İ 

m“ TKSE' nin kapıları siyasi düşüncesi ne olursa S 
olsun Milli ve Demokratik kültürümüzün ergi 
oluşmasına katkıda bulunan herkese açıktır” ee. 


sanat ve kültür sorunları üzerine insanlara yafta | karma 


Tünel Kültür-Sanat Evi bugün yapılacak bir kokteylle 
açılıyor. Sanat Eyi' nin ilk 
etkinliği 52 ressam, heykeltraş ve seramikçinin katıldığı 


&tmeni Cenap Nuhrat:” Amacımız | larin anı mese 


sanat 


edebiya 


TÜNEL KÜLTÜR VE Ş ANAT Eyi 
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bir karma sergi, TKSE'nin 
çalışma programıyla ilgili verilen bilgiye göre burada, 
sanat, edebiyat ve diğer kültür 
sorunları açık oturumlarla 


panellerle, konferanslarla 
gündeme getirilecek, sanat 
ürünlerinin tartışılması çerçevesinde okurlarıyla ve diğer 
sanatçılarla karşı karşıya ge- 


tirmeye çalışacak. Böylece, 
sanatçıyla kitlesi arasında, 
sınırlı da olsa bir köprü görevi 
i yapma uğraşı verecek. TKSE- 


. 'de film gösterilerine ve müzik 
? PİR dirletilerine de yer verilecek, 
yabancı ülkelerin sanatından 
VE NEDİM'i 
| DİM'İN 
| T S gi i Evi'nin amaçlarını şöyle açık- 
: l | U l ladı: 


örnekler sergilenmeye çalışı- 
| 
"TKSE her şeyden önce 


lacak. 
bir tartışma yeri olacak. 
iğ M.Cemal 


Tünel Kültür-Sanat Evi'nin 
yönetmeni Cenap Nuhrat, 
yaptığı açıklamada Sanat 

mekçileri ve feodaller. İki Amacımız çeşitli kültür ve 

dünya görüşü var: Emekçile- sanat sorunları üzerinde özgür 
rin dünya görüşü ve emekçilerin alın terine el koyarak 
yaşayan feodallerin dünya görüşü. İki zıt duygu: Üretim 
aracı üzerinde titreyen köylünün temiz ve saf duyguları ile 
feodallerin sözümona incelmiş asilzade duyguları. İki zıt 
bilgi: Üretimin bilgisi ile,e- 


mekçileri soymanın, zevk ve 
sefanın bilgisi. 


PIR SULTAN ABDAL'DAN 
BIR ŞIIR 


Dağdan kütür kütür hezen 

indirir 
İndirir de ateşlere yandırır 
Her evin devliğin öküz 


| 
| Bu yazıda divan şiirinden 
: bir örnekle halk şiirinden bir 
örneğin karşılaştırmasını yap- 
| mak istiyoruz. 
Bunun için divan ve halk 
i şiirinin dünya görüşünü, hayata bakışını yansitâcak iki 
j tipik örnek seçtik: Pir Sultan 
Abdal ve Nedim. Pir Sultan 
Abdal'ın şiiri halk şiirinin 
dünya görüşünü yansıtmaktadır. Her şeyden önce köylülerin hayata bakışları şiire damgasını vurmuştur. Nedim'ir.ki 
ise, divan Şiirini yaratan feodal sınıfın bakış açısının tipik 
bir temsilcisidir. 


"Hesabı sorulsun 

Kaçıncı çiçeği bu 

Anadolu yaslıdır 

Bir daha gelmeyecek mi bahar" 


ge 


nun için okuduk... 


bir tartışma ortamını geliştirmek, insanlara yafta asmadan sanatçıların karşılıklı tartışabilecekleri ve daha doğruya ulaşmada birbirlerine 
yardım edebilecekleri bir ortamın yaratılmasına hizmet 
etmektir. Bugün ihtiyacımız sanat ve edebiyat alanında canlı bir tartışma ortamının sağlanmasıdır. Sanatsal 
yaratıcılığın önündeki engeller de böyle canlı ve özgür bir 
tartışma ortamının geliştirilmesiyle kültür ve sanat alanında demokrasi rüzgarlarının 
esmesiyle sağlanacaktır. 
TKSE'nin kapıları siyasi düşünceleri ne olursa olsun, 
milli ve demokratik kültürümüzün oluşumuna ve gelişmesine katkıda bulunmak için 
uğraş veren tüm sanatçılarımıza açıktır." 


Gani Bozarslan 


Ankara'da anıldı 


Sündüs HAŞAR 


O bu dizeleri Filistin'de şehit düşen dokuz yiğit için yazmış, biz o- 


i Pir Sultan Abdal'ın şiirin döndürür Gani Bozarslan böyle anıldı. Yaşadığı gibi... Şiirlerle, türkülerle, 
de köylünün değer yargıları İrençberler hoşça tutun marşlarla. . . 
var. Bir köylü üretim aracı ü- öküzü "Halkız biz, haber olsun 


zerinde nasıl titrer, şiir bunu 
çok güzel yansıtıyor. Pir Sultan Abdal okuyucusuna ko- 


POA Zulmün son torununa 
Öküzün damını alçacık yapın Brejnev Nemruduna 


Yaş koman altında, kuruluk 


Hiç öküzün gözü öpülür müy- 


müş? Pir Sultan'ı ancak bir Pir Sultan'ım der ki kaynar 


birçoğuna mücadele azmi veren bu 


ii ili $ övi ler bir kere. 
köylü anlayabilir, bir köylü coşunca 
duyabilir, Pir Sultan'ın mesa. Tekne hamur kalmaz e 
jinı. Çünkü öküz, re Adem At öküzün çifte 
hayatıdır, canıdır, kanıdır, her koşuncö 


— —— e — a 


a 


şeyidir. Şiirde belirtildiği gibi 
evin devliğini döndüren öküzdür, dağdan odun getiren ve 
evimizin ısınmasını sağlayan 
öküzdür, çifte koştuğumuz, 
ekmeğimizi çıkarma çabamız- 
da gücünden yararlandığımız, 
gene öküzdür. Pir Sultan ökü- 


İrençberler hoşça tutun öküzü 


hezen: Ağac kütüğü 
Rencber: Köy emekçısi 


NEDIM’ DEN BİR ŞARKI 


Yine bezm-i çemene lale rüruzan 


A 


ei > Use geldi 

zünü çifte koşar, alın teri dö- Müjdeler gülşene kim vakti 
üzümü . çerâgan geldi 

| ker, buğdayı, pamuğu, samu Bülbül âşüftelenüp bezme gazelşarabı, bütün tarım ürünlerini hân geldi 


Müjdeler gül-şene kim vakti 


üretirken, Nedimler ise onlaçerâgaan geldi 


rın ürettikleri ile keyif ve sefa aleminde yaşarlar, Nedimlerin hayatı, Pir Sultanların 


u 


Çıkıp ikbal ile gül-zâra şehen-şâh 
i cihân 


Bilsin ona ah çekmişlerin cümlesi 


Ri a sepin Tükeniyor Nemrudun silsilesi 
şumdan koşuma öküzün gözü- Koşumdan koşuma gözlerin Anadolu, dünyamız $ is 
nü öpmesini söylüyor. Nedim öpün Çekilecek artık; küş sütü eksik sofralardan.", 
gib. asilzade bir şair için ne İrençberler hoşça tutun Türkiye Işçi Köylü Partisi'nin Ankara'daki Il lokalinde O'nun anısı- 
kadar bayağı bir iş değil mi? öküzü taz gin A S 


na düzenlenen tören bu şiirle başladı. Sonra iki dakikalık saygı duruşun- 
da bulunuldu. Toplantıya katılanlar sadece şiirlerinden tanıdıkları ve 
güçlü dizelerin sahibi için düşündü- 


19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı 


yarın törenlerle kutlanıyor 


ANKARA (ÖZEL) 
Atatürk'ün Samsun'a 
çıkışının 60.Yıldönümünde 19 Mayıs Gençlik ve 
Spor Bayramı yarın bü - 
tün yurtta törenlerle 
kutlanıyor. Ankara'da 
yapılacak büyük törenin 
ve İstanbul'da yapılacak 
törenin genel provaları 
ise dün yapıldı 

19 Mayıs Gençlik ve 
Spor Bayramı bu yıl ilk 
kez bir hafta boyunca 
"Beden Eğitimi Kültür ve 
Spor Şöleni" olarak yurdun çeşitli yerlerinde 
kutlanacak. Ayrıca 3.Uluslararası Halk Oyunları 
Şenliği de bu hafta içinde yapılacak. 

Ankara'da yapılacak 
olan tören yarın Zafer ve 
Atatürk Anıtına çelenk 
konularak yapılacak saygı duruşuyla başlayacak. 
Aynı günün sabahında Atatürk'ün Samsun'a çıktığı saatte 07.00'de 21 pare top atışı yapılacak. 
8.45'de Anıt Kabir'de tören yapılacak, Törene 
Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet ve Senato Başkanları Başbakan, Ana Muhalefet Partisi Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genel Kurmay Baş- 


Gösterilere katılacak 
öğrenciler sınıfta kalmak 
kaygısı içindeler 


ANKARA (ÖZEL) 

Nisan ayından bu yana 19 Mayıs törenleri için çalışma yapan öğrenciler sınıfta kalma kaygısı içindeler, 

Derslerden çok geri kaldıklarını belirten öğrenciler 
konu İle ilgili olarak şunları söylüyorlar: 

"Bu bayram gençlik bayramı. Ancak 19 Mayıs kutlama törenlerine katılan öğrenci gençlerin çoğunun 
okul Ile başı dertte, öğrencilere başlangıçta bakanlıkça garanti verildi. Ama bu garanti şimdi gözönüne alinmiyor. 

Biz bir aydan beri çalışmalara geliyoruz. Derslerden geri kalıyoruz. Bu gidişle törene katılan öğrencilerin çoğu sinifta kalacak," 

Başka bir öğrenci ise bu konuda görüşlerini şu şekilde ifade ediyor: 

"Bayramın görkemli olmasını isteyen Gençlik ve 
Spor Bakanlığı, törenlerde görevli öğrenci gençleri hiç 
düşünmüyor. Nisan'dan beri derslere girmeyip törenler 
Için çalışıyoruz. Burada 6 bin öğrenci görevli. Bunlardan ancak 2 bin tanesi sınıf geçecek,diğerleri dökülecek. 

Bakanlık bize yardımcı olacağını söylemişti, ama 
şimdi pek yardımcı olmuyor. Okul idaresi bizim devamsızlığımızdan şikayetçi. İkişer sınava girmedik. Ayrica bizi Bakanlığın kampına göndereceklerini söyle « 
mişlerdi. Şimdi "'kampa para ödeyerek gidebilirsiniz" diyorlar. Ayakkabılarımızı dahi kendi paramız ile 
aldık. Şikayetlerimizi Çakmur'a ilettiğimizde "sınıfta 
kalsanız ne olur bu milli bir görevdir" dedi. Biz milli 
bir göreve koşa koşa gideriz. Ama hiç olmazsa bizim 
bayramımızda bizi düşünsünler. 
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MARAT 


19MAY 


NUND 
BALLI VE SALMAN FAVORİ 


ANKARA (THA) 
Beden Terbiyesi Genel 
Müdür Vekili Ergun Aymergen yabancı antrenöre karşı olduğunu, sorunu kendi öz kaynaklarımızla çözmek gerektiği, fakat kaliteli yabancı 
antrenöre de karşı olmadığını söyledi. 
Futbol 
Cemal Saltık'ın yabancı 


ANKARA 

Uluslararası nitelikte ilk kez 1969 yılında düzenlenmeye 
başlanan 19 Mayıs Maratonu yarın Ankara'da koşulacak. Koşunun favorileri Veli Ballı ve Sadık Salman. 

Uluslararası duzeyde maraton Onnasına raâginen bu yıl yabancı atletlerin katılmayacağı maratona şu atletlerimiz katılacak: 

Veli Ballı, Altan Türkeri, Necmettin Sağlam, Musa Kalem, 
oğlu Hüseyin Yildirim, Murat Taşçıoğlu , Abdurrahman 
Sorgucu, İsmail Yılmaz, Vedat Aytıöz, Sıddık Dursun, Mehmet Terzi, Bayram Şahin, Hasan Saylan, Turgay Oguz, Dursun Aykaç, Yaşar Erboz, F. Bayram, Hadi Ahmet Ünal, Ha- 
IV Ekici, Mehmet Ekici Mehmet Berber, Sadık Salman ve 
Nurettin Kahraman. 


“Sorunlarımızın başında tesis 


Federasyonu, 


f YAYI, İltifâtiyle eder gülleri şâd ü 
alınteri üzerine kurulmuştur. handân 
Köylü çalışır yaratır Feo- Lâle-zâra gelir elbet yine sultân-ı 
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daller, çimenlerde, gül bahçelerinde eğlencededir. Pir Sultan öküzden söz eder, Nedimler gül ile bülbülden, rakstan 
ive eğlenceden, sazdan, ney- 
'den,tamburdan ve santurdan. 


Pir Sultan, öküzünün üzerine titremektedir. Kendisi gibi rençberlere, yani köy emek 
çilerine öğütler vermektedir: 
"öküzün damını alçacık yapin." demektedir. Ağılın damı alçak yapılmalıdır, çünkü 
bu sayede kışın ağılın sıcaklığını koruması mümkün olur. 
Böylece öküzler hasta olmazlar. "Altında yaş komayın, 
kuruluk 'sepin "demektedir. 
Gerçekten de ağıl: rutubetli 
olmamalıdır, bu öküzlerin 
sağlığına aykırıdır. Sanırsınız 
öküz, Pir Sultanın çocuğudur, 
ona gözü gibi bakmaktadır. 
Nedim için bunlar ne kadar 
“adi"' duygulardır. Bu duygular ve bilgiler Nedim'e ne kadar uzaktır. 
, Pir Sultan öküze bakmasını 
biliyor, üretim bilgisine sahiptir. Çünkü emekçidir, çalışmaktadır, hayatını alınteri ile 
kazanmaktadır, ekmeğini taştan çıkarmaktadır. Nedim ise, 
eğlenmesini biliyor, zevk ve 
sefa sürmesini biliyor. Tembel 
lik etmesini biliyor, sırtüstü 
yatmasını ve başkalarının sırtından yaşamasını, sevgilisine 
Şiirler yazıp ilanı aşk etmesini 
biliyor. Her ikisinin bilgileri 
de farklıdır. 

Örnek olarak iki şiiri ele 
aldık. Fakat burada yalnız iki 
şiir yok. İki zıt sınıf var: Köy e- 


zamân 
Müjdeler gül-şene kim vakti 
çerâgaan geldi. 


Seyrolup raksı yine dil-ber-i 
mümtâzların 
Yine eflâke çıkar nâleleri sâzların 
Câna âteş biragur şu'lesi 
âvâzların 
Müjdeler gül-şene Kim vakt-i 
çerâgaan geldi. 


Ney ü santur ü rebâb ü def ü 
tanbur ile çeng 

Nâle-i bülbül ü kumriya olup hem- 
Aheng 

Pür eder âlemi şevk ü tarab-i reng 
â-reng 

Müjdeler gül-şene kim Vakt-i 
çerâgaan geldi. 


ŞARKI” NIN BUGÜNKü 
TÜRKÇEYE ÇEVİRİSİ 


1. Yine çemen meclisine lale 
ışık saçarak geldi. 

Gül bahçeseni müjdeler (olsun) 
çeragan (eğlencelerinin) vakti 
geldi. 

Bülbül baştan çıkıp meclise gazelhan olarak geldi, 

Gül bahçesine müjdeler (olsun) 
çeragan o (Çeğlencelerinin) vakti 
geldi, 

2. Dünya padişahlarının padişahi ikbal ile gül bahçesine çıkıp, 

İltifatıyle gülleri sevindirir ve 

güldürür. 

Devrin padişahı elbet yine lale 
bahçesine gelir, 

Gül behçesine müjdeler (ol- 
Sun) çeragan (eğlencelerinin) vakti geldi, 

3. Yine seçkin güzellerin dans 
(lar) ı seyredilir, 

Yine sazların iniltileri göklere 
çıkar, 

(yine) 
tutuşturur, 

Gül bahçesine müjdeler (olsun) 
çerayan (eğlencelerinin) vakti geldi, 

4. Ney, santur, rebab, def, tanbur ve çeng 

Kumru ile bülbülün iniltilerine 
aheng uydurur 

(ve) türlü türlü eğlenceler (bu) 
cihani doldurur, 

Gül bahçesine müjdeler (olsun) 
çeragan (eğlencelerinin ) vakti geldi. 


seslerin alevi canları 


Anma toplantısından bir görüntü. 


TİKP Merkez Komitesi Üyesi Mustafa Kemal Çamkıran onu bize 
şöyle anlattı: 

"Devrimci ozan, partimiz üyesi Gani Bozarslan'ı Hitler'in kitap yakma gününün yıldönümünde, bileklerinde 142, maddeden kalma 7,5 yıllık 
prangayla uğurlamış olmanın acısıyla anıyoruz. O,kısa süren yaşantısı 
boyunca, faşizme revizyonizme karşı kararlı bir çizgi izledi. 

Şiirlerinde ısrarla belirttiği gibi, Bedrettinler, Börklüceler, Babekler 
gibi ölmedi. Türkiye halkının mücadelesinde yaşıyor. 


‘O gerçek bir devrimciydi. Çevresinde esen, revizyonist ve milliyetçi 
rüzgardan etkilenmedi. Devrimci saflarda yerini aldı. Ve bize birçok 
devrimci eser kazandırdı. Kürt halkının toprak ve özgürlük mücadelesi 
verişini anlatan birçok eseri tanımamızı ve sevmemizi sağladı. O,gerçek 
bir kültür emekçisiydi. O,Ciğerhun'u ve Feki Teyran'ı bize tanıttı. Türk 
Kültür ve Sanat havatına değerli katkılarda bulundu. 


"Gani,Partimizin kültür ve sanat alanında açtığı mücadelede en önde 
gelen sanatçılarımızdandı. Onun şiirlerinde halka karşı duyduğu güveni 
ve inancı görürüz. Emekçi halkın ozanı olduğunu şiirlerinden kavrarı7 


“Onun bağımşızlık ruhu ve yaratıcılığı öylesine güçlüydü ki, Rus savaş gemilerini boğazlarda gördüğü zaman Martıları bile bir direnme ordusuna benzeterek "Hopalı Rüstem'in Kızı" adlı şiirini yazmıştı. 

"Gani bir Türkiye yurtseverivdi. Hic bir zaman ayrılığı savunmadı, 
her zamar birleşmeyi savundu. Enternasyonalist bir ruha sahipti. Onun 
çağrısı iki milliyetten halkın TİKP Bayrağı altında birleşmeleriydi." 

Ve Gani'den bir şiir daha okundu... 


Körüyün hey, dağ kardeşler 
Kars tam siper, 
Marmara, Boğaziçi, Karadeniz 
Karşıyaka düşman kesileli 
Türkiye mahpus gibi 
Karşıyaka Nemrud kalesi 
Körüyün hey, dağ kardeşler 
Koyverin, ateşi görsünler 
Proletarya ayakta demek 

, Bu da Bolşevik pususu desinler 
Ölsün, dirilsin, ölsünler..." 


Ardından saz ozanı Abuzer Karakoç halk türküleri söyledi. Halk için 
ölenleri andı. Daha sonra Devrimci Koro türküler ve marşlar söyledi 
Gani işin... En son da "Hopalı Rüstem'in Kızı"'nı. .. 


"Martılar, Mar ` 
Fırtına kanatlılar 
Tutun Boğaziçimizi 


1955 yilinda kurulan 
Çıksalın Spor Külübünün 
minikler, jinyorler, gençler 
ve amatörler olarak, dört 
futbol takımı var. 

Daha önce basketbol ve 
voleybol dallarında da faaliyet gösteren Çıksalın, olanaklâr olmadığı için, bu 
dallardaki çalışmalarına 
son vermis. 


Külubun sorunlarını, 
yönetim kurulunda geçici 
görev yapan Ahmet Arslan, 
Şöyle anlattı, 

“Geçmiş dönemlerde oluşturduğumuz yönetim 
kurulu, kulübün sorunlarına Çözüm getiremeyince, 
görevden ayrıldılar, Şimdi 
yapacağımız kongre İle 
yeni yönetim kurulunu oluşturacağız. 


yetersizliği geliyor” 


Çıksalın Takımı 


tesis yetersizliği gelmektedir. Futbolcularımız semti- 


mizin gençlerinden oluşmaktadır. Bu futbolcular 
federasyondan ilgi beklemektedir, Serbest giriş kart 
ları, profesyonel $porculara verilirken, futbolcu kaynağı olan, amatörlere verilmektedir. Böylece sporcular arasında ayrım yapılmaktadır. 

Tertip komitesi de bize 
ters gelmektedir. Biz Halicıoğlu'ndan kalkarak, Kartal'a, Maltepe'ye karşılaşma yapmak için gitmek zorunda kalıyoruz. Zaten amatör kulüplere yapılan 
yardımlar oldukça yetersiz. Bu Şartlar altında, yol 
masraflarımizı temin edememekteyiz,"' 

Kulübün başarılarına da 


mıniklerin daha önceki 
turnuvalarda, gruplarında 
birinci olarak, katıldıkları 
İstanbul şampiyonasında lkinci olduklarını A takımı- 
nın ise, İlgteki durumunun 
kötü olduğunu, ancak kulübün sorunları gözönüne 
alınırsa, bunun başarı sayılması gerektiğinibelirtti. 

Futbolcuların çoğunun 
işçi olduğuna da değinen 
Ahmet Arslan, futbolculara izin almak zorunda 
kalmanın da, kendileri için 
bir "orun teşkil ettiğini 
söyledi: 


Son olarak Sahalarda 
meydana gelen olaylari , 
hakemlerin çok katı kural 


koyduklarına bağladı ve bu 
konuda 


''esnek'' bir tutum alması 


hakemlerin daha 


.— Geçmesin Yeni Çarlar!" 


em~ 


Sorunlarimuzin başında değinen Ahmet Arslan, gerektigine işaret etti, 


19 Mayıs ile ilgili gösterilerin dün yapılan genel provası 


kanı, Bakanlar, 


Anıt Kabir'i birlikte ziyaret ederek kabre çelenk 
koyacaklar ve saygı duruşunda bulunacaklar. 


Yüksek 
Yargı Organları Başkanları, Kuvvet Komutanları 


İstanbul'daki tören ise 
sabah 8.30'da Taksim 
Cumhuriyet Anıtına çelenk konulmasıyla başlayacak. Kutlama törenleri İnönü stadında 9,15' 
de başlayacak. 


AYMERGEN:”YABANCI 


"Her şeye 


ANTRENÖRE KARŞIYIM” 


rağmen 


kendi öz kaynaklarımızla bu işin 
yürütülmesinden yanayım” 


antrenör getirileceği yo- 


lundaki açıklamaları üzerine Aymergen "Bu konuda yetkili olan Futbol 
Federasyonudur. Ancak 
benim kişisel görüşüm 
kendi öz kaynaklarımız 
la sorunu çözümlemeye 
çalışmaktır."'dedi. 
Aymergen ayrıca kaliteli yabancı antrenöre 
de karşı olmadığını be- 


lirterek şöyle konuştu: 
"Kaliteli yabancı antrenöre herkes gibi ben de 
karşı değilim. Örneğin 
bir Kovacs gelse kendin- 
den çok yararlanılır. Ortadaki sorun gelecek olan antrenörün, kalitesini saptamaktır. Her şeye 
rağmen kendi öz kaynaklarımızla bu işin götürülmesinden yanayım. 


1,5 milyonluk dağcılık 
malzemesi ve 800 askeri 


harita kayıp!.. 


İSTANBUL (THA) 

Dağcılık Federasyonuna 

ait 1.5 milyon lira değerindeki mazemeleri ile 300'den 

fazla gizli askeri haritası kayboldu. 


MC döneminden bu yana 
görev bırakan federasyonların hiç birinin devir teslimi 
yapmadığı ve bu yüzden de 
malzeme ile haritaların nerede olduklarını bilemediklerini belirten Dağcılık 
Federasyonu Genel Sekreteri Sönmez Targan konu 
ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: 


“Biz Dağcılık Federasyonu olarak | ay önce göreve geldik. Eski Federasyon 
bize devir teslimi yapmadı. 
Federasyonda yaptığımız 
araştırmalara göre yaklaşık 
1.5 milyon lira değerindeki 
dağcılık malzemesinin ve 
daha önemlisi 300'den fazla gizli askeri haritanın yerinde olmadığını gördük. 


Yaptığımız o araştırmalarda 
MC döneminden bu yana 
görev bırakan federasyonların devir teslimi yapmadıklarını belirledik. Bu durumda haritaların nerede oldugunu bulmak çok güç. Biz 
durumu bir yazı ile Beden 
Terbiyesi Bölge Müdürlüğü- 
ne bildirdik, Ancak şu ana 
kadar hiç bir sonuç alamadık,. 


Dağcılık için gerekli olan Harita Genel Müdürlü- 
Şünden alınan 25 binlik haritalar gizli ve önemli bir olaydı. 


Ayrıca malzeme eksikligi de bu sezon dağcılık sporunun yaygın bir şekilde yapılmasını engelleyecektir. Örnek olarak bir dağcının 
donatımı 35 bin lira tutmaktadır. Bizim bütçemizin sadece 100 bin lira olduğunu 
gözönüne alırsak kaybolan 
1.5 milyon liralık malzeme- 
nin önemi ortaya çıkar," 


mmm 


TSYD yeni Yönetim Kurulu 
görev bölüşümü yaptı 


ISTANBUL!YZEL) 


Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin 12 Mayıstaki 


Buna göre: 


Genel Kurulunda seçilen yeni Yönetim Kurulu görev 
bölüşümü yaptı: 


Başkan: Kahraman Bapçum, ikinci başkan'Rıdvan 


Yelekçi, ikinci başkan: Güven Taner, Genel Sekreter: 
Erdoğan Arıpınar, Genel Sekreter Yardımcıları Kemal 
Belgin, Reha Erus, Vural Sa 


ygılı, Uluslararası İlişkiler 
Sekreteri: 


Togay Bayatlı, Eğitim Sekreteri: Çetin 
Esen Kaftan, Genel Sayman: İlyas Namoğlu, Genel 
Kaptan: Arif Işıldayan, Üyelikler: Ünal Tümin, Kemal | 
Deniz, Aziz Aktel, Doğan Yıldız seçildiler. j 


18 Mayıs 1979 


ic ük MV OE DMM AE ERİ SMMM EE 
Parti meclisi önerisini 3 
Genel Yönetim Kurulu üyesi de imzala dı 


(Baştarafı 1. sayfada) 

Son olarak Kıbrıs 
Bonn Büyükelçisi George 
lacovou'nun görüşlerini 
aldık. Bonn Büyükelçisi 
George locovou. 40 yaşında ve Beristerana doğumlu . Berisverana, Famagusta yakınlarında 
bulunuyor ve Türkiye'nin 
1974'teki silahlı müdahalesinden sonra Türk kesimine dahil edilmiş. 

Sayın lacovou kendisine sorduğumuz soruları 
şöyle cev: ladı: 

“AYDINLIK: Kipriyanu-Denktaş görüşmesi 
sizce ne ifade ediyor? Bu 
görüşmelerde Kıbrısın 
geleceği açısından olumlu adımlar atılabilecek 
mi? 

GEORGE IOCOVOU: 
Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Bay Kipriyanu ile Kıbrıs Türk önderi 
Bay Denktaş arasında yakında gerçekleşecek olan 
toplantının amacı, uzun 
zamandır kesilmiş olan 
toplumlararası görüşmeler için yeterli ortak temelin olup olmadığını 
anlamaktır. Bunun, Kıbrıs sorununu oluşturan 
bütün konuların etraflı 
bir şekilde tartışılması süreci içinde ortaya çıkacağına inanıyoruz. 

AYDINLIK: Size göre Kıbrıs Rum tarafı bu 
görüşmelerden ne bekliyor? 

GIOCOVOU: Tarafımız toplantıya bütün iyi 
niyetiyle gitmektedir ve 
BM Genel Sekreterinin 
başarısı için elinden geleni yapacaktır. Türk tarafının da şimdiye kadar. 
ki olumsuz ve uzlaşmaz 
tavrını terkederek, iyi 
niyet, anlayış ve yumu- 


George lacovou... 


şama göstereceği umulur. 
Hem Kıbrslı Rumlar 
hem de Kıbrıslir Türkler 
sorunun çözülmesini şiddetle arzu ediyorlar çünkü her iki toplum da adanın bugünkü suni bölünmesinden acı çekmektedir. 

Toplantının Kıbrıs sorununun nihai çözümüne 
doğru olumlu adımların 
atılması yolunu açıp açmayacağı, Türk tarafının 
takınacağı tavra bağlıdır. 
Eğer Türk tarafının amacı, yalnızca adanın Türkler tarafından işgalinin 
sonuçlarını kabul ettirmekse, toplantının sonuçları hakkında iyimser olunamaz. 

AYDINLIK: Kıbrıs 
Rum tarafının görüşmeler için ön şartları olacak mı? 

G.IOCOVOU: Kıbrıs 
Rum tarafı görüşmelere 
ön koşulsuz olarak gitmektedir. Ama Güvenlik 
Konseyinde alınan kararların nasıl uygulandığını 
denetlemekle görevli Genel Sekreterin nezaretin- 
de yapılacak olan toplan 
tıda, Kıbrıs konusunda alunan BM kararlarının ve 
bunların uygulanmasın- 
daki gelişmelerin tartışı!lması doğaldır. 

AYDINLIK: Görüşme. 
lerin gecikmesinin temel 
nedenleri sizce nelerdir? 

G.IOCOVOU: Görüşmelerin yeniden başlamasının gecikmesinin sorum 
luluğu, şimdiye dek somut ve yapıcı öneriler 
veya makul tartışmalara 
varabilecek öneriler getirmemiş olan, Kıbrıs Türk 
tarafına aittir. Kıbrıs 
Rum tarafının, BM Genel Sekreterinin geçen a- 


“Siyasi partiler... 


(Baş tarafı 1. sayfada) 
İbrahim Denizcier ""Türkiye son derece ağır bunalm yaşamaktadır. Ağırlaşan şartlar daha çok dar 
gelirli yurttaşlarımızı ezmektedir"' dedi. 

Sorunların çözümü 
için siyasi partilerin asgari müştereklerde biraraya 
gelmeleri gerektiğini be. 
lirten Denizcier ''ülkemizde kamu yönetiminin 
etkinliğini giderek kay-, 
bettiğini üzüntüyle görüyoruz. Siyasi partilerin 
sorumsuzluğu bunalımın 


” KİRALIK 

EV ARANIYOR 
Çocuksuz aile için, 
bir veya: iki odalı 
2000 (1'ye kadar kiralık ev aranıyor. 

.Telefon:66 17.51, 


18.30 HABERLER 


19.36 ÖNCE SAĞLIK 


RAMI 
20.30 HABERLER 


RİN AŞKI) 


MAÇI 
23.35 HABERLER 


TRT 1 


05.00 Açılış, Program ve 
Kısa Haberler 
07.40 Sabahtan Sabaha 
09.02 Kadın Dünyası 
10.01 Arkası Yarın 
11.30 Hafif Müzik 
11.45 Türküler 
12.10 Öğle Özeri 
13.15 Hafif Müzik 
14.32 Yurttan Sesler 
15.20 Şarkılar 
15.40 Türküler Geçldi 
16.05 Hafif Müzik 


TRT2 


08.00 Açılış ve Program 
08.02 Gün Başlıyor 
09.00 Olayların İçinden 
10.30 Türkiye'de Sanayileşme ve Gelişmesi 
10.50 Hafif Müzik 
11.20 Türküler Geçidi 
11.40 Beri Gel Barışalım 
12.20 Türk Hafif Müziği 
12.40 Geçmişten Bugüne 
Halk Ozanları 
13.30 Olayların | çinden 
14.30 Konser Saati 
15.00 Şarkılar 
15.20 Türküler Geçidi 
15.40 Çeşitli Müzik 
16.20 Arkası Yarın 
17.00 Açıklamalı Küçük 


TRT3 


07.00 Açılış ve Program 
07.02 Güne Başlarken 
08.00 Sabah Konseri 
10.00 Türk Yorumcuları 
11.00 Öğleye Doğru 
12.06 Sizin İçin Seçtiklerimiz. 
16.00 Oda Müziği 
17.06 Hafif Müzik 


TELEVİZYON 


18.35 MARCO (35. Bölüm) 
19.00 DOĞA BELGESELİ 


20.00 TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLU PROG- 
21.15 MİNİK KONSER 
21.20 TV'DE YABANCI 


23.10 TÜRKİYE-FİNLANDİYA BASKETBOL 


.01.00 Program ve Kapanış 


artmasına sebep olmaktarır. Siyasi partilerin asgari müştereklerde birleşmeleri gerektiğini hatırlatmakta yarar görüyoruz" şeklinde konustu. 


ŞEVKET YILMAZ VE 
EMİN KUL 
GENEL BAŞKAN 
VEKİL 

Dün yapılan Türk - İş 
Yönetim Kurulu toplantısında Genel Başkan Vekilliğine o Teksif Genel 
Başkanı Şevket Yılmaz 
ile Ulaş - İş Genel Başkanı Emin Kul seçildi. 

"İşverenlerin aşırı kâr 
hırslarından vazgeçmemeleri, milli gelir dağılımındaki adaletsizliğin 
giderilmesi, ciddi bir vergi reformunun gerçekleştirilmemesi, huzursuzluğun kaynaklarındandır." 


SİNEMA (DEVLE- 


16.25 Türküler 

17.02 Akşama Doğru 
18.01 Çocuk Bahçesi 
18.16 Laf Lafı Açar 
20.02 Çocuklar İçin 
29.12 Hafif Müzik 
29.15 Köy Dağarcığı 
20.40 Şarkılar 
21.02 Türk Hafif Müziği 
22.35 Melodiden Melodiye 
23.10 Tatli Gecesi 


01.05-05.00 Gece Yarısı 


Koro 
17.30 Fransız Şarkıcıları 
18.00 Türküler Ne Der? 
19.00 HABERLER 
19,30 Hafif Müzik 
19.45 Türküler 
20.00 Başlangıçtan Bu 
Yana İnsanlık 
21.15 Spor Gazetesi 
21.45 Şarkılar 
22.00 Caz Müziği 
22.30 Beraber ve Solo 
Türküler 
23.00 Müzikte Çağlar 
23.30 Haberler 
23.35 Hafif Müzik 
23.55 Program ve 
Kapanış. 


20.30 Caz Ustaları 
21.00 Çağlar Akımlar ve 
Müzik 
21.45 Ankara Radyosu 
Çoksesli Korosu 
22.06 Gecenin Getirdikleri! 
23.00 Çarşamba Konseri 
24.00 Gece ve Müzik 
01.00 Program ve Kapanış 


sahihi: BAYAS Basın Yayın A.Ş. adına 


Aydınlık 


fene! Yönetmen 


„ORAL ÇALIŞLAR 


FERİT İLSEVER 
Yazı İşleri Müdürü: MEHMLI ATABERK 


Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür: 
5S. AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN 


Müessese Müdürü: O. GURHAN ERTUR 


ralıkta getirdiği tavsiyeleri kabul ederken Türk 
tarafının, çoğu göriişmelere hiç bir ilgisi olmayan 
ön koşullar getirdiğine 
değinmek isterim. 
Sorularımızın cevaplarını yah olarak almaya 
gittiğimizde Bonn Büyükelçisi George lacovou ile 
samimi ve sıcak bir görüşmede bulunduk. Sayın 


lacovou'nun bu sohbet sı- 


rasında sorularımıza verdiği cevapları kısaltarak 
yayınlıyoruz. 


RUM VE TÜRK 
KESİMİNDE BARIŞÇIL 
ÇÖZÜM İÇİN 
CESARET VERİCİ BİR 
ORTAM VAR 


Büyükelçi lacovou,konuşmamızda Türk ve 
Rum tarafında hakim olan hava için şunları söyledi: "Hem Kıbrıs Rum 
tarafında hem de Türk tarafında siyasi partiler arasında ve kamuoyunda 
Kıbrıs sorununun barışçıl 
çözümü için güzel ve cesaret verici bir ortam vardır. Her iki tarafta da yakınlaşma için halk desteği vardır." : 


George locovou sorunun kısa vadede çözülmemesi durumunda silahl bir çatışma ihtimalini 
görmediğini ancak fırsatı 
kaçırmamak gerektiğini 
belirtti. 


BÜYÜK 
DEVLETLERİN 
REKABETİ SORUNUN 
ÇÖZÜMÜNÜ 
ZORLAŞTIRIYOR 


Bonn Büyükelçisi sorunun bu kadar uzaması- 
nın ardında yatan uluslararası etkenler konusun 
da da şunları söyledi:" 


İç sorunların yani iki 
toplum arasındaki farklılıkların sorunun çözümünü engelleyecek kadar büyük olduğunu sanmıyo- 
rum. Ama uluslararası etkenler bu sorunun çözümünü zorlaştırıyor. En 
önemli olumsuz uluslararası etken Kıbrıs'ın Türkiye tarafından işgalidir. 
Ama şurası iyi biliniyor 
ki Orta Doğu'da çatışan 
bazı uluslararası çıkarlar 
Kıbrıs sorunun çözümünü 
kolaylaştırmak veya tarafları çözüme teşvik 
etmek istemiyor. Orta 
Doğu bölgesinde büyük devletlerin rekabet 
mücadelesi, etki alanı 
mücadelesi 
rinde büyük etki yapıyor 
ve sorunun çözümünü 
zorlaştırıyor. Biz dünyanın çok kritik bir noktasında yaşıyoruz, bu da 
bizim hayatımızı zorlaştıran bir etken. 


George lacovou, kendisine teşekkür edip ayrıhrken son olarak şunları 
söyledi: 


"Kıbrıs sorununun adil 
bir çözüme ulaşması bizim en içten arzumuzdur. 
Ben daima çözümü mümkün ve hatta daha da öte 
arzu edilir bir şey olduğunu düşündüm. İki toplum da birlikte hareket 
etmeli birlikte yaşamalıdırlar. Kıbrıs çok küçüktür, hele bir de ikiye bölünmek için iyice küçüktür. Böyle bir şeyi iki 
tarafın da arzu etmediğini biliyorum. Her iki 
taraf da birlik içinde yaşamanın iki tarafın da ortak çıkarına olduğunu biliyor. Bunu yapmalıdırlar 
ve yapabilirler, Gazetenize çok olumlu tutumlar 
aldığı için müteşekkirim. 
Gazeteniz Kıbrıs'ta toplumların birlikte, barış içinde yaşamasının mümkün ve arzu edilir olduğunu açıkça savunan tek 
Türk gazetesidir. Sizi takdir ediyorum. 


Türkiye Gençliği 


Yayınları 


Adres: Nuruosmaniye Cad. 3/3 

Cağaloğlu - İstanbul 
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Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri 
Baski: İst. GÜNTUR 
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Kıbrıs üze- ` 


19 MAYIS 
YINE 

BAĞIMSIZLIK 

YİNE ÖZGÜRLÜK 


Barışa adım... 
k, (Baştarafı 1. sayfada) Türkiye'den Kıbrıs'a 
lüyor. Bnosiıs'i açıkça gönderilen yurttaşlar 
destekleyen ve savunan büyük hayallerle geldik- 
yok. leri Kıbrıs'ta son derece 
Kıbrıs Rum halkı 


Türklerle birlikte barış 
içinde birarada yaşamak 
ıstiyor. Halkın barış isteği ve Kıbrıs Rum muhalefetinin etkisiyle Kıbrıs 
Rum yönetimi "sonuna 
kadar mücadele" tutumunu terketmiş durumda. 
Kıbrıs Rum yönetiminin 
yumuşak ve yapıcı tutumunda Yunanistan'ın ve 
Batılı çevrelerin payının 
da büyük olduğu söyleniyor. 

Türkiye'nin 1974 yılında adaya silahlı müdahalesinden sonra Kıbrıs 
Türk Yönetiminin tutumunda da önemli değişiklikler oldu. Uluslararası planda uğranılan 
tecrit, gittikçe çökme 
durumuna gelen ekonomik durum Türk yönetiminin tutumunun değişmesinde önemli bir 
rol oynadı. Kıbrıs Türk 
halkının giderek artan barış isteği Türk yönetiminin uzlaşmaz tutumunun 
değişmesinde en önemli 
rolü oynadı. 

Kıbrıs'ın Türk kesimindeki ekonomik çöküş 
Türkiye'nin içinde bulunduğu durumla yakından 
ilişkili. Kıbrıs ekonomisinin Türkiye ekonomisi- 
ne bağlı olduğu artık 
herkes tarafından kabul 
ediliyor. Türkiye'de önlem paketinin açılması- 
nın hemen ardından Kıbrıs'ta da zamlar başladı. 
Başbakan Mustafa Çağatay Kıbrıs'ta da Türkiye'deki önlemlere 


paralel önlemler alınacağını açıkladı. 

Kıbrısın Rum ve 


Türk kesimlerinde, sorunun çözülmemesinin Orta Doğu bölgesinde karışıklık çıkarmaya çalışan Sovyetler Birliği'ne 


hizmet ettiğini kavrayanların sayısı giderek 
artıyor. Sovyetler Birliği'nin sorunun çözü- 


münü engellemeyi amaçlayan "uluslararası konferans" tezi yalnızca Moskova yanlıları tarafından 
savunulabiliyor. 


TARTIŞILACAK 
SORUNLAR 


Toprak Sorunu: 1960 
yıına kadar Rumlarla 
birlikte yaşayan Türkler 
1963 olaylarından sonra 
72küçük yerleşim bölgesinde toplandı. 

1974'deki Türk müdahalesinden sonra ada ikiye ayrıldı. Bugün adanın 
yüzde kırka yakın bölümü Türkiye'nin denetiminde bulunuyor. Ada 
nüfusunun Oo milliyetlere 
göre dağılımı ise şöyle: 
550 bin Rum, 120 bin 
Kıbrıs asıllı Türk, 30 bin 
civarında Maronit ve Ermeni. 


Kıbrıs Rum yönetimi 
Türk tarafına yüzde yirmi 
oranında toprak verilebileceğini savunuyor. Türk 
tarafı ise eskiden sahip 
oldukları toprak mülkiyeti oranının yüzde 33 olduğunu öne sürerek, bu 
oranın muhafazasını istiyor. 


Göçmenler sorunu: 
Türkiye'nin adaya müdahalesinden sonra 200 bine yakın Rum göçmen 
durumuna düştü, Güneye 
göç eden Rumların çoğunluğu, evlerine ve çalışma alanlarına dönmek 
istiyor. 


Göç eden Rumlardan 
boşalan evlerin bir kısmına Türkiye'den gönderilen 50 bine yakın Türkiyeli ve güney bölgesinden 
gelen Kıbrıslı Türk yerleştirildi. 


Pis 


İSTEME ADRESİ: 
Esat Cad. No. 57/9-C 
KÜÇÜKESAT 


BÜROLAR 
ANKARA: Meşrutiyet Cad. 32/8, 
İZMİR : Özgüler İşhanı, 452. Sok. 


kötü koşullarda yaşıyorlar. 

Göçmenler sorunun 
halledilmesi bugün Kıbrıs halkının en acil taleplerinden birisini oluşturuyor. 

Devletin yapısı ve yetkileri: Kıbrıs Türk tarafı 
güçlü, merkezi bir hükümetin kurulması konusunda istekli davranmıyor. İki bölgeli, iki toplumlu federatif bir Kıbrıs 
Cumhuriyetinin kurulması konusunda ısrar ediyor 

Kurulacak devletin yapısı ve yetkileri Denktaş- 
Kipriyanu zirvesinin ve 
zirveden sonra başlaması 
beklenen toplumlararası 
görüşmelerin en tartışmal konusunu teşkil edecek. 

Ekonomik Potonsiyel: 
Kıbrıs'ın ekonomik potansiyelinin içine tarım, 
hayvancılık, sanayi ve 
turizm tesisleri, limanlar 
ve maden işletmeleri gibi alanlar girmektedir. 

Türkiye'nin müdahalesinden sonra adanın ekonomik potansiyelinin 
yaklaşık yüzde yetmişi 
Türk kesiminde kaldı. 
1974 savaşı her iki toplumu, bu arada özellikle 
Türk toplumunu ekonomik yönden son derece olumsuz bir biçimde 
etkiledi. 

Bu konu toprak ve 
göçmenlerin iskanı sorunlarıyla yakından ilgili 
bulunuyor. 

Kayıp İnsanlar Sorunu: Bu sorun Kıbrıs 
Rum Yönetimi tarafın- 
Jan sürekli olarak gündeme getirilmekteyse de 
diğer sorunların 'yanısıra 
ikinci dereceden bir öneme sahiptir. 


WALDHEİM UMUTLU 


GELDİ 
BM Genel Sekreteri 


Kurt Waldheim, dün saat 
14.30'da Larnaka Havaa- 
'lanına indi. Daha sonra 
helikopterle Barış Gücünün kontrolündeki Uluslararası Havalanına hareket etti. Waldheim, burada basın mensuplarının 
sorularını cevapladı. 

Waldheim sorulan bir 
soru üzerine bugünkü zirvenin "gündemsiz"' yapılacağını bildirdi. Kurt 
Waldheim, görüşmede 
"Denktaş-Makarios 
anlaşmasını"' esas alıp almayacakları « sorusuna 
açık bir yanıt vermekten kaçındı. 

Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreteri Waldheim, "tarafların zirveye ivi 
niyetle gittiklerine vebu 
kez açmazdan çıkılacağına inanıyor musunuz?" 
sorusuna şu cevabı verdi: 

"Taraflar bana, yarın- 
ki görüşmelerde ilerleme 
kaydedileceği konusunda 
iyi niyetlerine ilişkin güvence verdiler.Ben bu 
nedenle buradayım." 

Bugün saat 11'de başlayacak olan zirveye öğleden sonra saat 14,00'te 
devam edilecek. 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kurt Waldheim cumartesi günü bir 
basın toplantısı düzenleyecek. 


(Baştarafı 1. sayfada) 
dışında olayların belli 
yoğunluğu aşması durumunda alınabilecek önlemler bakımından bir 
yasa tasarısı ve sıkıyönetim sona erdiğinde sıkıyönetim mahkemelerinde görülmekte olan bazı 
davaların yine aynı mahkemelerce bakılmaya devam olunmasını sağlayacak, hiç değilse bir 
kısım davalar için sağlayacak, yasa değişikliği üzerinde, çalışmalarımızı sürdürüyoruz." 


Ecevit aynca son 
NATO toplantısındaki 
gelişmeler konusunda 


da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren'den bilgi aldığını 
söyledi. 

Sıkıyönetim Eşgüdüm 
Toplantısından sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan İçişleri Bakanı 
Hasan Fehmi Güneş, Dogudakii sükünetin yeni 
bir hazırlık mı, devamlı 
bir sükunet mi olduğunu 
henüz Oo değerlendiremediklerini söyledi. Yöreyle ilgili çok sıkı güvenlik önlemleri aldıklarını 
söyleyen Güneş, İstanbul 
Valiliğine yapılacak atama konusundaki bir soruyu cevaplarken de , kendi 
lerinin İçişleri Bakanlığı 
Müsteşarı Orhan Erbuğ' 
u önerdiklerini belirtti. 

Sıkıyönetim Egşüdüm 
Toplantısından sonra 
Bakanlar Kurulu toplandı. 


ilke. 


ANKARA (ÖZEL) 


CHP'de Parti Meclisi 
kurulması yolunda hazırlanan tüzük değişikliği 
önergesini aralarında, 
üç Genel Yönetim Kurulu üyesi bulunan 112 parlamenter imzaladı. Önergeye imza veren Genel 
Yönetim Kurulu üyeleri 
Kemal Tabak, Semih Eryıldız ve Senato Grup 
Başkanvekili Orhan Vural - 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ 

GÜNDEME GİRDİ 

Başbakan 


ve CHP 


Genel Başkanı Bülent 
Ecevit'in ve CHP Genel 
Yönetim Kurulunun bazı üyelerinin tüzük değişikliğini uygun bulmayarak karşı çıkmalarına 
rağmen, tüzük değişikliği 1976 yılında yapılan 
23. Kurultay'da onaylanan tüzüğün 64, maddesine göre geçici olarak 
gündeme girdi. 


Bu maddeye göre Kurultay'da önce Parti Meclisi kurulması önergesine 
imza atanlardan bir kıs 
mı, daha sonra Genel 


“özman, ayakkabılarımızı... 


(Baştarafı 1. sayfada) 


mak üzere, birkaç gazete- 
nin hastaneye sokulmasını yasaklayan Özman, 
hastanedeki doktor, 
hemşire ve hademelere 
baskı yaparak, kendini 
temize çıkarmaya çalışıyor. 
PERSONELE 
DAĞITILACAK 
AYAKKABILAR 
NEREYE GİTTİ? 
Yayınımız üzerine 
dün, gazetemize yeni 


Hükümet... 


(Baştarafı 1. sayfada) 
diğini açıklaması bekleniyor. 

Ankara'daki diplomatik çevreler Türkiye'nin 
bu konuda karar aldığını, 
ancak tepkilerin ortaya 
çıkması bakımından açıklamanın  geciktirildiğini söylüyorlar. 

Bu arada Türkiye'den 
döndükten sonra, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Alt Komitesinde bir 
konuşma yapan Dışişleri 
Bakan Yardımcısı Warren 
Christopher, Türkiye'nin 
U-2 uçaklarına izin vermek için Sovyetler'in o- 


nayını istediği haberini 
yalanlamıştı. 
Ancak, bu onayın 


Christopher daha Türkiye'ye gelmeden, Vance 
ile Dobrinin arasında 
Washington'da yapılan 
görüşmede sağlandığı ve 
durumun Başbakan Ecevit'e Christopher tarafından iletildiği ileri sürülüyor. 

Bu durumda Türkiye' 
nin de birkaç güne kadar, tepkiler açıklık kazandıktan sonra bu konuda bir açıklama yapacağı bildirildi. 

Bu açıklama için uygun bir zaman ve ortam 
kollandığı belirtildi. 

Fransız Ajansı AFP de 
bu bilgileri doğrular nitelikte bir haber geçti. 


Kıbrıs'ta... 


(Baştarafı 1. sayfada) 
nen yayınlarken, Kıbrıs 
Türk kesiminde yayınlanan "Bozkurt" gazetesi 
"Kıbrıs Bülteninin'' yer 
verdiği yayınımıza dayanarak gazetemizi "Rum 
propagandası" yapmakla suçlamıştı. 


Seçim Yasasında 
değişiklik 
kesinleşti 


ANKARA (AA) 
Cumhuriyet Senatosu' 
nun dünkü birleşiminde, 
seçim yasalarında değişiklik öngören yasa önerisi Millet Meclisi'nden 
gelen şekliyle benimsenerek kesinleşti. 


açıklamalarda bulunan 
hastane personeli, geçen 
yıl kendilerine dağıtılmak üzere yapılan ayakkabıların Edirnekapı Yurdundaki komandolara 
dağıtıldığını açıkladılar. 
Görüşlerine başvurduğumuz çalışanlar şunları 
söylediler: 

'Eski Başhekim Seyfi Basa, her sene bize elbiselik kumaş ve ayakkabı dağıtırdı. Bunun parası devletçe ödeniyordu. Fakat Mazhar Ozman, bize hazırlanan 
ayakkabı ve elbiselik kumaşları Edirnekapı Öğrenci Yurdu kapanınca- 
ya kadar, ordaki komandolara dağıtıyordu. Yetkililer buna nasıl göz yumarlar? Nitekim geçen 
sene herkesin ayak ölçüsü alındı ve sonradan öğrendik ki» ayakkabılarımız 
Edirnekapı Öğrenci Yurdundaki. öğrencilere gitmiş." 

PERSONELE YARDIM 

FONUNDAN KİM 


YARARLANIYOR? 
Öte yandan, hastane 
personeli için kurulan 


Tasarruf ve Yardımlaşma 
Derneği adına 5 seneden 
beri Vakıflar Bankası'na 
yatırılan 500 bin liranın 
sadece Mazhar Özman 
tarafından kullanıldığını 
belirten hastane personeli şunları söylediler. 

"500 bin lirayı faiziyle beraber kim kullanıyor? Şimdiye kadar, personele beş kuruşluk bir 
yardım yapılmış değil. 
Sonradan görüyoruz ki, 
bu para ve faizi sadece 
Mazhar Özman ve onun 
adamları “tarafından” kullanılmakta." 

Vakıf Gureba Hastanesinin personeli için 
ayrılan 20 kişilik yatakhanenin bir takım karanlık kişiler tarafından kullanıldığını söyleyen hastane çalışanları Edirnekapı Öğrenci Yurdunun 
kapatılmasından sonra, 
bazı öğrencilerin burada 
kaldıklarını açıkladılar. 

Verilen bilgilere göre, 
hastane personeli arasında huzursuzluk yaratan 
bu durum karşısında, 
personelin şikayetlerine 
Mazhar Özman, "Bunlar 
yoksul kişiler. Yoksullara yardım etmek herkesin görevi. Zaten hastanemizin amacı da yoksullara yardım etmek degil midir?' diye yanıt 
vermekteydi. 


e 

Demirel... 
(Baştarafı 1. sayfada) 
la karşılıyorum. Peki 
TÜSİAD çevrelerini Amerika'ya, Avrupa'ya ben 
mi gönderdim? Hükümet 
başkanı 'iç ve dış çevreler bizi istiyor' derken, 
ben mi isteyin dedim. Bu 
hükümet otellerde, motellerde kurulmuştur. Oy 

tabanına dayanmıyor. 
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Yönetim Kurulundan bir 
kişi konuşacak. 


(Baştarafı 1. sayfada) 
sonra (o gerçekleşebileceğini' söyledi. 

ABD Savunma Bakanı 
önceki günkübasın toplantısında Amerika'nın 
SALT-2 Anlaşmasının denetlenmesi için U-2 uçaklarının Türkiye hava sahasını kullanmalarına ilişkin olarak yaptığı başvuru hakkında gazetecilerin 
sorularını cevaplarken 
şunları söyledi: 

"SALT-2 Anlaşması 
yalnız tek bir kaynak 
ya da yöntem aracılığıyla gerçekleşmeyecektir. 
Bu denetim çeşitli kaynaklardan gelen bilgilerin 
birleştirilmesiyle olacaktır. Rusya'nın bugünkü 
ve gelecekteki, nükleer 
ve konvansiyonel silah 
gücünü doğru bir şekilde öğrenebilmek için 
milyarlarca dolar harcıyoruz. İran'daki üslerin 
kapanmasından sonra bu 
boşluğu dolduracak gereksinmelerimiz var. Bu 
konuyu müttefik ülkelerle tartıştık ve katkılarını 
elde edebilmek için görüşmeler yaptık. Türkiyede onlardan biridir" 

Bir Türk gazetecisinin 
Ankara'nın yapmış olduğu açıklamayı hatırlatması ve bu konuda 
Amerika'nın nasıl bir 
yaklaşım içinde olduğunu sorması üzerine 
Brown, "Türkiye'nin 
cevabı iki ülkeyi ilgilendirmektedir. Türkiye" 
nin görüşü olan U-2 
uçaklarının Türk hava 
sahasını kullanmasını, 
Sovyetler Birliği'nin bu 
uçuşların SALT-2 Anlaşmasının gözetimi içinde" 
kabul etmesi yolundaki 
savını benimsiyorum ve 
bu yüzden Türk hükümetinin açıklamasıyla görüş- 
birliği içindeyim. Bu 
konuda Sovyetler Birliği 
ile aramızda nasıl bir tartışma olacağını şimdiden 
açıklayamam ' cevabını 
verdi. 

Askeri Planlama Komitesi toplantısından 
sonra çalışmaları izleyen 
Türk gazetecileri ile 
NATO Genel Merkezin- 
deki Türkiye | delegasyonunda konu Savunma Bakanı Neşet Akmandor U-2 uçaklarına 
ilişkin sorulara cevap olarak ‚şunları söyledi: 

'U-2 konusu bizi direkt olarak ilgilendiren 
konu değildir. Türkiye' 
nin bu konudaki politikası son derece açık ve dürüsttür. Türkiye dünyanın 
sulh ve sükunu için olan 
her anlaşmanın yanındadır ve ona yardımcı 
olmak ister. SALT-2 Anlaşmasını da. bu anlaşmalardan biri olarak 
görüyoruz ve buna yardımımız olmasından çekinmeyiz. Ama bu anlaşma Amerika ile Rusya 
arasında. Bizi direkt olarak ilgilendiren bir konu 
yok. NATO'da bile 
bunun görüşmesi yapılamıyor. Bu anlaşmanın 
metnine sahip değiliz. 
Türkiye üzerinden bu anlaşmanın uygulanmasını 
izleyecek bir uçuş yapılması isteniyor. Konuyu 
iki tarafın kendi arasında çözümlemesi lazım. 
Çözümlendiği takdirde 
Türkiyede buna itiraz 
etmeyecektir. Çünkü bunun bir üs ya da uçakla 
ilgisi yok. İstediğimiz, 
bu anlaşmada her iki tarafın mutabakatının olmasıdır." 


AP’ li Kaya: 


” Bulgar uzmanları 


Türk bayramına 
daha mı iyi 


görüntü verecek?” 


ANKARA (AA) 
AP Antalya Milletvekili Galip Kaya, Başbakan tarafından cevaplan.. 
ması isteğiyle verdiği sòru önergesinde "19 Mayıs 
törenleri için Bulgar uzmanlarının tavsiyesini 
almaya, neden gerek duyulduğunu"' sordu. 


Millet Meclisi Başkanığına verdiği soru öner, 
gesinde. Başbakana şu 
soruları yöneltti: 


-19 Mayıs Bayramına daha iyi görüntü verecek Türk uzmanlarımız 
yok mudur? Bulgar uzmanları Türk Bayramına 
daha mı iyi görüntü verecek?" 


ABONE ÜCRETLERİ 
Yurtdışı 


Yurtiçi 
3 aylık 450 TL 
Gaylık 900 TL 


İSVİÇRE 


Ch. des Cotes | 
1020 Renens 
Tel: 

342172 


6 aylık 1350 TL 
1 yıllık 1800TL 1 yıllık 2700TL İİ" 
Not: Bu ücrete gönderilen ülkeye 
göre uçak postası ücreti eklenir. 


Aydınlık 


Lİ , 

Kıbrıs ve işadamları 
(Baştarafı 1. sayfada) 

ları yaratabilecek olgunlukta değildir. Ancak bu 
toplantı Kıbrıs'ta kanayan yaraya merhem olacak önemli bir adımdır. İki toplum, dikenli tellerle ayrılmanın ne demek olduğunu geçtiğimiz 
yıllar içinde yaşayarak gördü. Yerlerinden, 
yurtlarından olan Rum ve Türk halkı ayrılığın 
acısını ve sıkıntılarını içinde duymaktadır. İşte 
Kıbrıs'ta barışı sağlayacak en önemli temel de 
budur. Denktaş ve Kipriyanu iki halkın bu duygularını dikkate alrhak zorundadırlar. Çünkü 
Kıbrıs'ta halk çözüm bekliyor, barış istiyor. 
Görüşmelerin başlaması bile dostluk. kapısının 
açılmasında bir adımdır. Bu nedenle zirveyi 
olumlu karşılıyor, başarılı geçmesini diliyoruz. 

Kıbrıs'taki zirve Türkiye açısından da büyük 
önem taşımaktadır. 1974 yılındaki müdahale- 
den bu yana Türkiye,uluslararası planda büyük 
bir yalnızlık içine düştü. Her Kıbrıs oylaması ve 
müdahalenin aleyhinde kalkan eller, Türkiye için yeni sıkıntıların da bir işareti oldu. Üçüncü 
Dünya ülkeleriyle ilişkilerimiz bozuldu. Batı'yla 
ilişkilerimiz bozuldu.Ekonomik sıkıntımız arttı. 
Bu durum pusuda bekleyen felaket tüccarı 
için de elverişli ' bir ortam yarattı. Sosyal emperyalistler Kıbrıs sorununu her seferinde, gerek ülkemiz üzerinde hakimiyet kurmak, gerekse bölgede suları bulandırmak için kullandılar. 

Bizim hükümetler ne yaptı? Ne olursa olsun 
Kıbrıs'ta hiç kimsenin kabul etmediği fiili durumu devam ettirmeyi esas aldılar. Bu tutum 
yüzünden ulusal çıkarlarımızı pazarlık piyasasına sürecek kadar hovardaca girişimlerde bulundular. İşte bu hovarda tutum ülkemizdeki anarşi belasınında,, ekonomik çıkmazın da temel 
nedenidir. 

Bugün işadamları hükümeti döviz bulamadığı 
için eleştiriyorlar. Gerçekten de hükümet döviz 
bulamıyor. Bu gidişle de bulması mümkün değil 
Ancak işadamları bunun sebepleri üzerinde hiç 
düşündüler mi? Onlar hükümetin temel hatası- 
nın "hür teşebbüse" imkan tanımamak olduğunu söylüyorlar. Bu gerçeğe uygun bir tespit değildir. Ecevit hükümeti işbaşına geldiğinden beri hep büyük sanayicileri ve işadamlarını kollayan kararlar aldı. Bunu birçok işadamı da belirtmektedir. Ancak Ecevit hükümetinin batakçı siyaseti, Türkiye'yi çıkmaza sokunca, işadamları da bu gelişmeden nasiplerini aldılar. 

İşadamlarının da, Ecevit'in de göremediği 
ve görmek istemediği Türkiye'nin temel meselelerinin çözümü için izlenmesi gereken siyasettir. (o Ecevit'in baş çelişmesi Demirel'le, 
Demirel'in de baş çelişmesi Ecevit'le olunca 
işlerin çıkmazı da birlikte geliyor. Demirel her 
yolu kullanarak hükümeti yıkmayı baş hedef 
alıyor, bu amaçla işadamlarının çıkışını da kullanmaya çalışıyor. Bu çıkışın ardından Ecevit' 
ten ses yükseliyor: "Büyük sermaye çevreleri 
hükümeti devirmek'istiyor." Kurultay için pu- 
an toplama, mazot yokluğunun, döviz sıkıntısı- 
nın üzerine sünger çekip bir süre daha vakit kazanma hesabı yapıyor. Bütün bu gürültüye, bagırip çağırmaya, toza dumana rağmen bir arpa 
boyu bile yol gidilemiyor. Çünkü herkes gerçeklerden kaçıyor. Gerçeklere gözünü kapatarak 
kurtulabileceğini sanıyor. 

Kıbrıs sorununu çözmek için cesur adımlar 
atmaya karar veremeyen hiç bir hükümet, hiç 
bir siyasi kuvvet,ülkemizin sıkıntılarını yenemez 
Sovyet tehlikesini esas hedef almadan ve faşist 
teröre karşı birliği savunmadan Türkiye'nin 
ekonomik sorunlarına da çözüm getirilemez. 
Bağımsızlığımızı pazarlık konusu yapan bir zihniyet sorunların üstesinden gelemez. 


TÜRKİYE İŞÇİ KÖYLÜ PARTİSİ 
MİLLİ 


BAĞIMSIZLIK 
GECESİ 


PROGRAM: 
Konuşma:DOĞU 
PERİNÇEK 
TİK P Başkanı 
Aydınlık Korosu 
Halk Oyunlarıyla 
Kuvayi Milliye Destanı 
Halk Ozanları 
Zeybekler ve Halaylar 
Siirler 


20 Mayıs 1979 


Saat:19 


Yer: Ar Sineması 
Bahçelievler son durak 


Ankara 


2100 METRE KENDİR ÖZLÜ ÇELİK HALAT 
SATINALINACAKTIR. 


Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 

1- İSKENDERUN'da Müessesemiz Ticaret Müdürlüğü, - 4 

2- İSTANBUL'da Sirkeci Yalıköşkü Cadde 
Yalıköşkü Han Kat: 4-5'deki Mümessilliği- 


miz. 
3- ANKARA'da Küçük Esat Büklüm Sokak No: 
22'deki Mümessilliğimiz, 

İSTEKLİLERİN şartnamemiz esaslanna göre 
hazırlayacakları 79-0304 No.lu dosyayla ilgilidir, meşruhatlı kapalı teklif mektuplarının, 
geçici teminatlarıyla birlikte engeç 5/6/1979 
günü saat 14.30'a kadar İskenderun Demir ve 
Çelik Fab. Müessesemiz/Haberleşme ve Arşiv 
Müdürlüğünde bulundurmaları ilan olunur. 

Basın : 14942-481 


İLAN TARİFESİ 

2.4.6. sayfalar (santimi) 250 TL 

3.5.7. sayfalar (santimi) 300 TL 

Yayın İlanı (santimi) 100 TL 
"(Yayın Sayfasında)(santimi) 30 TL 
Doğum, Evlenme, Ölüm ( 5 snt.) 350 TL 
Küçük İlanlar (kelimesi) 5 TL 


3aylık6 5 TL 


22340—418 


ROPORTAJ.ALI ÖZTORK-YUSUF ÇELIK 


Belediye, Encümen Azası ve Avukat 
"Fatin Kısakürek ve Avukat Necdet Sağo- 
'cak'a da sorular yönelttik. Kahramanmaraş'ın bu iki hukuk adamı, aynı gerçeği belirttiler. Her ikisi de katliamcıların amaçlarına ulaşamadıklarına değindiler . Kısakürek, şöyle dedi: 


Asıl görev halka düşüyor 


"Kahramanmaraş olayları bizce iktidar değişikliğini sağlamaya yöneliktir. 
Olayı tertipleyenlerin amaçlarının (farklılıksarıyla “da olsa) bir doğrultuda yogunlaşan ileri düşünceyi parçalamak, 
yaygınlaşacağını umdukları olaylarla iktidar değişikliği sağlamak olduğunu 
halk sezmektedir. 

"Halk, olayın kışkırtıcılığını yapanların kimlere hizmet ettiğini, zararının 
ise bütünüyle Kahramanmaraşlımıza dokunduğunu anladığı oranda barışın ve 
huzurun sağlanmasında en büyük adım 
atılmış olacaktır. Halk asıl suçluların 
Kahramanmaraş'ımızı ekonomik ve kültürel yönden geri biraktıranlar olduğunu 
bildiği oranda barış sağlanmış olacaktır. 

“Halk, cepheciliği ve ayrımcılığı red- 


imi e 


"Halk cepheciliği ve ayrımcılığı reddettiği, 
ları icin sömürenleri suçladığı oranda, barış 


ALI AKINCI “BEN 
ALEVIYIM” DEDI 


acı Olayları yaratanlar "kadar, bunu kendi çıkarsağlanmış olur" diyor Avukat Fatih Kısakürek. 


dettiği, acı olayları yaratanlar kadar, bunu kendi çıkarları için sömürenleri suçladığı oranda barış sağlanmış olur. 

“Kahramanmaraş'ta barış ve huzurun 
yeniden sağlanmasında yönetimlerden 
ve iktidarlardan fazla birşey beklememek gerekir. Asıl görev halkımıza düşmektedir." 


Olayların ardında 
sömürgeciler var 


Sağocak ise şunları söyledi: 

“Olayların tertipçileri ve yönlendiricileri katliama katılan şahıslarca bilinmektedir. Bu tertipçiler, şehirde yaşayan halk tarafından da biliniyor. K. Maraş tertibini meydana getirenler faşist 
bir partinin etrafında kümelenmiş şahıslardır. Bunların bir kısmı dediğim gibi, 
halen adalet önüne çıkarılmadılar. Bunlar hakkında gerekli deliller bulunuyor- 
sa adalet önüne çıkarılmalıdır. 

"Türkiye'deki faşist güçler halkı yıldırmak ve siyasal iktidara gelmek düşüncesiyle etnik farklılaşma olan K. 
Maraş'ta böyle bir katliam planlamış ve 
uygulamışlardır. Bu etnik farklılaşmayı 
yaratmada çıkarı olan ve sömürü düze- 


PULL. 


li idam istenen davan 


AVUKAT KISAKÜREK 
sıl görev halka 


düşüyor 


NECDET SAĞOCAK 


layların ardında 
sömürücüler var 


Avukat Necdet Saavcak "Olayların tertipcileri ve yönlendiricileri katliama katılan şahıslar 
ca bilinmektedir. Bu tertiociler sehirde vasavan halk tarafından da biliniyor" diyor. 


nindeki bazı çevreler,tertipçilerin yanın. 
da yer almışlardır. 

"Kamu kuruluşlarında ve özel sektör- 
de çalışan işçiler, yasal haklarını kullanırken, bunların işverenebağlı sendikalar 
ve kişiler tarafından yönetilmesi düşüncesi, bu kişilerin katliamın yanında yer 
almasına bağlanmıştır. 

"Buradaki katliam emekçi kitlelerine 
yönelmiştir. Türkiye'deki devrimci harekete yönelmiştir. Ama istedikleri hedefe 
ulaşamamışlardır.N o Kaldırdıkları taşın 
altında kendileri &zilfheye başlamışlardır, Halkın kendini koruma gayesiyle 
katliamcılara gerekli tepkiyi göstermesi, 
katliamcı güçleri perişan etmiştir. 


Örnek mücadele 


"Şu çağda Alevi-Sünni ayrımı yaparak halkı birbirine düşürmek, çağdışı 
faşist mantıktır. Şu çağda Alevilik- 
Sünnilik gibi bölücülük yürütmek çok 
gülünçtür. Bu meseleye bilimsel olarak 
baktığımızda da ayrım diye birşey olmaz. Aslında buradaki katliamı meyda- 


"ANTEP VE UR 


NE 


na getirmekte yarar umanlar sermaye 
çevrelerine ve toprak ağalarına dayanmaktadır. Bunların çıkarı emekçi ve 
yoksulların çıkarıyla çatışmaktadır. Bu 
tutucu çevreler emekçi ve yoksul halkın 
üzerinde bir avuç parazit Sömürücülerdir 
Halkın bunlara karşı kararlı şekilde direniş ve mücadelesi Türkiye ve dünyaya 
örnek olmalıdır. Faşist güçlere karşı 
mücadele onlardan korkup kaçmakla 
sinmekle olmaz. En geniş kitlenin bu 
faşist güçlere karşı mücadele ettiği ölçüde, faşistler aradığını bulamayıp gerileyecektir. aiit amda 
"Buradan göçüp başka taraflara gidilmesi, faşist güçlere kuvvet verir. Onları 
geriletip olayları önlemenin yolu, buradan göçüp gidenlerin tekrar gelmesiyle 
sağlanacaktır. Katliamcılar ve katiller 
ve tertibin elebaşıları gerekli cezayı 
yediklerinde şehirde barış ve kardeşlik 
kendiliğinden oluşacaktır." 


Yarın: 
MSP'liler ne diyor? 


in dosyasını açiyoruz marap 
eli 
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... İÇERİDEN ÇIĞLIK SESLERİ GELİYORDU. 


Hüseyin Alkışçı dışarı çıkarak “öldürdüm” 
diye bağırdı 


NİZDOLDURAN'ın sevk ve idare ettiği sal- 


23 ARALIK 1978 Cumartesi günü Şahan DEdırgan grubun Kürt Fatma lakabıyla anılan 


Fatma ŞENGÜL'ün saklandığı 


RAASLAN'ın evine geldikleri, Alaaddin D 
DURAN'ın Fatma, ŞENGÜL'ü evinden alarak Yeşil Camii'e götürdüğülkelimei(şahadet getirttikten 
sonra tekrar eve götürdüğü , kalabalık ve saldırgan 
grubun. bu defa Ali AKINCI'nın evine doğru 
yöneldiği, evde ALi AKINCI ve Hüseyin AKINCI' 
nın bulunduğu, Hüseyin AKINCI'nın babasına kaçalım dediği, Ali AKINCI'nın ise "sen kaç bana 
birşey yapmazlar" demesi üzerine Hüseyin AKIN- 
CI'nın kaçtığı saldırgan grupta bulunan Ali AL- 
KIŞÇI ve Hüsevin ALKIŞÇI'nı Ali AKINCI'ya 
diye sordukları, 
AKINCI'nın da "Aleviyim'"demesi üzerine topluluğun "Allah belanı versin defol git dedikleri Ali 
AKINCI'nın 150-200 m. uzaklaştığı sırada Fatma (Fadime) ÖZYETİŞEN' 'i.topluluğa hitaben 
“Allahbelanızı versin esas öldürülecek adam buydu, 
bundan ne köy olur nede kasaba" dediği, bu tahrik üzerine Hüseyin ALKIŞÇI ve Kunduracı Ali Rıza KAYA'nın Ali AKINCI'yı yakalayarak geri 
getirdikleri, Hüseyin ALKIŞÇI'nın iki tokat vurduğu, Ali AKINCI'nın evine sokulduğu, içerden 
çığlık seslerininduyulmasından sonra elinde bıçakla 
Hüseyin ALKIŞÇI'nın dışarıya çıkarak "öldürdüm 
diye bağırdığı, Gülüstan AFŞAR'ın saldırgan gruba 
Alevi evlerini! gösterdiği, saldırgan grubun içinde 


“Alevi misin Sünni misin" 


ve kardeşi Mustafa 


ği olduğu 
Şerife KA- 
ENİZDOL 


Ali 


AKINCI'yı öldürenler 


den anlaşılmıştır. 


deli Ömer lakabıyla anılan 
KORMAZ elinde av tüfehalde Ali ALKIŞCI, Şaban DE 
NİZDOLDURAN, Alaaddin 
RAN, Bakkal şef Bekir AKÇADAG, Menekşe İN- 
CELER, Hacı Ali AKTEMUR, Afşinli Emine YA- 
ŞAR, Ahmet DENİZDOLDURAN, Mehmet AK- 
GÜL, Mehmet KARAASLAN, Hatice KARA- 
ASL N, Şerife KARAASLAN, ömer TEKBI- 
YIK, Pakize AKGÜL (Fişfişin karısı), Halil AK- 
'GÜL (Fişfişin oğlu), Mehmet DİLBİRLİĞİ, Emine DİLBİRLİĞİ, Aliye DİLBİRLİĞİ, Sümerbank 
fabrikasında işçi olarak çalışan Mehmet YILMAZ, 
Muazzez lakabıyla anılan Emine GÜNEŞ, Aniş 
lakabıyla anılan Ayşe NACAR, eşeli lakabıyla 
anılan Eşe KÜÇÜKGÖRÜR ün de bulundukları, 
Ali AKINCI'nın öldürülmesi sırasında Ahmet DE- 
NİZ DOLDURAN: Alaaddin DENİZDOLDURAN 
ve Şaban DENİZDOLDURANın da evi içinde Ali 
arasında 
ayrıca olayların başından beri Şaban DENİZDOL.- 
DURAN'ın grubu sevk ve idare ettiği, Ali AKIN- 
CI'nın almış olduğu ateşli silah ve kesici alet yarası Sonucu beyin harabiyetine bağlı beyin kanamas neticesi öldüğü, şahitler Hüseyin AKINCI: 
Hüseyin DENİZDOLDURAN, Sami AKGÜL, Hacı Mıstık KARAASLAN, Timur ŞEN, Ataman 
KUTBAY, Fatma ŞENGÜL'ün ifadeleri, otopsi raporu, yüzleştirme zabtı ve diğer yazılı deliller- 


Ömer KORKMAZ 


DENİZDOLDU. 


bulundukları, 


Ayrıca Mehmet KARAASLAN'ın öldürülen 
Ali AKINCI'nın evindeki eşyaları yağma ederek 
evlerine götürdüğü, sanığın itirafı, şahitler Gülüzar 
AKINCI, Hüseyin AKINCI, Hüseyin CEYLAN, 
Fındık KAYA'nın ifadeleri, arama zabıt varakası 
ve diğer belgelerden anlaşılmıştır. 


Olayların cereyan ettiği Cumartesi günü 30 kişi 
civarlarında bir grubun Rahime TÜRK'ün evine 
saldırdığı, Rahim» TÜRK'ün kocasıyla oğlunun 
kaçarak riükün.et l” onağına sığındıkları, saldırı sonunda Komşuları Münevver BEKERECİ, Gülüzar 
ÇÖPÜR ve Eşe KUÇÜKGÖRÜR'ün gelerek Rahime TÜRK'e kelimei şahadet getirtip Kuran'a el 


bastırdıkları, bu suretle mukateleye sair suretle 
katıldıkları; şahit Rahime TÜRK'ün ifadesinden 
anlaşılmıştır. 


23 Aralık 1978 Cumartesi günü saldırgan gruptan Ejder AKBAL, Yaşar AVCI, Seher AVCI ve 
Naime ŞAHAN'ın Hacı SARITAŞ ve Hüsne 
NERGİZ'e ait evleri yaktıkları, ancak bitişik olan 
kendi evlerinin de; yanacağını gözönüne alarak 
yangını söndürdükleri; şahitler Hacı SARITAŞ, Tamam NERGİZ'in ifadeleri ve hasar tespit raporlarından anlaşılmıştır. 


YARIN: 


Dumlupınar Mahallesi olayları 


CHP Muş 


- varto dramı 
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Ağlamak kolay şeydir, rahat şeydir, 
ucuz Şeydir. Yıkılan yapılır, devlet 
gücü her şeyi yapacak kudrettedir 


demek kolay şeydir. 


ki 


Milletvekili 


Acımasız bir devlet oyunu 


NA m 


Acılarınızı, kederlerinizi paylaşırım 


demek ucuz şeydir. Hangi acıların, 
hangi kederlerin paylaşıldığını 


göreceğiz... 
Bütün yaraların sarılacağına: 


inanmalısınız demek 
rahat şeydir. 


Bir vatandaş. Başbakana 
bağırıyordu: “Buralara 
ancak felaketli günlerde 
geliyorsunuz. 


İR harabe gördüm. Bombalanmış bir şehri andıran 

Varto'yu gezdim. Bir an 
mesleğimi unuttum. Gözlerim 
yaşardı. Ayaklarımın altında 
yüzlerce ceset vardı." 

"Ve bir Varto vardı, demek 
geliyor içimden. Bir Varto vardı 
ve şimdi hakikaten silindi.” 

“Yüzü buruş buruştu. Yetmişin üzerindeydi, ağlıyordu da. 
Artık gözyaşları tükenmişti. 
"Torunum" diyordu." 

"Ya Mahmut Sever? Karisini, 
çocuğunu kendi elleriyle çıkarmıştı enkazaltından.Ne diyeceğini bilemiyordu. Bir çadıra doldurmuştu cesetleri sonra. Teker 
teker çıkardı, soydu onları ve bir 
çeşme başında yıkadı, kefenledi. 
Bir robot gibiydi Mahmut Sever." 
(Demir Feyizoğlu) 


* k * 


"Sokaklar boş, evler yıkık- 
Her şey cuma günü öğleden sonra oldu. Evleri kerpiç, sokakları 
tozluydu ama yine de kendilerinindi." 

"Depremden sonra açlık tehlikesi?" 

"Kazazedeler su ve ekmek istiyor." 

"Varto'da yardım yapılamıyan 29 köye uçakla bugün yiyecek atılacak." 

"Biz ölülerden daha fazla perişanız. Alınacak tedbirleri gözyaşı ile beklemekteyiz." 

“En soğukkanlılar dahi, feci 
manzara karşısında irkiliyor. 
Gözlerinde biriken yaşları göster. 
[memek içinl viraneliklerde saklanmaktan medet umuyordu. Depremden en çok zarar gören Muş' 
un Varto İlçesinde ölü sayısı dün 
2137'ye yükselmiştir. Yaralı sayısı ise 3007'dir." 

“300 cana kıyan depremden 
sonra salgın tehdidi var." 

“İlçede sağlam bir bina kalmamış gibidir. Kalanlar da her 5- 
10 dakikada bir dipten gelen 
deprem ile yıkılmaktadır. Halkın 
çoğunluğu ilçeyi terk etmiştir. 
İlçede kalanlar ölülerine ağlayarak sokaklarda dolaşmaktadırlar. 
Hastanede yer kalmadığından 
yaralılar bahçedeki çadırlara yatırılmaktadır. Varto'daki depremin en belirli tarifini Muş 
Valisi yapmış ve, 

—Vartoİlçesi diye bir şey kalmamıştır demiştir. 


YIKINTILAR ÜZERINDE 
BIR BAŞBAKAN E 


"Varto bölgesine gelen" Demirel, Varto'yu ve yol üzerindeki 
depremden hasar görmüş köy ve 
bucakları gezmiştir." 

"Varto'da bir enkazın üzerine 
çıkıp halkla konuşan Başbakan 
Demirel şunları söylemiştir:" 

—Vartolular, hakikaten büyük bir felaket geçirdiniz. Durumunuz hazin ve yürekler parçalayıcıdır. Geçmiş olsun. Afetler Cenab-ı Hakkın takdiridir. 
Varto yıkılmıştır. Bini mütecaviz vatandaşımız Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Yıkılan yapılır. Devlet gücü her şeyi yapa 
cak kudretledir. Bütün yaraların 


sarılacağına inanmalısınız. Acılarınızı kederlerinizi paylaşırım. 

Yıkıntılar üzerindeki Başbakanın manzarasını Mehmet Mercan Cumhuriyet'te şöyle çiziyor: 

“Tuhaf bir sessizlik kapladı 
ortalığı. Başbakan bu ölüm sessizliği karşısında, bir şey diyemedi, O da yanındakiler gibi sessizce ağladı...” 

Ağlamak kolay şeydir, rahat 
şeydir, ucuz şeydir. Yıkılan yapılır, Devlet gücü her şeyi yapacak kudrettedir demek kolay 
şeydir. Bütün yaraların sarılacagına inanmalısınız demek rahat 
şeydir. Acılarınızı, kederlerinizi 
paylaşırım demek ucuz şeydir. 
Hangi acıların, hangı kederlerin 
paylaşıldığını göreceğiz... 

Yıkıntılar üzerinde bir başbakan sahnesini, Hasan Pulur bakın nasıl anlatıyor, Olaylar ve İnsanlar köşesinde: 

"Başbakan Demirel, deprem 
sonunda haritadan silinen Varto' 
da halkla konuşuyor, onları 
teselli ediyor ve Hükümetin dertlerine çare bulacağını söylüyordu. Başbakan sözlerini bitirince, 
arkadan bir ses yükledi. Bir vatandaş Başbakana bağırıyordu:" 

—Buralara ancak felaketli 
günlerde geliyorsunuz. Batıya 
yapılanların dörtte biri Doğuya 
yapılmıyor. Biz unutulmuş, kaderlerine terk edilmiş insanlarız. 

"Doğulu vatandaş, Doğunun 
yüzyıllar süren çilesini, kara kaderini dile getirmiş ve facianın 
ortasında anıtlaştırmıştı. Başbakan böyle bir çıkışı beklemiyordu. Vatandaşa, böyle düşünme- 
nin doğru olmadığını söylemek 
istediyse de Vartolu: 

—öyle, öyle... diye sözlerinde 
ısrar etti, biz unutulmuş insanlarız. 

"Bıraksalar tartışma uzayıp 
gidecekti. Ama bırakmadılar. 
Vartoluyu konuşturmadılar. 
Doğulunun kaderiydi bu. Konuşturulmamak...." 

""Talihsizlik aslında ülkenin 
yazgısında Demirellerle sürüp gidiyordu. Varto'da da sürüp gideceğe benziyordu anlaşılan. 

“Ve Başbakan. Yüzü kireç 
gibi bir Başbakan. Sağa sola koşan bir Başbakan.Ve sabaha karşı kaldığı Muş Alparslan Devlet 
Üretme Çiftliğinde yattığı yatağından, depremle uyanan Başbakan? Ve dışarda yatmayı bir an 
düşündükten sonra reddeden 


Başbakan..." (Özdemir Kalpakçıoğlu) 


“Deprem 8. derece ve yıkıcı..' 

“Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Fiziki Coğrafya Profesörü 
Reşa! İzbirak. Doğuda meydana 
gelen deprem olayıyla ilgili olarak dün bir demeç vermiş, depremin 8. dereceye girdiğini ifade 
ettikten sonra "Bunlara yıkıcı 
depremler denir” şeklinde ko- 
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Yıkıntılar 
üzerinde 
— bir Basbakan 


P 


j Pii a 


"Buralara ancak felaket günlerinde geliyorsunuz" 


nuşmuştur. 

“Deprem bölgesine her taraftan yardımlar geliyor." 

"Kurbanların sayısı 
yükseldi." 

"Dün toplanan Bakanlar Kurulu, bölgede alınabilecek tedbirleri görüşmüş, Başbakan Demirel 
radyoda yaptığı bir konuşmada, 
vatandaşları yardım vermeye çagırmıştır. Yurdun dört yanından 
gelen yardım malzemesi, deprem 
bölgesine gönderilmektedir. Bu 
arada Parlamento üyelerinin birer 
aylıklarını yardım olarak vermeleri teklif edilmistir." 


3000'e 


Fikret Otyam yazıyor: 

“Dört kere geldiğim Varto'yu 
bu sabaha karşı saat 03.00'te yerinde bulamadım." 

“Her zaman oturduğum. çarşı kahvesi bir enkaz yığını halindeydi. Kuvvetli el fenerimle etrafı taradım, enkazdan başka bir 
şey kalmamış." 

"Enkaz altından çıkarabildikleri pılı-pırtı üzerinde yatan Vartolularla ateş yakıp ısınarak konuşurken saat tam 04.20 idi." 

"Varto ve belki de başka yerler hızla sallanmaya başladı. Bir 
uğultu geliyordu yerin altından. 
Sonra ses makinesini almak için, 
içine girdiğim otomobil ise, san- 
ki arkasından biri sallıyormuş 
gibi sallanmakta devam etti." 

"Gün patlarken, artık evleri, 
sokakları, caddeleri olamayan 
sadece adı kalan Varto'nun enkazında dolaşırken, ölüm kokusu 
apaçık belli oluyordu." 

“Pamuk tıkalı burunların dahi 
gün tepeye dikildikçe artan bu 
ağır kokuyu duymamasına imkan yok. Güneşin patlamasıyla 
beraber enkazların dibinde yatan 
yani sağ kalan Vartolular, tırnaklarıyla, tahta parçalarıyla, küreklerle mal derdine düştüler." 

“Büyükbaş hayvanlar acı acı 
bağırıyor, köpekler uluyor. Bir 
kırmızı otomobil peşinden koşan çocuklar "Ekmek, ekmek..." 
diye bağırıyor, eline bir somun 
geçiren talihliler ,bunları iştahla 
dişliyerek (okayboluyorlardı.(...) 
Evlerinde kaldığım, bahçelerinde 
yemekler yediğim dostlarımı 
aramaya başladım." 

“Kimi sordu isem, tepedeki 
mezarlığı gösteriyorlardı." 

“Herkes birbirine soruyor: 
“Benim Ali'mi gördün mü? "Kardeşim Reşo'yu gördün mü?" 
“Benim yedi yaşındaki oğlum 
gelmedi daha." Ve kırık küreklerle, tahta parçalarıyla ölüler, 
ölüler aranıyor." 

“Kadınların, erkeklerin ağıtları bir tepeden yükseliyordu." 
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